
HAFTALIK HABER GAZETESİ 



İNŞAAT USTALARININ 
NE ARADIĞINI BİLEN TEK FİRMA 


Yer ve Duvar Fayans Çeşitleri, Laminate ve Parke Çeşitleri, Banyo Takımları 




Mutfak Dolap ve Aksesuarları, Dulux Boya Çeşitleri 


soiid wood 


Kaygan Olmayan Fayanslar 

çok uygun fiyata sizi bekliyor 


Evinize ve iş yerlerinize rek, güven getiren Avrupa karnesinde farklı renkte Laminatlar 


PROFESYONEL USTA PROFESYONEL MALZEMEYLE BU MUTFAĞI YARATTI 


Ev r İş Yeri, Cofle Shop, Ofis ( Süper Marketler ve Restaurantlarda yapımında veya yenilenmesinde vazgeçilmez ürünler... 


DIY CENTER’DA 
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4 Princes Road, Edmonton, London, N18 3PR 
Tel: 020 8803 9153 E-mail: sales@diy-center.co.uk 


USTALARIN TERCİH ETTİKLERİ MONTAJI KOLAY, FİYATI UYGUN, KALİTESİ MÜKEMMEL SAKIN KAÇIRMAYIN!!! MUTFAK ÇEŞİTLERİ SATIŞ REKORLARI KIRIYOR! 


BİZİMLE ÇALIŞMAK KAZANDIRIR 


AVRUPANIN BİRBİRİNDEN MODERN, KULLANIŞLI VE KA MUTFAKLARINI İNANILMAZ FİYATLARLA SATIYORU 















































































DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ile yaptığımız röportaj sayfa 18'de 


18 Kasım / Mijdar 2008 Salı/Seşem 


Sayı/Hejmar: 136 


Tel: 020 8341 2021 


www.telgraf.co.uk 


Seri 

İlanlar 1 * 3 

İnanılmaz 

Kampanya 

£5 

Hemen Ara 

0208 341 2021 

Kredi kartı ile ödeme 

yapabilirsin» 


telgraf.london@gmail.com 



PrınGallery 

design & print company 




Konut 

Alım & Satımı 


Hukuksal sorunlarınız için yasal uzmanlık alanlanmız 


Konut Alım & Satımı 

İK‘ & İl 

Borç & Ala 
Akıl Sağlığ 



Çocuk Hakları Hukuku 

Ceza Hukuku 

Sosyal Yardımlar Hukuku 


Green Lanes. Harringay. London N8 ORG 

Tel: 020 8348 8315 Mob: 07944 324 410 

www.myprintgallery.co.uk print@mypnntgallery.co.uk 


duncan lewis & co solicitors 

^ ücretsiz telefon hattı ı 


0800 037 0682 


KIBRIS TÜRK HAVA YOLLARI 


İSTANBUL TRAVEL ... 

SİNYANIB HER ttfllNE RÇAt IİLIÎİ. T At İl fi itZLn^^ 


DÜNYANIN HER YERİNE İNTERNET FİYATINA UÇAK BİLETLERİ VE TATİLLER HEMDE VİZEYİ BİZ AYARLIYORUZ 

ff 
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İSTANBUL £49 + tax ANTEP £119 + tax KAYSERİ £199 + tax TRABZON £199 + tax ANTALYA £99 + tax ADANA £140 + tax KIBRIS £125 + tax 

Almanya £1 +tax 

Hollanda £1 +tax 

Fransa £1 +tax 

Belçika £1 +tax 

Avrupa Ülk. £1 +tax 

25 Stoke .evvington Road, 
London, N16 8BJ 

Tel: 020 7249 4449 


İngiltere’de erkekler ve kadınlar arasındaki ücret farkı uçurumu ürkütücü boyutlarda: 

Kadın ve erkek arasındaki 


maaş farkı 369 bin sterlin 

TrıIrarlmlcır ^rlr^lrUrlp* r'dlıcrtrorUr - ıınınımıı airlprmpttp ttpfmprlim Kilr 


İngiltere’de kadınlar erkeklerle eşit çalışıyorlar ama erkekler aynı çalışma saatleri karşılığında çok daha fazla maaş alıyor. Ulusal İstatistik Kurumunun geçtiğimiz hafta yayınladığı yıllık raporuna göre ömürü boyunca çalışan bir kadın erkek meslektaşından 369 bin sterlin daha az kazanıyor. Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyounun hesaplamalarına göre kadınlar için ömür boyu süren bu eşitsizlik 31 yıllık çocuk bakımı veya 22 yeni araba satın almaya denk geliyor. Ulusal İstatistik Kurumuna göre full-time çalışan erkekler yine full-time çalışan kadınlardan %17.1 fazla kazanıyorlar. Geçen sene part-time çalışan erkekler part-time çalışan kadınlara göre %36.6 daha fazla kazanırken, bu yıl bu rakamın %35.8’e düştüğü ancak bu küçük düşüşün aradaki 



Fawcett Society adlı badın hakları savunucusu kuruluşun yöneticisi Katherine Rake 


uçurumu gidermeye yetmediği bildirildi. 
Kadın hakları kuruluşları bu büyük maaş farkı uçurumunun düzelmesi için hükümetin ciddi bir çalışma yapmadığını ve kadınların hala ayrımcılık ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyorlar. Fawcett Topluluğu (Fawcett Society) adlı kadın hakları savunucusu kuruluşun yöneticisi Katherine Rake, “Kadın hakları alanında verdiğimiz ve yıllarca süren mücadeden sonra maaşlardaki bu farkı biraz aşağı çekebiledik ancak şimdi yine geriledik. 
Part-time ve full-time çalışan kadınlar için 
2008 yılında bu uçurum yine büyümeye 
başladı. Bu üzücü durum bize hükümetin bu konuda ciddi bir çalışma yapmadığını ve hala ayrımcılık ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.” dedi. Devamı sayfa 6’da 


İflas edenlerin sayısı hızla artıyor 


sayfa 5’te 


Oturumu olmayanlar için 
4 Mayıs ta büyük 
bir yürüyüş yapılacak 

sayfa 14’te 

KHRP’den 15. 
kuruluş yıldönümü etkinlikler! 

sayfa 7’de 

‘Qetlîama 

Dersime 

R.27 

Liberal 

Demokrat Parti milletvekili Mark Oaten: “Kürt halkının kültürel ve siyasal hak talepleri makul taleplerdir” 

sayfa 10’da 

‘Kesişen Yaşamlar’ sergisi Edmonton 
Green Shoping Centre’da 

sayfa 4 te 



TÜRKÇE KONUŞAN AVUKATLAR SADİYE ARSUN VE SEFARET YAMAN 


U KAZA VE TAZMİNAT KONULARINDA 

TARTIŞMASIZ TEK ISIM. 

ARACIYA DEĞİL AVUKATA BAŞVURUN. 
HERHANGİ BİR KAZA DAVANIZ MI VAR ? 

ARAYIN HAKKINIZI ARAYALIM. 

24 SAAT ÜCRETSİZ SERVİS. H 



TÜRKÇE KONUŞAN AVUKATLAR ŞAOİYE ARSLAN VE SEFARET YAMANI ARAYIN 

Tel: 07870 703 867 
Tel: 0788 2462 961 

ğ /QA Q AshleyHodsa, 235-239 HlgltRoad 

Lv ¥v/Vv O Wood Gtooıı, London N22 HHF 


Levones Avukatlık Bira** 


Tel: 0208 82613 01 
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'Kesişen Yaşamlar' sergisi Edmonton Green Shopping Centre'da... 


Kıbrıslı Türk sanatçı Sümer Erek’in ‘Kesişen Yaşamlar başlıklı sergisi Edmonton Green Shoping Centre’da 29 Kasıma kadar halka açık olacak. 



Kültür 

sanat 

dünyası 

Obama’nın en sevdiği tablo: 
“Umut” 

■ Viktorya döneminin ünlü ressamlarından George Frederic Watts’m “Umut” adlı tablosu Obama’mn hayatında önemli bir yer tutuyor. 1990’da Obama, eski rahip Jeremiah Wri- te’m verdiği vaazlardan birin¬ den çok etkilendi. Vaazın konusu ünlü İngiliz Ressam NVatts’m “Umut” adlı toblosuy- du. Vaazın konusu olan tablo, yaşamı boyunca Obama için çok önemli oldu. “İngilizler’in Michelangelosu” olarak bilinen Watts’m bu melankolik tablosunda gözleri bağlanmış bir kız, bir küre üzerinde oturarak tek telli tahtadan bir lir çalıyor. 
Pastel tonlar ve mavi-yeşil ağırlıklı renkler, tablonun yansıttığı melankolik havayı pekiştiriyor. 
Watts bu tablodan iki adet yapmış. Bunlardan biri İngiltere’nin ünlü galerilerinden Tate Britain’de sergilenirken, diğeri bir özel koleksiyonda bulunuyor. Obama 2006 yılında, özellikle politik görüş ve tutumlarına yer verdiği ikinci kitabının kapağı olarak da “Umut”u seçati. 

Angelina Jolie'den oyunculuğu bırakma sinyali 

■ Sinema dünyasının ünlü ismi Angelina Jolie, çocuklarını iyi yetiştirmenin en büyük hedefi olduğunu belirterek, "Çok uzun süre oyunculuk yapabileceğimi düşünmüyorum. 
Çünkü çocuk yetiştirmek büyük sorumluluk istiyor" dedi. 
BBC'ye konuşan Jolie, 6 çocuğuyla yaşantıları ve sinemada¬ ki geleceğine ilişkin düşüncelerine ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Maddox, Zahara ve Pax adlı çocukları evlatlık alan ve aktör Brad Pitt ile Shiloh Nouvel, Vivienne Marcheline ve Knox Leon isimli 3 
bebeği bulunan Jolie, "Pek çok şeye şimdiden hazırım. 
Beyazperdeden yavaş yavaş ayrılmak ve bir gün büyükan¬ ne olmak gibi..." sözleriyle planlarını aktardı. Son olarak "The Changeling" adlı yapım¬ da rol alan 33 yaşındaki yıldız, Şubat ayına kadar çalışmayı, sonra 1 yıl süreyle herhangi bir projede yer almamayı düşündüğünü de söyledi. 


ümer Erek’in 
‘Damara Karşı’ başlıklı katılımcı sanat projesi kapsamında yarattığı ‘Kesişen Yaşamlar’ sergisi 27 Kasım’a kadar Edmonton Alışveriş Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. 

Damara Karşı projesinde, Britanya’da yaşayan Türk ve Yunanlıların göçmenlik deneyimlerini irdeleyen ve ilk kuşağın bizzat katılımıyla üretilen enstalasyon ve video çalışmalarını sergileyen Erek, Edmonton’da, 2002 yılında genç mültecilerle gerçekleştirdiği ‘Stitch’ (Dikiş) adlı projeden fotoğrafları da eklemiş. 

SERGİ, AĞAÇ EV, FOTOĞRAFLAR VE 
VİDEO 

ÇALIŞMALARINDAN 

OLUŞUYOR 

Sergi, ağaç ev, fotoğraflar ve video çalışmaları olmak üzere üç ayrı bölümde hazırlanmış. 
Forty Hail ve Edmonton alışveriş merkezindeki bu sergilerin küratörlerinden Metin Şenergüç, enstelasyonun düşünsel temelini şöyle özetliyor: “Üzerine inşa edildiği kavramsal platform, şüphesiz, küresel kapitalizmin toplumlar üzerindeki sosyal ve kültürel etkileridir. Eserlerin kavramsal arka planını belirle^n bu anlatı, Erek’in işlerinde sık sık gördüğümüz tülbentle birleştirilmiş. Farklı kültürlerde de rastladığımız tülbent, benzer veya tamamen farklı kullanımlarıyla günlük kullanıma girmiştir. Üzerine oya iş¬ 


lenir, yavukluya verilir. 
Katlanarak kanayan yara sarılır. Yabancı gözlerden mahremi saklamak için, evin penceresine perde olarak asılır. 
Güğüm üzerine gerilip yoğurt süzülür tülben™ le. 

Tülbent, ince ve yarı-şefaf dokusuyla hem örten hem de açığa vuran bir özelliğe sahiptir. 
Tüm bu kullanım özel¬ 


likleriyle Erek’in işlerinde tülbent, geçişin, dönüşümüm, iyileştirme¬ nin, melezliğin, ne orada, ne de burada olmanın bir metaforudur; çağdaş varoluşun cisme büründüğü bir malzemedir. Bu sergide de tülbenti, ağaç evin “duvarlarında, portrelerin önünde, videodan yansıyan görüntülerin süzülüp geçtiği, hikayelere 


bir tür filtre görevi gören perdede görüyoruz. 
Forty Hall’daki ‘ağaç ev’ ayrılıkları, göçleri, varılan yerde ayakta kalma¬ nın mücadelesini anlatıyorsa, Edmonton Green-alışveriş merkezindeki ‘ağaç ev’, kesişen hayatlara işaret ediyor.” 

KESİŞEN 

YAŞAMLAR' SERGİSİ ENFİELD BELEDİYESİ 
VE 'ARTS COUNCİL' SPONSORLUĞUNDA YAPILIYOR 
‘Damara Karşı / Across the Grain’, projesinin bir devamı olan Sümer Erek’in ‘Kesişen Yaşamlar’ sergisi, Enfield Belediyesi ‘Sanat & Etkinlikler Kurulu’ ve ‘Arts Council’ sponsorluğunda yapılıyor. 

Sergi hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki telefon ve email adreslerine başvurulabilir: 
Hatice Abdullah: 020 
8379 1467. hatice.abdullah@enfield.gov.uk. 
Sümer Erek: 079 5766 
6097. studio@sumererek.com / www.sumererek.com. 


Kültür 

sanat 

dünyası 

Charlize Theron 
‘Barış Elçisi’ oldu 

■ Güney Afrika asıllı Oscar ödüllü aktris Charlize Theron BM’nin “Barış Elçisi” oldu. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü yardımcılarından Ferhan Hak tarafından yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban Ki-Mun’un Theron’u BM Barış Elçisi olarak seçtiği belirtildi. Hak, Theron’un özellikle kadınlara karşı şiddetin durdurulması konusuna yoğunlaşacağını söyledi. 
Esquire dergisi tarafından geçen yıl “Dünyada Hayatta Olan En Seksi Kadın” seçilen Theron, özellikle doğduğu ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde sosyal çalışmalarda bulunan bir aktivist olarak tanınıyor. Theron’un küçük yaşta aile içi şiddete tanıklık ettiği ve annesinin, kendisine saldıran alkolik babasını silahla vurduğu biliniyor. Aktris 2003 
yılında “Monster” adlı filmde bir seri katili canlandırdığı rolle Oscar ödülü almıştı. 
BM’nin barış elçilerinin sayısı Theron’la birlikte 10’a yükseldi. 

İtalya'dan 
"Yumurta" ve "Sonbahar"a ödül 

■ İtalya'nın başkenti Roma'daki 14'üncü MedFilm Festivalinde yarışan filmler arasında ödüllerin sahipleri belli oldu. 
Semih Kaplanoğlu'nun "Yumurta"sı, Euroimage İtalya ödülüne, uzun metrajlı film dalında Özcan Alper'in "Sonbahar"! ise özel mansiyon ödülüne layık görüldü. Kaplanoğlu'nun da jüri üyeleri arasında yer aldığı uzun metrajlı filmler için yapılan oylamada, 
5 bin euro'luk birincilik ödülü, 
oybirliğiyle Filistinli yönetmen Raşid Meşaravi'nin "İdu Miladi Leyla" (Leyla'nın Doğum Günü) adlı filme verilirken, Alper'in "Sonbahar" adlı filmi de özel mansiyon ödülüne değer bulundu. Yeni Avrupa kategorisinde Euroimage İtalya ödülü için yarışan filmler arasında ise Kaplanoğlu'nun "Yumurta" adlı filmi, oybirliğiyle birinci seçildi. Filmi 3 bin euro'luk Euroimage İtalya ödülüne layık gören jüri, Uberto Pasolini'nin "Machan" adlı filmine de özel mansiyon ödülü verdi. 
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İflas edenlerin sayısı hızla artıyor 


Ülke ekonomisinde yaşanan durgunluk ve hızla artan işsizlik nedeniyle ‘bankruptcy’ olanların sayısı her 


geçen gün artıyor. Adalet Bakanlığının son verilerine göre borcunu ödeyemeyip ‘bankruptcy olanların sayısı yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemi baz alındığında yüzde 7’lik bir artış gösterdi. 





"t— 


dalet Bakan- 

A lığının verilerine göre iflas süreci¬ ne giren girişimcilerin sayısının hızla yükseldiği ortaya çıkarken, İngiltere ve Wales’de iflas süreci için hukuki girişimde bulunan kişi ve şirketlerin sayısında da önemli bir 


-4 

5 


f 


JB 


artış olduğu görüldü. 

Bu yılın üçüncü çeyreğinde iflas ile karşı karşıya olanların oranı geçen seneye göre %7 arttarken, çoğu kişi borçlarını ve faturalarını ödeyebilmek büyük çaba sarfediyor. 

YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE 13.653 
KİŞİ İFLAS ETTİ 


Adalet bakanlığının yayınladığı istatistiklere göre İngiltere ve Wales’de toplam 13.653 kişi ilgili mercilere iflas ettiklerine ilişkin dilekçe verirken, bu rakamın 
1995 yılından bu yana 
ikinci en yüksek rakam olduğu belirtiliyor. 

TASFİYE OLAN ŞİRKETLERİN 
ORANINDA %13'LÜK 
ARTIŞ 

Bakanlık istatistiklerine göre tasfiye olan şirketlerin oranı da %13’e yükselerek 3.184’e ulaştı. Yine kredi veren kurum ve kişilerin de zorluk içinde olduklarına dair verdikleri dilekçelerde %10’luk bir artış yaşandığı ve bu rakamın 5.499’a ulaştığı kay¬ 


dedildi. 

UZMANLAR 

BORÇLANMA 

KONÜSUNDA 

UYARIYOR 

Analistler iflasların giderek artacağını ve ev piyasasında yaşananlara 


benzer bir durumun gündeme gelebileceğini dile getiriyorlar. 
Ekonomi uzmanları, bireysel iflasların önümüzdeki dönemde daha da artacağını, ekonomik durgunluk ve piyasada¬ ki kötü gidişatın girişim¬ 


cileri daha zor durumda bırakacağı tahmininde bulunuyorlar. 

Uzmanlar ayrıca tüketicilerin harcamalar ve kredi kullanma konusunda daha dikkatli olamaları gerektiği uyarısında da bulunuyorlar. 


HBOS bankası kamulastırılabilir 


Royal bank of Scotland'ın da sahibi durumunda bulunan HBOS bankacılık grubunun Lloyds TSB'ye satılmasının, hissedarları tarafından onaylanmaması durumunda, bankanın kamulaştırılabilecegi belirtildi. 


H BOS bankacılık grubunun Lloyds 
TSB'ye satılmasının, hissedarları tarafından onaylanmaması durumunda, bankanın kamulaştırılabileceği belirtildi. HBOS yönetim kurulundan yapılan açıklamada, bankanın özel sektör 


kuruluşu olma niteliğini ^kaybetmesi ihtimaline dik¬ 


X HBOSpk 


kat çekilirken, hissedarlarına, Lloyds'a satışla ilgili kararın lehinde oy kullanmaları çağrısında bulunul¬ 


du. Bankanın Lloyds'a satılıp satılmayacağı yolundaki kararın oylanacağı 
hissedarlar toplantısı 12 
Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Banka'mn faaliyetlerini sürdürebilmesi 
için gerekli miktarın 12 
milyar sterlin olduğu belirtiliyor. 



Son 3 yıl içerisinde 


“ mı geçirdiniz? 

Trafikte, İşte, Yolda, Süpermarkette, düşme / kayma 


AYNI ZAMANDA HİZMETİMİZ ÜCRETSİZDİR 


• %100 incinme tazminatı alınır! 

• Kazanın veya Kaybedin Masrafsız ve Risksiz! 

• Arabanız garajımızda tamirde iken kiralık araba temin edilir 

• Çekici servisimiz vardır 

• Profesyonel ve dostça servis 

Bizi Arayın 020 7254 5684 

Û0GO Û00GD0 dfcJÛÛOB O&00000G3008 

/rfax Claim For Accidents 

K. J J 44 Stoke Newington Road London N16 7XJ Tel: 020 7254 5684 Fax: 020 72545685 

Email: enquiries@claimforaccidents.com Web: www.claimforaccidents.com 

"RpluUted by Uıe Minlury of Jıattce İn nnpect of refutated elalım management actMtlet. CRM 1628* 


Artık dil sorunu yaşamayacaksınız! 


07-932658632 



Satılık iş yeri 


Business For Saie 


Textil işini yapan yer satılıktır, steyen sadece boş yeri alabilir başka iş yapmak için veya iş ile birlikte yeri alır . 

Her türlü iş için kullanıiabiler. 

cash carry , stoke deposu 

kuitanyama elverişli 

İki katlı geniş ve çok kutlanıştı alan 

12 arabalık park yeri 

İlk katın genişliği 1,386 $q ft 

İkinci katı genişliği 1 r 278sq ft, 

Leasehold 4 7 years 


Clothing Manufacture ptace for sales with business or without business tt can be usa for any kind of business (cash and carry , stock place , w ar eh ou s e or run same business Clothing manufacturing } Two ftoor, w i de and usefuti place on both ftoors 

Place for 12 car parks 

Ground tioor 1,883 $q ft , concrete floocwc 

First floor L278$q ft. wc. 

Leasehold 47 years 


Satış fiyatı: £350,000 


Sales price : £350,000 


Address : 63 Lawrence Road.Tottenham N.15 4EF 

Tel : 0208 802 3201 












































18 Kasım 2008 Salı 


telgraf 



Ingiltere'de erkekler ve kadınlar arasındaki ücret farkı uçurumu ürkütücü boyutlarda: 

9 Kadın ve erkek arasındaki 
maaş farkı 369 bin sterlin 

Ingiltere’de kadınlar erkeklerle eşit çalışıyorlar ama erkekler aynı çalışma saatleri karşılığında çok daha fazla maaş alıyor. Ulusal İstatistik Kurumunun geçtiğimiz hafta yayınladığı yıllık raporuna göre ömürü boyunca çalışan bir kadın erkek meslektaşından 369 bin sterlin daha az kazanıyor. Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyounun hesaplamalarına göre kadınlar için ömür boyu süren bu eşitsizlik 31 yıllık çocuk bakımı veya 22 yeni araba satın almaya denk geliyor. 


I ‘The Centre for the Advancement of Women in 
Politics’ adlı kuruluşun 
Başkanı Yvonne Galligan. 





Çueen's Unîversity of Belfast 



lusal İstatistik 
Kurumunun geçtiğimiz hafta ya¬ 


yınladığı yıllık raporuna göre ömürü boyunca çalışan bir kadının erkek meslektaşından 369 bin sterlin daha az kazandığı ortaya çıktı. Kurumun raporuna göre ömürü bo¬ 


yunca çalışan bir kadın erkek meslektaşından tam 369 bin sterlin daha az kazanıyor. Hükümet tarafından yayınlanana istatistiklere göre de geçen yıl erkeklerin kazandıkları ile kadın meslektaşlarının kazandıkları arasındaki bu uçurum devam etti. 

GEÇEN SENE PART- 
TİME ÇALIŞAN 
ERKEKLER PART- 
TİME ÇALIŞAN 
KADINLARA GÖRE 
%36.6 DAHA FAZLA KAZANDI 

Ulusal İstatistik Kurumuna göre full-time çalışan erkekler yine full-time, çalışan kadınlardan %17.1 fazla kazanıyorlar. 
Geçen sene part-time çalışan erkekler part-time çalışan kadınlara göre 


%36.6 daha fazla kazanırken, bu yıl bu rakamın %35.8 e düştüğü ancak bu küçük düşüşün aradaki uçurumu gidermeye yetmediği bildirildi. Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyounun hesaplamalarına göre ise kadınlar için ömür boyu süren bu eşitsizlik durumu 31 yıllık çocuk bakımı veya 22 yeni araba satın almaya karşılık geliyor. 

“HÜKÜMET 
DURUMUN 
3ÜZELMESİ İÇİN 
ÇABA SARFETMİYOR" 

Kadın hakları kuruluşları bu büyük maaş farkı uçurumunun düzelmesi için hükümetin ciddi bir çalışma yapmadığını ve kadınların hala ayrımcılık ile karşı karşıya olduğu¬ 


Ki 


NGS 


Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. 
Lütfen yetkililerle görüşün. 


Bütün kurslarda 
%15 indirim 



BBCS 


Genel İngilizce Kursları sadece 

£297 (Akademik yıl) 




4 hafta 

12 hafta 

24 hafta 

42 hafta 

52 hafta 

İngilizce £90 

£180 

£270 

£340 

£430 

IELTS / FCE £150 

llSîfc 260 

£170 

£450 

HİÜsâ 

İngilizce ve Bilgisayar £140 

£310 

£390 

£560 

£740 

Bilgisayar Diploması £150 

£390 

£470 

£660 

£775 

Sayfa Dizayn Diploması 

£390 

£590 

£890 

£990 

Grafik Dizayn Diplomasi£390 

£590 

£890 

£990 


İleri Derecede Bilgi İşlem Diploması 


£ 1.600 (2 sene) 


HOLBORN CAM PUS 


49 Red Uon Sfraet, Landon WC1R 4PF Tel: 020 7404 7381 Fok: 020 7404 7382 

Bus Route: 8,19, 25, 38, 55, 98, 242, 243, 521 / Tube: Holbom Statiühf! dakika uzaklıkta wwıır*EıiBig£isıstftuieeÇo,ııh 



na dikkat çekiyorlar. 
Fawcett Topluluğu (Fawcett Society) adlı kadın hakları savunucusu kuruluşun yöneticisi Katileri¬ ne Rake bu durumu kadınlar için “korkunç bir haber” olarak nitelendirerek şöyle konuştu: “Kadın hakları alanında verdiğimiz ve yıllarca süren mücadeden sonra maaş- 



Fawcett Society adlı hadın hahları savunucusu kuruluşun yöneticisi Katherine Rake. 

lardaki bu farkı biraz aşağı çekebiledik ancak şimdi yine geriledik. 
Part-time ve full-time çalışan kadınlar için 2008 
yılında bu uçurum yine büyümeye başladı. Bu üzücü durum bize hükümetin bu konuda ciddi bir çalışma yapmadığını ve hala ayrımcılık ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.” 

Katherine Rake en kötü eşitsiz ödeme durumunun finans sektöründe olduğunu belirterek, bu sektörde genel bir orantısızlık olduğuna dikkat çekiyor. 

Rake, hükümete çağrıda bulunarak zorunlu ödemelerin de maaşlara eklenmesini istedi. 

KAYGI VERİCİ EŞİTSİZLİK 

Belfast Queen Üniversitesi bünyesinde kadınların siyasette daha etkili 


olması için çalışan The Centre for the Advancement of Women in Politics’ adlı kuruluşun Başkanı Yvonne Galligan da bu eşitsizliğin kaygı verici bir sorun olduğunu ve Avam kamarasında hala kadınların %20’lik bir orana sahip olduğunu hatırlattı. Yvonne Galligan konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “İskoçya Parlementosu Wales Asamblesine bakmak çok ilginç olacaktır. Her ikisinde de kadınlar ve erkekler arasında kaygılandırdı bir fark vardır. 
Çok az sayıda kadının yer aldığı bu parlementolarda sanki kadınlar göstermelik olarak orada duruyorlar.” 

İNGİLTERE SRİ 
LANKA NIN GERİSİNE DÜŞTÜ 

Öte yandan Dünya Ekonomik Formu’nun yayınladığı son raporda İngiltere kadın ve erkek eşitliği konusunda 11. sıra¬ dan 13. sıraya inerek, sıralamada 12. sırada yer alan Sri Lanka’nın gerisine düştü. Forum, kadın- erkek eşitlik kriterlerini ekonomik katılım, eğitimde eşit fırsatlar, sağlık alanında eşitlik ve politik alandaki yetki dağılımına göre ele alıyor. 

Kadın ve Eşitlikten Sorumlu Bakan Harriet Harman ise herkes için geçerli olan cinsler arası eşitsizlik anlamına gelen maaşlar arasındaki farkların ortadan kaldırılacağını duyurmuştu. Bakan Harman, hükümete bağlı olarak çalışan Eşitlik Bürosunda kadın çalışanların erkek çalışanlardan %4 daha fazla maaş aldıklarını öne sürmüştü. 
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KHRP'den 15. kuruluş yıldönümü etkinlikleri 


Merkezi Londra’da bulunan ve Kürtlerin yaşadıkları bölgelerdeki insan hakları sorunları ile ilgilenen Kürt İnsan Hakları Projesi (KHRP) kuruluşunun 15. yılını bir dizi etkinlikle kutluyor. Hitap ettiği alandaki tek bağımsız ve en etkili insan hakları kurulularından biri olan KHRP yaptığı çalışmalar sayesinde uluslararası alanda çok ciddi bir prestije sahip. 


yılında 
Kürt 
İnsan haklan savunucusu Kerim Yıldız ve bazı insan hakları savunucusu hukukçu ve akademisyenler tarafından kumlan Kürt İnsan Hakları Projesi (KHRP) kuruluşunun üzerinden geçen 
15 yılı bir dizi etkinlik ile 



KHRP Direktörü Kerim Yıldız 


kutlayacak. Bu amaçla planlanan iki etkinliğe insan hakları, sanat, medya ve sivil toplum alanlarında çalışan tanınmış çok sayıda insan katılacak. Etkinliklerden elde edilecek 


olan gelir ile KHRP’nin yaptığı çalışmalara mali kaynak sağlanmaya çalışılacak. KHRP yetkilileri, etkinliklerden elde edilecek gelir ile başta Türkiye’nin Güney Kürdistan topraklarını bombalamalarından 
dolayı zarara uğrayan 75 
Kürt köylüsü adına Türkiye devletine karşı açmış oldukları davaların masrafları için kaynak yaratmayı amaçladıklarını belirtiyorlar. KHRP özellikle AİHM başta olma üzere uluslararası insan hakları mekanizmalarına taşıdığı ve başarı kazandığı davalar ile tanınıyor. KHRP tarafından yapılacak olan etkinlikler şunlar: 

1. DAYANIŞMA 
YEMEĞİ -19 KASIM 
2008 ÇARŞAMBA. 

19 Kasım Çarşamba günü 


19.30-23.00 arası The Law Society’de yapılacak olan dayanışma yemeğine hukuk, insan hakları, medya ve sanat dünyasından pek çok önemli insan katılacak. Biletli olacak olan dayanışma yemeğine katılmak isteyenlerin kişi başına £100 ödemesi gerekiyor. Gecenin evsahipliğini KHRP Direktörü Kerim Yıldız ile İngiltere’nin en önemli hukukçularından biri olan Michael Mansfield QC yapacaklar. Yemeğe Demokratik Toplum Partisi Dersim Milletvekili Şerafettin Halis’in de katılacağı bildirildi. 

Yemeğe katılmak isteyenlerin 0207 405 38 35 numaralı telefondan veya airvin@khrp.org email adresi üzerinden Anna Irvin ile irtibata geçmeleri ve önceden yerlerini ayırtma¬ 


ları gerekiyor. 10 kişi olarak yemeğe katılacak olan grupların £1000 yerine £900 vererek kendilerine ait bir masa reserve edebilecekleri bildirildi. Dayanışma Yemeği Adresi: The Reading Room, The Law Society, 113 Chancery La- ne, London WC2A İPL 

2. FOTOĞRAFÇILARIN MERCEĞİNDEN 
KÜRTLER KİTABININ TANITIMI - 20 KASIM 
2008 PERŞEMBE. 

KHRP tarafından organize edilen ve Lordlar Kamarası üyesi ve KHRP’nin Onur Başkanı Lord Erik Avebury’nin evsahipliğin- de gerçekleşecek diğer etkinlik ise 20 Kasım Perşembe günü Londra’nın en önemli sanat galerilerinden biri olan SW1 Gallery’de yapılacak kitap ta¬ 


nıtım toplantısı olacak. 
KHRP tarafından kurluluşunun 15. yıldönümü için Kürtler hakkında fotoğraflar çeken bir dizi fotoğrafçının resimleri biraraya getirilerek Amerikelı ünlü düşünür ve dilbilimci Noam Chomsky, Nobel ödül- 


K U R D S 

ımıod iri Miıtıumı ı ıtıs 



KHRP’nin 15. kuruluş yıldönümü ekinlikleri kapsamında ^Fotoğrafçıların Merceğinden Kürtler” adlı kitabın tanıtımı da yapılacak. 

lü yazar Harol Pinter ve Kürt şair Choma Hardi’nin yazı ve şiirleri de biraraya getirilerek ’Kurds Through the Photographer’s Lens (Fotoğrafçıların Merceğin¬ 


den Kürtler)’ isimli bir büyük fotoğraf kitabı hazırlandı. SW1 isimli galeride bu kitabın tanıtımı yapılacak, ayrıca fotoğraf kitabındaki bazı resimler de sergilenecek. £75 ödeyerek kabul edileceğiniz etkinlik sırasında kitabın bir örneğini hatıra olarak almanın yanısıra içecek ve yiyecek ikramı da yapılacak. Bu etkinliğe katılmak 
istiyorsanız 0207 405 38 
35 numaralı telefondan 
veya airvin@khrp.org email adresi üzerinden Anna Irvin ile irtibata geçmeniz ve yerinizi önceden rezerve etmeniz gerekiyor. 

Kitap tanıtımı ve sergi adresi: SW1 Gallery, 12 Cardinal Walk, Rood Garden Level, Cardinal Place (Off Victoria Street), London, SW1E 5JE. 





MttMI 

»•OT 

jsaz-Hiinat (UshHırsınız 


Ersan 

S O L I C 


& Co 

I T O R S 



Toplumumuza yıllardır hizmet veren Av. Serpil Ersan artık kendi ofisinde sîzlere yardımcı oluyor 

"Size bir telefon kadar yakınız" 

0781 664 6345 


Arabanızın çekilmesi mi gerekiyor? Hemen bizi arayın arabanızı güvenlikli bir garaja çekelim. Arabanız garajdayken araba temin edilir. 




• H0TB1ERDE KAZALAR • İŞYERLERİNDE KAZALAR • KALDIRIMLARDA KAZALAR • UÇAK VE GEMİLERDE KAZALAR • İNGİLTERE DIŞINDA ARADA KAZALARI • BELEDİYE EVİ VE SÜPERMARKETLERDE KAZALAR 


Deneyimli elemanlarımız gerekli bilgileri evinizde veya işyerinizde alarak, dosyanızın hızlı bir şekilde sonlanmasını sağlar. 


Tazminatınızdan hiç bir kesinti yapılmaz 


2nd Floor, No: 203 Maple House, High Street, Potters Bar Herfordshire EN6 5BS Email: info@ersans.co.uk 



Tel: 01707 827 990 Fax: 01707 827 922 
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Contact with ch i İd ren VVardship & Guardianship Declarations of parentage Guardianship Orders Supervision Orders Adoption 

Residence Legal Aid 

Surrogacy Available 


Ali Personal 
Injury Claims 


• No need to Travel 

• Only Ûuallfied solicttors will handle your matter 

' Freehold sale and purchase only for prices up to £499,000 (excludes VAT & disbursements) 


Legal Aid 
Available 


Student / Marrlage applicatlon Appeal to ali courts Bail Applications Family Reunions 
Entry clearance Naturalisation 
Work Permits 
Asylum 


Ali aspects of Civil Litigation Professional Negligence VVills & Probate disputes Consumer Disputes 
Debt & Insolvency Tenant Disputes 

Unfair Dismissal Legal Aid 

Discrimination Available 


Ali family & children related matters 

Property & financial Disputes 

Divorce/separation 

Domestic Violence 

Injunctions 

Child Protection 

Legal Aid 
Available 


Disability Living Allovvance Appeals Ali types of benefit advice Housing/Council Tax Benefits Possession proceedings Homelessness 
Benefit fraud 

Disrepair Legal Aid 

Available 


Immigration 

Detention 

07824355186 

Legal Aid 
Available 


0800 740 8341 


0800 740 8514 


East London (Hackney) One Kingsland High Street, Dalston, E8 2JS 

West London (Harrovv) Viking House, 17-19 Peterborough Road, Harrovvon theHHI, HA12AXle\ 020 7923 4020 Fax 020 7923 3320 Website www.duncanlewis.co.uk 
E-mail contact@duncanlewis.com 24hr Domestic Violence Emergency Service 07946 634 667 24hr Crime Emergency Service 07957 331 436 / 07956 374 988 


duncan lewis & co solicitors 


With över 240 staff to assist 


meseleleri 


müşkül 


çözümleriz 


family & child çare 


personal injury 


erime 


conveyancıng 


divorce & domestic violence 


litigation & employment 


housing & vvelfare benefits 


immigration 


freephone 


freephone 
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Bakım BMECSS'den dinlenmek sizden 


Fiziksel ve zihinsel özürlü, yaşlı ve yatalak hastaların bakımını üstlenen ailelere haftada dört saat dinlenme olanağı sağlayan BMECSS, hizmet verdiği alanı genişletiyor. Haringey Belediyesi ve Neighbourhood Renewal Fund’un desteğiyle yapılan çalışmalar Selby Centre’ın yanı sıra Enfield ve Hertfordshire’da da hizmet vermeye başladı. 



ilelerinde 

A fiziksel ve zihinsel özürlü, yaşlı ve yatalak hastaları bulanan kişilerin haftada dört saat kendilerine ayırmalarına olanak sağlayan “Black & Minority Ethnic Carers Support Services” (Siyah ve Diğer Etnik Bakıcı Destek Servisi), hizmet alanını genişletti. 

İlk çalışmalarını Selby Centre’da gerçekleştiren ve şu anda üç ayrı bölgede hizmet veren kurum, Kuzey Londra’da yaşayan mezhep, ırk, din, dil ayırmaksızm her türlü bakıma ihtiyacı olan insanların yakınlarına hizmet veriyor. 

Haringey Belediyesi ve Neighbourhood Renewal 


Fund’un desteğiyle yapılan çalışmalar Faiza Rizvi kordinatörlüğünde gerçekleşiyor. BMECSS çatısı altında toplam 10 kişinin çalıştığını belirten BMEC¬SS Halkla İlişkiler Müdü¬ 


rü ve Proje Koordinatörü Nimet Sayar, Benefit Advice bölümünden Cenk Orhan’ın, danışman avukatlık bölümünden Ebru Çalışkan’m hizmet verdiğini söyledi. Sayar, yap¬ 


tıkları çalışmaların karşılığında ücret talep etmediklerini ve kendilerine gelen her başvuruyu yerinde değerlendirerek hizmet verdiklerini aktardı. 


FİZİKSEL VE 
ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ, 
YASLI VE YATALAK HASTASI OLAN 
HERKES 
BAŞVURABİLİR 
Fiziksel ve zihinsel özürlü, yaşlı ve yatalak hastası olan herkesin kendilerine başvurarak yardım talep edebileceklerini belirten Sayar, haftada dört saat bu hastaların yaşam şartlarına saygılı olarak bakım üstlendiklerini dile getirdi. Sayar, taleplerin yerinde değerlendirilip hasta ve yakınlarının istekleri doğrultusunda haftanın bir günü dört saat hizmet sunabildiklerini, bu dört saati iki güne bölerek de ikişer saat hizmet verebildiklerini söyledi. Bakım üstlenen çalışanlarının eğitimden geçtiğine dikkat çeken Ni¬ 


met Sayar, 

kişiler, ilk yardım, sağlık ve dikkatli olma kurslarını tamamlamış, özgeçmişleri polisler tarafından kontrol edilmiş çalışanlardır” dedi. Hizmet verdikleri bölgeleri de sıralayan Sayar, kendilerine başvuruların Selby Centre, Selby Road, London N17 8JL adresi ve Edmonton Green Kütüphanesi ile 180 High Street Ponders End Enfield’dan yapılabildiğini kaydetti. 
Buralarda Türkçe konuşan kişiler aracılığıyla form doldurarak başvuruları aldıklarını söyleyen Sayar, Haringey bölgesinde oturan Türkiyelilere Türkçe konuşan kişiler vasıtasıyla da benefit başvurusu ve takibi konusunda yardımcı olduklarını sözlerine ekledi. 



w w bolici toıs 

Çalışma ve oturum İzni almak için hemen bizi arayın 


► Ankara Anlaşmasına başvuru ve vizenin uzatılması 


S 


► Öğrenci vizlerine başvurular 

► Üniversite mezunlarına özel çalışma vizesi (IGS) 

► Süresiz oturum için başvurular 

► Vatandaşlık başvuruları 

► Vize süresini aşanlar İçin düzenlemeler 

► Çalışma vizesi 

► Yüksek nitelikli göçmenlik vizesi ( HSMP) 

Britanya'da 14 yıl, 10 yıl ve 7 yıl süreyle yaşamış olanlar için oturum izni başvurulan Britanya'ya giriş vizeleri 

* Ticari gayrimenkul ve konut alım satım işlemleri 
1 Uzun süreli ticari gayrimenkul kiralama (leasehold) işlemleri 

► İtiraz davaları 

► Yatırımcılar için hukuki danışmanlık 

► Evlilik Vizeleri 




Mahir Aydın i Errfal Fırat 


KAZA DAVALARI UZMANI 


Arabada - Kaldırımda - İşyerinde - Süpermarkette - Düşme/Kayma 


■ NO WIN - NO FEE Kazanın veya kaybedin masrafsız 

• 100% tazminat alınır - Kesinti yapılmaz 

• Kiralık araba temin edilir 

• Mini-Cab şoförlerine P.CO kayıtlı, ruhsatlı, sigortalı ve telsiz sistemli araçlar sağlanır 

• 24 Saat Hizmetinizdeyiz 

• Profesyonel, dostça ve kaliteli servis 

• Davanız en iyi şekilde takip edilir 

I dynamicclaims@hotmail.co.uk 


KÖTÜ GÜNÜMÜZÜ» 
İYİ DOSTU 


24 SAAT 

HİZMETİNİZDEYİZ 


96 Green Lanes, Newington Green, London NI6 9EJ 
T. 020 7249 1562 F. 020 7249 1563 


hizmetimiz ücretsizdir 


‘ftcguhLcd by ihc Mımslıv of Jusliırc hi Iİi ccspccl ta muafmcnl 

actLvttiçs- t'BM 14320 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Seyit Rıza ve Dersim Direnişçileri anıldı 


1938 Dersim Direnişinin lideri Seyit Rıza ve dava arkadaşlarının idam edilişlerinin 70. yılında 
Londra’da bir dizi anma etkinliği düzenlendi. Londra’da faaliyet yürüten Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği anma etkinliklerine yaklaşık 500 kişinin katıldığı görüldü. 



Etkinlikte Çayan Demirel tarafından çekilen ‘Dersim 38’ belgesel filmi gösterildi. 


eyit Rıza ve dava arkadaşlarını anma etkinlikleri kapsamında 
15 Kasım Cumartesi günü Tottenham’da bulunan Dersim-Der’de “Dersim Direnişinin Tarihsel Kökenleri, Gerçekleri ve Günümüze Yansımaları” başlığı altında bir seminer yapıldı. 

DTP Dersim milletvekili Şerefettin Halis ve şair Emir Ali Yağan’m ko¬ 


nuşmacı olarak katıldığı seminer yoğun ilgi ile izlendi. Dersim direnişi konusunda çok yanılgılı yaklaşımlar olduğunu söyleyen Yağan, “Dersim 36’da başlayıp 38’de biten bir hihaye değildir” dedi. Dersim direnişi sonrasında çok sayıda genç kızın batı illerine köle olarak gönderildiğini söyleyen Yağan, bunlar hakkında hiç bir belgeye ulaşılamadığını belirterek jenosit olayının halen ba¬ 


zı politikalarla sürdüğünü ifade etti. Yağan, “Dersim’e gittiğimde çocukken gördüğüm dut ve ceviz ağaçlarını göremiyorum. Bölgede barajlar yapılarak bölge sular altında bırakılmak isteniyor” dedi. 

DTP milletvekili Şerefettin Halis ise, bölgeyi sular altında bırakma planının 1931 yılından bu yana var olduğunu, ancak o zamanlar bunun uygulanır olmadığı için günümüzde yeniden gündeme getirildiğini söyledi. 

Seminerden sonra Dersimli yönetmen Çayan Demirel tarafından çekilen ve 1937- 38 yıllarında gerçekleşen katliamın tanıkları ve uzmanlarından görüşler alarak yapılan belgesel bir film gösterildi. 

“UNUTULMUŞ BİR 
GEÇMİŞ ÜZERİNDEN SAĞLIKLI BİR 


GELECEK İNŞA 
EDİLEMEZ” 

Seyit Rıza ve Dersim Direnişi Şehitlerini Anma Etkinliklerinin ikinci gününde ise Kuzey Londra Toplum Evi’nde bir anma gecesi düzenlendi. 

Duvarlarda Seyit Rıza ve Dersim Direnişinden bazı fotoğrafların bulunduğu salonda direnişte idam edilen 7 direnişçinin isimleri asıldı. Anma gecesinde ilk sözü alan Dersim-Der Başkanı Ali Pekin, Seyit Rıza’mn çok yaşlı olmasına rağmen asıldığını ifade ederek, hala mezarları hakkında bir bilgiye ulaşılamadığını belirtti. Bazı kitaplardan alıntı yapan Pekin, konunun çok sistemli bir jenosit olduğuna dikkat çekti. Pekin, Seyit Rıza’nın idam edilmeden önce son isteğinin oğlundan önce asılmak ol¬ 


duğunu ancak oğlunun katledilişinin ona izlettirildikten sonra onu ipe gönderdiklerini söyledi. 
Ali Pekin’den sonra söz alan Dersim Milletvekili Şerefettin Halis, “Unutulmuş bir geçmiş üzerinden sağlıklı bir gelecek inşa edilemez” dedi. Dersim’in adeta yarı açık bir cezaevine dönüştürüldüğünü söyleyen Halis, yıkılmış dersim köylerinde yeni inşa edilmiş evler gördü¬ 


ğünü ve bunun umut verici olduğunu söyleyerek yurt dışında yaşayan Dersimlilerin bu konuda duyarlı olmalarını isteyerek sözlerine son verdi. 

Sanatçı Zeynel Pekin, Baran Deniz ve Mikail Aslan türkülerini seslendirirken, Şair Emir Ali Yağan da etkinlikte şiirlerini okudu. Yoğun katılıma sahne olan gece geç saatlerde sona erdi. 




Kürt Toplum Merkezi'nde halk toplantısı 

DTP Dersim Milletvekili Şerefettin Halis Kürt Toplum Merkezinde düzenlenen halk toplantısında “bin umut adayı olarak seçildik bin çare adayı olduk” dedi. 




(soldan sağa) Dersim-Der yetkilisi Mustafa Gündoğdu, DTP Dersim milletvekili Şerefettin Halis ve Dersim-Der Başkanı Ali Pekin. 


Meclise girdikleri ilk günleri anlatan Halis, “Meclis açılışlarında her zaman genaraller kendilerine ayrılan bir locada oturarak katılım sağlarlar ama biz seçildiğimizde o localar boştu, yani yeni meclisi meşru kabul etmiyorlar.” 
Dedi. Her konuda ayrı düşüncelere sahip olan meclis bileşenlerinin yalnızda Kürtlere saldırmak konu¬ 


sunda anlaştıklarını söyleyen Halis, kendi grupları¬ nın sınır ötesi operasyona karşı duruşlarının çok önemli olduğunu ve bu nedenle de ihanetle suçlandıklarını sözlerine ekledi. DTP Milletvekili Şerefettin Halis’ın konuşmasının ardından soruların alınamsma geçildi. 

DTP’nin bazı politikalarına eleştirilerin de yer aldı- 


S* Kasım Pazar günü Harin- 
I Jgey’deki 
-A- Kürt Toplum 

Merkezi’nde DTP Dersim milletvekili Şerefettin Halis’in konuşmacı olarak katıldığı bir toplantı yapıldı. Seyit Rıza ve Dersim Direnişi Şehitlerini anma etkinliklerinin bir parçası olarak düzenlenen ve güncel sorunların ele alın¬ 


dığı toplantıya Milletvekili Halis’m yanı sıra Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneği (Dersim-Der) Başkanı Ali Pekin de katıldı. Toplantıda konuşan Ali Pekin ilkini başlattıkları Seyit Rıza ve Dersim Direnişi Şehitleirni Anma Etkinliklerini bir gelenek haline getirmek istediklerini söyledi ve iki gün önce Belçika’nın başkenti Brük¬ 


sel’de Türkiye’nin tüm engelleme girişimlerine rağ- 

► men Dersim katliamını konu alan bir konfeans yaptıklarını söyledi. Pekin’in konuşmasından sonra sözü Dersim milletvekili Şerefettin Halis, seçim kampanyası sırasında kullandıkları slogana atıfta bulunarak “Bin umut adayı olarak seçildik bin çare adayı olduk” dedi. 


3 »* 


Helpline: 020 8341 2021 www.Quracall.com/turkey 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Mark Oaten: "Kürt halkının kültürel 


M 


ve siyasal hak talepleri makul taleplerdir 

Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu (FEDBlR) ve Halkevi, diplomatik görüşmeler yapmaya devam ediyor. Liberal Demokrat Partili milletvekillerinden ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Savunma ve Eşitlik Komisyonlarında görevli Mark Oaten ile bir görüşme gerçekleştiren kurum yetkilileri, 

Kürt meselesine demokratik barışçıl bir çözüm bulunması ve Türkiye’de bu anlamda yaşanan son siyasal gelişmeleri gündeme getirdiler. 


EDBİR Başkanı Ar- 

F zu Peşmen ile Halkevi Direktörü İbrahim Doğuş, Liberal Demokrat Parti milletvekillerinden ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Savunma ve Eşitlik Komisyonlarında görevli Mark Oaten ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Parlementoda yapılan görüşmede söz alan FEDBİR Başkanı Arzu Peşmen Türkiye'de son haftalarda yaşanan gelişmeleri aktardı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a karşı İmralı cezaevinde yapılan fiziksel saldırının ardından gelişen yoğun kitlesel halk eylemliliklerini dile getiren Peşmen, Abdullah Öcalan'm tek kişilik hücrede 10 yıldır tutuluyor olmasını kabullenemediklerini söyledi. Öca- 


lan'm Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, Kürt meselesi¬ nin barışçıl, demokratik yollardan çözümü için büyük çabalar içerisinde olmasına rağmen Türk devletinin savaşta ısrar ettiğini belirten Peşmen, Kürt halkının "Edi Beşe" sloganıyla yürüttüğü eylemliliklerin artık barışçıl, siyasal çözüm noktasında ortaya çıktığını dile getirdi. 
Peşmen devamla, Avrupa Konseyi'nin Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'a ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin almış olduğu yeniden yargılanma hakkının Türkiye tarafından uygulanması için girişimlerde bulunması gerektiğini, aksi takdirde Türkiye'de demokrasinin gelişmesinden bahsetmenin mümkün olmayacağını ifade etti. Halkevi adına görüş¬ 


meye katılan İbrahim Doğuş ise yaptığı konuşmada Türkiye devletinin Kürt meselesine sürekli bir bölünme korkusuyla yaklaşmasından dolayı demokratik ve barışçıl bir çözümün bir türlü gerçekleşmediğini söyledi. 
Doğuş, Kürt halkının temel siyasi ve toplumsal örgütlerinin Türkiye'de mevcut sınırları değiştirmeden, eşit, özgür Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak yaşamak 


istediklerini defalarca beyan etmiş olmalarına rağmen devletin Kürt halkına yaklaşımında bir değişiklik olmadığını dile getirdi. Dünyanın dört bir yanma dağılmış Kürt halkının çektiği acıların yeni olmadığını belirten İbrahim Doğuş, artık çekilen acılara bir son verilmesi gerektiğini, bu noktada Britanya hükümetinden talepleri olduğunu söyledi. Doğuş, Mark Oaten 1 dan taleplerini 



Halkevi Direktörü İbrahim Doğuş, Liberal Demokrat Parti milletvekili Mark Oaten ve FEDBlR Başkanı Arzu Peşmen. 


ise şu şekilde ifade etti: “Avrupa Konseyi ve Britanya hükümeti nezdinde Türkiye'de devlet ve Kürt halkı arasında kalıcı barışın sağlanması ve temel hak özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması için çalışmalar yürütmenizi talep ediyoruz.” Avrupa Konseyi Parlementerler Asamblesi Üyesi ve Liberal Demokrat Partili Milletvekili Mark Oaten ise yapılan görüşmeff dikkate alacaklarını söyledi. 

“Kürt halkının çektiği acıların son bulmasını umud ediyoruz., Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi bir ülke olarak insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin korunması ve güçlendirilmesi alanındaki sorumluluklarını yerine getirmesi büyük önem taşıyor. 


Kürt halkının mevcut kültürel ve siyasal haklar alanındaki talepleri makul” diyen Oaten, Avrupa Birliği üyelik sürecinde taleplerin AB'nin de Türkiye'den beklentileriyle örtüştüğünü söyledi. 
Mark Oaten, gerek Avrupa Konseyinde gerekse Britanya parlementosunda konu ile ilgili girişimlerde bulunacağını belirtti. Mark Oaten ayrıca Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'm tutukluluk koşullarına ilişkin parlementoya soru önergeleri sunacağını, Britanya hükümeti ve Avrupa Konseyi’nin ilgili kurumlan nezdinde özel girişimlerde bulunacağını da sözlerine ekledi. Oaten görüşmede birey hak ve özgürlükleri konusunda duyarlı olduğunu, bu amaçla Abdullah Öcalan'm tutuklu- 


TROTT & GENTRY SOLICITORS 



Alım Satım İşlemleri 

Her türlü ev, dükkan, işyeri alım ve satım Freehold ve Lease 

♦ 

Ticari Hukuk 

Şirket kuruluşu, şirket ve hisse devir işlemleri Ortaklık uyuşmazlıkları. 

Sözleşmeler hazırlanması ve uyuşmazlıkları 

Mülteci Hukuku / Immigration 

iltica davaları ve mahkemeleri Ankara Anlaşmaları alışma izni vizeleri Aile birleşimi ve evlilik vizeleri Vatandaşlık başvuruları Öğrenci ve au-pair vizeleri 

Kiracı ve Evsahibi Davaları 


Adres: 90/92 Isllngton High Street, London N1 8EG 
Tel: 020 7704 7500 
Fax: 020 7704 7503 
Email: immsec@trottgentry.co.uk 


Vasiyetname hazırlama ve Mülk davaları 

Aile Hukuku 

Boşanma ve Ayrılık Mahkeme kararı ile uzaklaştırma Çocuk mahkemeleri 
Aile içi şiddet 

işçi ve işveren Davaları 

Her türlü işçi ve işveren meseleleri Haksız işten çıkarılma Diskriminasyon 

Medeni Hukuk / Litigation 

Kaza ve şahsi zarar Davaları Tazminatı 

Uzlaşma ve Aracılık Meseleleri 


Türkçe ve Kürtçe konuşan deneyimli elamanlarımız mevcuttur 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Mark Oaten: "Kürt halkının kültürel ve siyasal hak talepleri makul taleplerdir” 

Britanya Kürt Demekleri Federasyonu (FEDBlR) ve Halkevi, diplomatik görüşmeler yapmaya devam ediyor. Liberal Demokrat Partili milletvekillerinden ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Savunma ve Eşitlik Komisyonlarında görevli Mark Oaten ile bir görüşme gerçekleştiren kurum yetkilileri, 

Kürt meselesine demokratik barışçıl bir çözüm bulunması ve Türkiye’de bu anlamda yaşanan son siyasal gelişmeleri gündeme getirdiler. 


EDBİR Başkanı Arzu Peşmen ile Halkevi Direktörü İbrahim Doğuş, Liberal Demokrat Parti milletvekillerinden ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Savunma ve Eşitlik Komisyonlarında görevli Mark Oaten ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Parlementoda yapılan görüşmede söz alan FEDBİR Başkanı Arzu Peşmen Türkiye'de son haftalarda yaşanan gelişmeleri aktardı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a karşı İmralı cezaevinde yapılan fiziksel saldırının ardından gelişen yoğun kitlesel halk eylemliliklerini dile getiren Peşmen, Abdullah Öcalan'm tek kişilik hücrede 10 yıldır tutuluyor olmasını kabullenemediklerini söyledi. Öcalan'm Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, Kürt meselesi¬ 


nin barışçıl, demokratik yollardan çözümü için büyük çabalar içerisinde olmasına rağmen Türk devletinin savaşta ısrar ettiğini belirten Peşmen, Kürt halkının "Edi Beşe" sloganıyla yürüttüğü eylemliliklerin artık barışçıl, siyasal çözüm noktasında ortaya çıktığını dile getirdi. 
Peşmen devamla, Avrupa Konseyi'nin Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'a ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin almış olduğu yeniden yargılanma hakkının Türkiye tarafından uygulanması için girişimlerde bulunması gerektiğini, aksi takdirde Türkiye'de demokrasinin gelişmesinden bahsetmenin mümkün olmayacağını ifade etti. 

Halkevi adına görüşmeye katılan İbrahim Doğuş ise yaptığı konuşmada Türkiye devletinin Kürt meselesine 


sürekli bir bölünme korkusuyla yaklaşmasından dolayı demokratik ve barışçıl bir çözümün bir türlü gerçekleşmediğini söyledi. Doğuş, Kürt halkının temel siyasi ve toplumsal örgütlerinin Türkiye'de mevcut sınırları değiştirmeden, eşit, özgür Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak yaşamak istediklerini defalarca beyan etmiş olma¬ 


larına rağmen devletin Kürt halkına yaklaşımında bir değişiklik olmadığını dile getirdi. Dünyanın dört bir yanma dağılmış Kürt halkının çektiği acıların yeni olmadığını belirten İbrahim Doğuş, artık çekilen acılara bir son verilmesi gerektiğini, bu noktada Britanya hükümetinden talepleri olduğunu söyledi. Doğuş, Mark Oa¬ 


ten'dan taleplerini ise şu şekilde ifade etti: “Avrupa Konseyi ve Britanya hükümeti nezdinde Türkiye'de devlet ve Kürt halkı arasında kalıcı barışın sağlanması ve temel hak özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması için çalışmalar yürütmenizi talep ediyoruz.” 
Avrupa Konseyi Parlementerler Asamblesi Üyesi ve Liberal Demokrat Partili Milletvekili Mark Oaten ise yapılan görüşmeyi dikkate alacaklarını söyledi. 

“Kürt halkının çektiği acıların son bulmasını umud ediyoruz., Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi bir ülke olarak insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin korunması ve güçlendirilmesi alanındaki sorumluluklarını yerine getirmesi büyük önem taşıyor. 
Kürt halkının mevcut kültü¬ 


rel ve siyasal haklar alanındaki talepleri makul” diyen Oaten, Avrupa Birliği üyelik sürecinde taleplerin AB'nin de Türkiye'den beklentileriyle örtüştüğünü söyledi. 
Mark Oaten, gerek Avrupa Konseyinde gerekse Britanya parlementosunda konu ile ilgili girişimlerde bulunacağını belirtti. 

Mark Oaten ayrıca Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'm tutukluluk koşullarına ilişkin parlementoya soru önergeleri sunacağını, Britanya hükümeti ve Avrupa Konseyi’nin ilgili kurumlan nezdinde özel girişimlerde bulunacağını da sözlerine ekledi. Oaten görüşmede birey hak ve özgürlükleri konusunda duyarlı olduğunu, bu amaçla Abdullah Öcalan'm tutukluluk koşullarını yakından izleyeceğini açıkladı. 



Halkevi Direktörü İbrahim Doğuş, Liberal Demokrat Parti milletvekili Mark Oaten ve FEDBlR Başkanı Arzu Peşmen. 



TROTT & GENTRY SOLICITORS 



Alım Satım İşlemleri 

Her türlü ev, dükkan, işyeri alım ve satım Freehold ve Lease 

♦ 

Ticari Hukuk 

Şirket kuruluşu, şirket ve hisse devir işlemleri Ortaklık uyuşmazlıkları, 

Sözleşmeler hazırlanması ve uyuşmazlıkları 

Mülteci Hukuku / Immigration 

iltica davaları ve mahkemeleri Ankara Anlaşmaları alışma izni vizeleri Aile birleşimi ve evlilik vizeleri Vatandaşlık başvuruları Öğrenci ve au-pair vizeleri 

Kiracı ve Evsahibi Davaları 


Adres: 90/92 Isllngton High Street, London N1 8EG 
Tel: 020 7704 7500 
Fax: 020 7704 7503 
Email: immsec@trottgentry.co.uk 


Vasiyetname hazırlama ve Mülk davaları 

Aile Hukuku 

Boşanma ve Ayrılık Mahkeme kararı ile uzaklaştırma Çocuk mahkemeleri 
Aile içi şiddet 

işçi ve işveren Davaları 

Her türlü işçi ve işveren meseleleri Haksız işten çıkarılma Diskriminasyon 

Medeni Hukuk / Litigation 

Kaza ve şahsi zarar Davaları Tazminatı 

Uzlaşma ve Aracılık Meseleleri 


Türkçe ve Kürtçe konuşan deneyimli elamanlarımız mevcuttur 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Kürt Toplum Merkezi'nde anma yemeği verildi... 

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Şehit, Gazi ve Tutuklu Aileleri ile Dayanışma ve Anma Yemeği” Kürt Toplum Merkezi’nde verildi. 


S* Kasım Pa- 
#_ zar günü 
I^H a r i n - 
-Â- V^/gey’deki bulunan Kürt Toplum Merkezi’nde (KCC) her yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere’den katılan Kürt Özgürlük Mücadelesi şehitleri anıldı. Şehit, Gazi ve Tutuklu Aileleri ile Dayanışma Komitesi tarafından düzenlenen anma yemeğine çoğu kadın olmak üzere yaklaşık iki yüz kişi katıldı. Şehit¬ 


ler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından günün anlamı üzerine konuşmak üzere siyasetçi Erdal Botan’a söz verildi. Erdal Botan şehitlere bağlılığın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak “bizi biz eden değerlerin korunmasının zorunlu olduğunu” söyledi. Botan son yıllarda çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak bir çok değerlerin tartışma konusu olduğunu, tartışılmayan 


tek değerlerinin ise şehitler olduğunu söyleyerek “bizi biz yapan değerlenden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. 30 yıllık bu mücadelede acı çekmeyen bedel vermeyen kimse kalmadı.” dedi. Bir sinevizyon gösterisinin de yapıldığı anmada şiirler okundu ve anma yemeği yendi. İngiltere şehitleri için hazırlanan panonun açılışından sonra etkinlik sona erdi. 



Anma yemeğine çoğu kadın olmak üzere iki yüz kişi katıldı. 


Britanya Kadın Dayanışma Platformu kadına yönelik şiddete karşı yürüyecek 

Britanya Kadın Dayanışma Platformu 22 Kasım Cumartesi günü kadına yönelik şiddete karşı bir yürüyüş düzenliyor. 
Platform yetkilileri, yaptıkları çağrı ile bu yürüyüşe her kesimden katılımın gerçekleşmesi talebinde bulundular. 


adına yö- 

K nelik şiddete karşı bir yürüyüş düzenleyen Britanya Kadın Dayanışma Platformu, 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’da Manor House Station’dan başlayarak Wood Green Kütüphanesine yürüyecek. 
Platformu oluşturan GİK-DER-Kadm Komisyonu, ROJ Kadın Meclisi, ATİK-Yeni Kadın Grubu, Demoratik Kadın Hareketi-Britanya, kadına karşı şiddetin son bulması talebinde bulunacak. 

“Kadının namusu özgürlüğüdür. Namûsa me azadiya meye!” sloganıyla yürüyeceklerini belirten platform yetkilileri, 


kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü vesilesiyle bu etkinliği düzenlediklerini söylediler. Kadına karşı her türlü baskı ve şiddete son demek için tüm insanları yapılacak yürüyüşe katılmaya ça¬ 


anlayış ve zihniyeti ile derinleşen toplumsal cinsiyetçilik, kadm^yaşam şansı tanımamakta; şiddeti ona reva görmektedir. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü vesilesiyle, 



ğıran yetkililer, “Kadın günümüz erkek egemen toplumunda ezilen cins olmanın en ağır bedellerini ödemektedir. Erkeğin üretimi olan ‘namus’ 


kadına karşı her türlü baskı ve şiddete son demek için tüm insanları yapılacak yürüyüşe katılmaya çağırıyoruz” dediler. 


Edmonton ve Enfield Bölgesinde Profesyonel Kadrosuyla Güvenilir Bir Sanat Merkezi 

KA.TR F S*' ~ 




-A* 







Royal College of Music 

Sınavlarına Hazırlık 


p Bağlama 
P Şelpe 
P Piyano 
P Gitar 
P Keman 
P Solfej 
P Müzik Teorisi 
X Bale 


Her Yaş Grubuna Haftanın 7 Günü Grup ve Özel Dersler Verilir. 

www.katre.org.uk 

Tef: 020 8807 5571 Mob: 0778 693 76 71 - 0791 203 79 32 e-mail: katrBinfo@katre.org.uk 


31-33 Market Square Edmonton, London N9 OTZ 

(Edmonton Green Shopping Center'ın üst katında) 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Dershanemiz haftanın 7 günü eğitim vermektedir! Haftaiçi: 9am-9pm / Haftasonu: 9am-8pm 


EDMONTON: 0772 340 2412 STOKE NEVVINGTON: 020 7249 4744 

Edmonton Shopping Centre 66 Stoke Nevvington High Street, Londorı N16 7PA 

(Edmonton Library/Kütüphanenin üst katı) (Poliçe Station çaprazındayız) 

www.academyoxford.co.uk 


Kaliteli eğitimin adresi!, 


Üniversite Hocası Mehmet Ağca’nın Yönetiminde 

İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri İçin 

Dershane Eğitimi 


Sınavlara H 


Kurslarımız 


• S ATS (Key Stage - 2 & 3) #GCSE ♦ A “ LGVGİS^S & A 2 ) 

The Latymer School & Ortaokul Giriş Sınavları (11 + Exams) (Verbal & Non-Verbal Reasoning Tests for Selective Schools) 

• English o Reading, Writing & SpeHing) • English (Language & Literatüre) 

Mathematics • Science (Bioiogy, Chemistry & Physics) 


m 

'Z Konusunda Uzman & Deneyimli İngiliz Öğretmenleri Z İngiltere Ulusal Eğitim Müfredatını Uygulayan Yapısı v^Maximum 8 Kişilik Sınıfları 

Z Her Öğrenciyi Kendi Sınıf/Yaş Grubunda ve 5 Ayrı Seviyede (Başlangıç-Temel-Orta-Yüksek-İleri) Eğİtebilen 


Z İlkokul 2’den Lise Son Sınıfa Erişen Kurumsal Gücü Z Modern ve Seçkin Eğitim Yöntemleri Z Sınav Teknikleri ve Deneme Sınavları Z Sürekli Ev Ödevleri, Etüd Dersleri ve Örnek Disiplini Z Öğrenci ve Ailelere Yönelik Eğitim Rehberlik Hizmetleri ile. 


Oxford Academy 

J fcışavıcef#, fuvettte taşçı 

ÇOCUĞUNUZUN GÜZEL BİR ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLMASINI İSTER MİSİNİZ? 




















18 Kasım 2008 Salı 


14 


telgraf 


Doğu Londra Halkları Buluşturma Organizasyonu (TELCO) 12’nci toplantısını yaptı: 

Oturumu olmayanlar için 4 Mayısta büyük bir yürüyüş yapılacak... 


Doğu Londra Halkları Buluşturma Organizasyonu (TELCO) 12’nci toplantısını 
12 Kasım’da Çarşamba günü yaptı. Toplantıda söz alan Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu (FEDBlR) Başkan Yardımcısı Özgür Nayör Organizasyonun çalışmalarını desteklediklerini ve oturumu olmayan insanlar için 4 Mayıs’ta düzenlenecek yürüyüşe 2 binin üzerinde katılım gerçekleştireceklerini söyledi. 



o ğ u 
Londra 
Halk 
1 a r ı 
B u - luşturma Organizasyonu TELCO yıllık olağan toplantısını 1200’ün üzerinde insanın katılımı ile York Hall’de gerçekleştirdi. Telco ile Alkol ve Uyuşturucuya Karşı Mücadele Komitesi’nin (CADAA) ortaklaşa düzenlediği toplantı çok renkli görüntülere sahne oldu. 
Toplantıya Londra Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Richard Barnes, Tower Hamlets Belediye Başkanı Lutfur Rahman, Olimpiyatlara Hazırlık Komitesi Kurulu Başkanı David Higgins, Birleşik Krallık Müslümanlar Topluluğu Genel Sekreteri Dr. Muhammad Abdul Bari, Tower Hamlets Kabine üyesi Cllrs Marc Francis ve Alibor Choudhury’m yanı sıra Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu (FEDBİR) Başkan Yardımcısı Özgür Nayör katıldı. 

Toplantıda belediye temsilcilerine, insanca yaşam koşullarının yaratılması adına seçim dönemlerinde alanlarda verilen sözler hatırlatılarak bugün gelinen nokta hakkında sorular soruldu. Londra’da yaşayan her milletten insanın katılımı ile gerçekleşen organizasyonda konuşmaların yanı sıra şarkılar söylendi, dans gösterileri yapıldı. 

4 MAYIS TA BÜYÜK 
BİR YÜRÜYÜŞ DÜZENLENİYOR 

Organizasyonda söz 


alan konuşmacılar, genel anlamda yapılan bu etkinliği desteklediklerini belirterek, Londra’da oturumu olmayan insanların vatandaşlığa kazandırılması için 4 Mayıs’ta düzenlenecek yürüyüşe de destek verdiklerini söylediler. Toplantıda üzerinde durulan bir diğer konu uyuşturucu ticareti oldu. Yetkililere, sağlıklı nesiller yetiştirmenin önünde engel olarak görülen ve suç oranlarının artmasına neden olan bu soruna çözüm bulunması için çalışmalarını belli bölgelerde daha da yoğunlaştırması gerektiği 


yönünde uyarılarda bulunuldu. 

Organizasyona geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de destek ^irdiklerini belirten FED¬BİR Başkan Yardımcısı Özgür Nayör, toplantılara mümkün mertebe katılmaya çalıştıklarını söyledi. İnsanca yaşam koşullarının dünya genelinde oluşturulması için çabaladıklarını belirten Nayör, TEL-CO’nun geçen yıl yaptığı yürüyüşe 2 bin kişi ile katıldıklarını ve bu yıl da bu rakamın üzerine çıkacakları sözünü verdi. 

Alkol ve Uyuşturucuya Karşı Mücadele Komi¬ 


tesi (CADAA) yetkilileri toplantıda yaptıkları konuşmada, uyuşturucu kullanımını ve bu işin ticaretinin yapılmasını engellemek için girişimlerde bulunduklarını aktardılar. Konu ile ilgili Eylül ayı içinde 
50 uyuşturucu ticareti 
yapan kişinin etkisiz hale getirildiğine dikkat çeken yetkililer, bu ve bunun gibi kişilerin okul çevrelerinden uzaklaştırıldığını söylediler. Toplantıda ayrıca Olimpiyatlara Hazırlık Komitesi, TELCO’nun talebi olan insanca yaşam standartlarının yükseltilmesi talebine imza koydu. 





syaman@levenes.co.uk 


Sefaret Yaman 

Direct number: 020 8826 1313 

Günlük hayatta sahip olduğumuz herhangi bir eşyayı, herhangi bir risk unsuru nedeniyle sigortalamak durumundayız. Sigortanın anlamı, sigortalanan şeyin, çalıntı, kaybolma ya da hasarına ilişkin durumlarda, eşyanm aynısmı ya da maddi değerini sigorta şirketinden talep edebilmektir. Herhangi bir eşyayı sigortaladığınızda sigorta şirketine bildirmeniz gereken bilgiler vardır. Bu haftaki yazımda herhangi bir eşyayı sigortalarken ya da sigortalı bir eşyanın çalmması, hasarı ya da kaybolması durumunda nelere dikkat etmeniz gerektiği ve aslmda dikkatli davranılmadığı takdirde sigortayla ilgili karşılaşabilinecek sorunlar üzerinde durmak istedim. 

Sigortalı bir malm çalmması, kaybolması ya da hasar görmesi durumlarında yapmış olduğunuz sigortaya göre malm aynısını ya da değerini talep etmek sizin yasal hakkınızdır. 
Ancak bunu yaparken sigorta sözleşmeniz doğrultusunda sigortalıya tam ve doğru bilgi¬ nin verilmesi esastır. Uygulamada sigorta şirketleri kendilerine herhangi bir başvuru yapıldığı zaman başvuruyu değerlendirirken bir inceleme başlatmakta ve bunun sonucunda başvurucunun doğruyu söylediğinden emin olduktan sonra ödemeyi yapmaktadırlar. Bu incelemeleri ya da araştırmaları bazen çok uzun zaman alabilir. Araştırmanın herhangi bir noktasında eğer sigorta şirketi sigortalının, yalan ya da yanlış bir beyanda bulunduğunu farkederse, bütün sigorta poliçesini iptal etme hakkına sahiptir. 
Ancak sigortalının yalan ya da yanlış bir beyanda bulunduğunu düşünen sigorta şirketleri, şüphelendikleri bu yalan ya da yanlışı ispatlamak zorundadırlar. Sigortalının herhangi bir noktadaki yanlış ya da gerçek dışı beyanı, bu yanlış beyan çok önemsiz ya da küçük bir ayrıntı olsa bile, bütün poliçeyi iptal etmeye yetebilir. Örneğin çaldırdığınız bir malı kendi sigortanız¬ dan talep edebilmek için si 


Sigortalara 

Karşı 

Başvurular 

gortanıza başvurmuş iseniz ancak malm faturasını kaybettiyseniz ve sigortanız^ onun gerçek faturası yerine sonradan bulduğunuz benzer bir faturayı verirseniz bu durumda eşyanızın çalınmış olması gerçek olabilir ancak s™ gortanıza verdiğiniz fatura gerçek dışı olduğu için sigorta hakkınızı tamamen kaybedersiniz. 

Bu konuda verilebilecek bir örnek sanırım yukarıda anlattıklarımı özetleyebilir. 2005 yılında evi soyulan bir sigortalı evinden çalman £3000Tuk mallar için sigorta şirketine başvurur. Çalman ve talep edilen eşyalar arasında, bazı ikinci el alınmış DVD Ter ve CDTer de vardır. Başvurucu talep ettiği DVDTer ve CDTer için bir fatura sunamaz ancak onları bir arkadaşından para karşılığı satın aldığını söyler. 
Ancak sigorta şirketinin müfettişleri yaptıkları araştırmalarda olay tarihinde bahsedilen CD Terin henüz piyasaya çıkmamış olduklarını ve bunların korsan CDTer ve DVDTer olduklarını ortaya çıkarır. Bu durum sigortalının, aslmda yasal olarak elinde bulundurmaya ya da sahibi olmaya hak kazanmadığı bir malı sigorta şirketinden talep etmesi durumunu ortaya çıkardı. Sigorta şirketi sözü edilen sigortayı, iptal ettiğini söyleyerek, talep edilen öteki eşyalar için de bir ödeme yapmayacağını beyan etti. Sigortalının bu karar karşısmda sigorta şirketine karşı açmış olduğu dava kendisinin aleyhine sonuçlandı. Mahkeme kararmda, davacının sigorta şirketine karşı başvuru yaparken tamamen samimi ve açık bir şekilde davranması gerekirken, yasal olarak sahip olamadığı bir eşyayı talep ettiği için, başvurucunun artık iyi niyetli sayılamayacağını belirterek başvurucunun davasını, sigorta şirketi lehine reddetti. 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi herhangi bir sigortayı yaptırırken ya da çeşitli nedenlerle sigortanıza karşı başvuru yaparken kesinlikle ispat edebileceğiniz doğru beyanlarda bulunmak durumundasınız. Kendi sigorta sözleşmenizle bir ilgisi olma¬ sa bile sigorta şirketine karşı gerçek dışı en ufak bir beyan bile sizin bütün poliçenizin iptal edilebilmesine neden olabilir ve sonuçta mağdur olan siz olabilirsiniz. 


































18 Kasım 2008 Salı 


telgraf 


15 


K! 10 


KILIÇ HAS &OMAYLLP 


SOLICIT O R S 


1 st & 2 nd Floor, 121 Stoke Newington Road, London, N16 8BT 
T. 020 7254 7111 • F. 020 7254 7999 
W. www.khosolicitors.co.uk • E. info@khosolicitors.co.uk 



Uzmanlık Alanlarımı 

Çocuk Hukuku 
Kamu Davalar 
Alım Satım Davaları Ağır Ceza Davaları Bore Davaları 

t 

Aile Hukuku 
Göçmenlik Hukuku Kiracı ve Konut Davaları İncinme, Kaza Davaları Mevzuat/Yönetmelik Hukuku 



Çok Yakında Hizmetinizdeyiz 


Partners/Members: 

Ali Has LLB (Hons) Higher Court Advocate - FİİİZ KİİİC LLB (Hoııs) - Eylem Onay LLB (Hoııs) 


This firın is regulated by the Solicitors Regulation Authority LLP Reg No. OC340657 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Londra Türk Film Festivali 5 Aralıkta başlıyor 

Bu yıl 14'ncüsü düzenlenecek olan Londra Türk Festivali'nin 5-18 Aralık arasında gerçekleştirileceği bildirildi. 


alası 5 

G Aralık'ta 
BFI So- u t h - bank'ta y ap ılacak olan Festival'in ilk gecesinde "premiere" filmi olarak Hüseyin Kara- 


bey’in ödüllü filmi My Marlon & Brando gösterilecek. Festival BFI Southbank, Barbican, Odeon Covent Gar den, Rio Cinema Dalston, Odeon Holloway Rd and Odeon Lee Valley sinemalarında gerçekleşecek. 


I4 : '' london turkish film festival 



Churchill'in “mohikan saçlı" heykeli görenleri şaşırtacak 

Önceki yıllarda Churchill’in fazlaca saygı duyulan bir heykeli, bir vandal tarafından kırmızıya boyanıp kafasına da yeşil bir mohikan geçirilmişti. 
Bu olaydan yaklaşık 10 yıl sonra sanatçı Marcus Harvey, Churchill’in “punk” haline bir saygı duruşu niteliği taşıyan heykelini yaptı. Gümüş büstte ChurchiII, mohikan saçlarıyla bir punk müzisyenini andırıyor 


yılında eski 
^WW\Jbir asker, 1 
Mayıs gösterileri sırasında heykele zarar vermek suçundan 30 gün hapis cezasına mahkûm edilmişti. Parliament Meydanı üzerindeki heykel, ağzından kan damlıyor gibi gözükecek şekilde boyanmıştı. 
Harvey, heykelin zarar görmüş olsa da ikonik bir hal aldığını ve son derece orijinal olduğunu söyledi. Sanatçı, “O heykel bir karikatür değil, yeni bir ikon haline geldi. Ben punk jenerasyonuna aitim. Churchill’i satirize etmektense kendi kuşağıma sahip çıkarak onların yanında olduğumu ve punk kültüründen bir parça taşıdı¬ 


ğımı göstermek istedim.” Büst, Sterling Stuff II adlı serginin bir parçası olarak sergilenecek. 
50’den fazla sanatçının 
79 adet gümüş eseri, ziyaretçilerle buluşacak. 
Merakla beklenen sergi, 
17 kasım pazartesi günü, Londra’da açıldı. 
Sergi ayrıca, bu sene mart ayında intihar eden sanatçı Angus Fairhurst ve Antony Gormley gibi isimlerin eserlerini de içeriyor. Dünyanın en zengin sanatçısı Damien Hirst de, eylülde Sotheby’s’de kendisine 98 
milyon sterlin kazandıran eserlerinin ardından, son çalışmalarını burada sergileyecek. Damien Hirst ile Marcus Harvey, İngiltere’nin prestijli sa¬ 


nat okullarıdan biri olan Leeds College of Art’da birlikte öğrenim gör¬ 


müşlerdi. Sanatçıların yakın arkadaş olduğu biliniyor. 



CTCC'de bilgilendirme toplantısı 

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası (CTCC), küresel krizden etkilenen işletmelere yardım ve tavsiyelerde bulunmak amacıyla bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu. 

CTCC 


Cnin 'Day 
>surgery' 
adıyla düzenleyeceği bilgilendirme toplantılarının ilki 26 Kasım Çarşamba günü CTCC'nin Palmers Green'deki merkezinde düzenlene¬ 


cek. Uzman konuk olarak Licence Insolvency Practitioner Arkın and Co’dan Mehmet Arkın'm katılımıyla gerçekleşecek toplantıda parasal sıkıntı, ödenemeyen borçlar ve iflasla ilgili 


bilgiler verileceği açıklandı. Arkın ile 15 dakikalık görüşmenin CTCC üyelerine ücretsiz, üye olmayan işadamlarına ise 25 sterline malolacağı bildirildi. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi al¬ 


mak veya 'Day Surgery'e katılmak isteyenlerin 0845 257 0601 numaralı telefondan ya da sev. pasha@ctcc.uk.com adresinden Sev Pasha ile irtibata geçebilecekleri belirtildi. 
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eli_has@yahoo.co.uk 

Ali Has 


Bu yılın başlarında bu konu üzerine bir yazı daha yazmıştım, o zamanlar evlilik yolu ile vize başvurularındaki yaş sınırının yükseltilmesi tartışmaları yeni filizleniyordu ve böyle bir girişim bekleniyordu. Şimdi ise söz konusu yaş sınırı devlet tarafından yükseltildi ve evlilik vasıtası ile alman vizelerde yaş sınırı uygulaması bu ayın sonuna doğru yürürlüğe konulacak. 
Bu yaş sınırı 18’den 2l’e yükseltildi, 27 Kasım 2008’den itibaren evlenmek isteyen çiftlerin ikisi de yaş olarak 21 ve üzeri olmaları gerekecek. 
Fakat bu evlilik vasıtası ile alman vizelere konulan tek yeni uygulama olmayacak. 
Peki tam değişiklik paketi nedir ve devlet bu değişikliklerden neyi amaçlıyor? 

Yaş sınırının yükseltilmesin¬ den ziyade evlilik vasıtası ile vize ve oturum hakkına sahip olmak isteyen kişilere kendilerine vize verilmeden İngilizce testine tabi tutulabilinecekler. Yani ülkeye giriş yapmadan. Bu uygulama dünya çapında İngilizce kursların ve İngilizce’nin öğrenim kolaylığı doğrultusunda değerlendirilecektir. 
Aynı zamanda vize onaylandığı taktirde söz konusu kişi vize dönemi içinde İngilizce öğreneceğine dahil bir sözleşme imzalamak zorundadır ki böylelikle kişi bu kriteri yerine getireceğine dair güvence vermiş oluyor. 
Bu uygulamanın nedenleri şöyle sıralanmakta; 

* Başvurucu eşin İngiliz toplumuna daha erken adapte ve entegresini sağlamak için. 

* İngilizce bildiği taktirde 

ülkede iş bulma olasılığının artacağından böylelikle de İngilizce seviyesinin 

artacağını. İngilizce bilen kişilerin %22 daha fazla iş bulma şansı var ve aynı zamanda bu kişinin %18-20 arası gelirinde bir artış olacaktır. Yani kendi geçimini sağlayıp devlete muhtaç olmayacaktır. 

* Dil bilmenin ne derece önem taşıdığını bütün insanlara aşılamak ve başvurucu eşi kalıcı vatandaşlık sınavına hazırlayıp kalıcı vatandaşlık almasını sağlamak için dil bilme kuralı önem taşımaktadır. 

Bu konuda daha da ilgi çekici olan İngiliz vatandaşı olan eş için şart koşulan yeni zorunluluklardır. Buna göre bir kişi eşini ülkeye getirebilmek için evlilik için İngiltere’den 


Evlilik 

Vizelerinde 

Yaş 

Yükseliyor 


gitmeden önce bunu beyan/deklere etmeleri Zorunluluğu vardır ve bu doğrultuda söz konusu kişiyi bir intereye tabi tutulabilinecek. Bu interve sonucunda kişinin net bilgileri ve evlilik yapmak istediği kişinin bilgileri kendisinin dosyasına işlenecektir. 

Bu uygulamaların ortak yanı devletin evlilik vizesi ile eşlerin bir arada olabilmeleri için yaptıkları başvuruyu çok zor bir hale getirdikleri ve onların bu ülkede kalmalarını güçleştirdikleridir. Bunun nedeni ise sistemin süistimale çok açık olasıdır ki para karşılığı veya aileler arası sözleşme ile yapılan sahte evliliklerin çok yoğun olduğudur. Aslında bunun bir de farklı bir yönü var o da bir çok Asyalı gencin başlık parası karşılığı evlilik yapması. Böylesi durumlar genellikle evlendirilen kişinin evliliği kabul etirilmesi söz konusudur ki böylesi durumlarda kişi evliliğe zorlanmış olmaktadır. Yaş sınırının yüksetilmesi ile birlikte burada yapılmak istenen şey evliliğe zorlanan kişinin yetişkin bir kişi olarak evliliğe zorlanarak değil kendi kararlarım mantıklı bir şekilde verebilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda burada umut edilen şey örneğin eşlerden bayan olanın eğer kendi rızası ile evlendirilmiyorsa yaş sınırı dolana kadarki sürede kesin kararım verip onun doğrultusunda eğer bir zorlama varsa gereken yetkililere bunu bildirmesi içindir. 

Yeni uygulamalara destek amaçlı alman extra önlemler vasıtası ile kişiye verilen geçici oturum izini eğer herhangi bir zorlanma veya evliliğin sahte olduğuna dair bir bilgi vizenin iptali ile 

sonuçlandırılacaktır. Bu doğrultuda yeni uygulamayı güçlendirmek için süresiz oturum için yapılan başvuruların çok sıkı deliler doğrultusunda değerlendirilecektir. 

İngiltere’de şu an evlilik yapmak için yaş sınırı 18’dir fakat eğer kişi ailesinin rızasını alırsa o halde 16 yaşında da evlilik yapabilir. Bu doğrultuda evlilik vizesi için yeni yaş sınırına karşı birisi insan haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile bir dava açak mı? Çünkü bu uygulama Avrupa İnsan Haklarının 12’inci maddesine, yani kişinin özgürce evlilik yapma ve bir aile düzeni kurma hakkını garantilemekdedir. Yaş sınırının 21’e yüksetilmesi İngiltere’nin kendi evlilik yaş sınırı ile çelişmekte. 
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HomeTrade Centre 

,Tiles - Marbles Bathrooms - Kitchens 


£300’dan başlayan fiyatlarla 


«r 


Almanya ve Hollanda Malı 

ev mobilyası, 

düz, kö şe ye set koltuklar 


HomeTrade Centre 

Tiles - Marbles Bathrooms - Kitchens 

Tel 020 837 7578 Emnil inlo^hümetradecentre co.uk Fax 020 8385 202G 


1. Şube Industry Estate, Unit 5B Nobel Road, Edmonton N18 4DR 2 . Şube: 251 -253 Hİgh Street, Enfİeld, EN3 4DR Tel: 020 8887 7578 Fax: 020 8885 2626 * Tl. HOn 0007 7C7Û 

E-mail: info@hometradecentre.co.uk T6İI 020 8887 7578 
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DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis: 


"AKP sosyal devlet yerine sadaka toplumu yaratmaya çalışıyor” 

DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis 13 Kasım Perşembe günü Dersim-Der’in düzenlediği etkinliğe katılmak üzere Londra’ya geldi. Halis ile yaklaşan yerel seçimler ve Türkiye gündemi üzerine bir söyleşi yaptık. 


Türkiye yerel seçim atmosferine girereken partinizin kapatma davası da sürüyor. 

Seçimler öncesinde part kapatılması söz konusu mu? Kapatma davasında gelinen 

aşamayı değerlendirebilir misiniz? 

Parti kapatılması ilk değil. Biz bile sayısını karıştırmaya başladık. Parti kapatılmasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımın vermiş olduğu istemden sonra anayasa mahkemesine geldi konu. Tabi Türkiye’de partileri Anayasa Mahkemeleri kapatıyor. Anayasa mahkemesine vermiş olduğumuz sözlü savunmadan sonra, biz hızlandırılacak bir süreci beklerken bizden ek belgeler istediler. 
Bu gösteriyor ki parti kapatılması seçim sonrasına kalacak. Bunu nerden çıkarıyoruz. Her şeyden önce kapatılacak bir partinin Kürtler için bir mağduriyet ve mazlumiyet olgusu yaratacağından seçimlerde alacağımız oyun güçlü olmasına vesile olacaktır. 

Belediye seçimlerinde adayların kriterleri nelerdir. Kimleri hangi niteliklerinden dolayı aday gösteriyorsunuz? 
Birçok kriter var ama bu kriterleri iki ana başlıkta toplamak mümkün. Birincisi gerçekten mevcut siyasi anlayışımıza denk düşebilen, çalışabilen adaylar. İkincisi toplum tarafından sevilen toplum tarafından kayda alman toplumla iç içe olan sosyal kişilikler. Bir başka hedeflediğimiz nokta, 
adaylarımızın yüzde 40 
oranında kadın olması yönünde. Belki yüzde 40T yakalamasak bile yine kayda değer bir oranda kadın aday göstereceğiz. 

Neden kadın aday politikası? 

Çünkü biz siyasette dün¬ 


yayı yönetmenin kadın ve erkek eşitliği temelinde olacağına inanıyoruz. 
Yani cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir demokrasiye demokrasi demiyoruz. 
Eğer gerçekten demokrasiye samimi şekilde inanıyorsak cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmamız gerekiyor. 

Nabza göre şerbet misali AKP’liler Diyarbakır’da Kürt aday, Tunceli’de ise Alevi adayla belediye seçimlerine 

gireceklerine yönelik bilgiler aktarıyorlar. Bu durum konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın almaktan çok düşürmek, almaktan çok kaybettirmek gibi bir hedef peşinde olduğu biliniyor. Diyarbakır Kürtler için siyasi potansiyel değeri, kitle değeri olan bir alan. Yine Dersim onların deyimiyle Tunceli Aleviler, sosyal demokratlar açısından sembol olmuş bir alan. Şimdi bu iki alanı almaktan ziyade bu iki alanı düşürmek dertleri var. Tabi biz ne Diyarbakır’ı ne Tunceli’yi AKP’nin alabileceğini düşünmüyoruz. Tabi bunlar bugüne kadar o kadar oyu nasıl aldılar diye bir soru ile karşı karşıya kalabiliriz. Kürt halkına bugüne kadar Kürt sorununa yönelik vermiş oldukları umutlardı seçimlerde¬ ki başarının temelindeki. 
Seçim öncesinde Kürt sorununu çözmeye yönelik ifadeler kullandılar. 

Peki seçimlerde halka gıda yardımında bulunarak hatta son zamanlarda beyaz eşya dağıtarak AKP’nin oy almada başarı elde etme 

çabalarını duyuyoruz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? 
Ekonomik anlamda güçlü bir halk yok yaşadığımız coğrafyada. Bu gerçekleşmiş olsa emin olun bu tür şeyleri yapmasına gerek kalmayacak AKP’nin. 


Sosyal devleti yaratma durumu yerine sadaka toplumu yaratan İslami esaslar üzerinde yaratılan bir devlet oldu AKP dönemi. Böyle olunca da halka temelde vermesi gereken sosyal hakları önce kıstı, şimdi ise dilenci haline getirdiği halka vermiş olduğu sadaka ile gönüllerini feth etme yoluna gitti. İnsanlarımız artık bunun böyle olmadığını kısmen anlamaya başladı. 


Milletvekili seçimlerinde bazı bölgelerde dışardan adaylar gösterildi ve bölgelerde 

yaşayan halkın adayları tanımamasından kaynaklı oy kaybı yaşandı. Yerel seçimlerde de böyle bir politika izleyecek misiniz? 

Siyasete demokrasi olgusu içinde baktığımız için lokal alan değerlendirmesi çerçevesinde bakmıyoruz. Kaldı ki yerel bakış da önemli. Bir ilde diğer illerden gelen adaylar gösterildi. Bu çok tepki görmedi ama yerel seçimlerde kendisini dışa vuruyor. Biz mümkün olduğunca yerelin adaylarını göstermeye çalışacağız. Ama büyük kentlerimizde oralı olmayan bizim mücadele süreçlerimizden gelmiş şahsiyetleri göstermek gibi bir durum olabilir. 

Geçtiğimiz günlerde Almanya’da yaptığınız bir konuşma üzerine Türkiye’den meclisten bazı tepkiler geldi. MHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankut, "Türk milleti ve Atatürk, hiç kimseye ve hiçbir millete karşı soykırım yapmamıştır.”diye bir açıklama yaparken; AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise “Olayın gerçekliği ayrı bir konu, üslup ayrı bir konu” değerlendirmesinde bulundu. Bu değerlendirmelere karşı neler söyleyeceksi¬ 


niz? 

CHP AKP MHP milletvekillerine bir çağrı vardı. 
Aydınlara ve siyasetçilere de gitti teklif ama onlar gelmeyi red ettiler. Biz DTP’li milletvekilleri ve belediye başkanımız Dersim’de yıllar önce yaşananların aktarılması ve değerlendirilmesine yönelik bir etkinlik daveti aldık. Tabi bu bizim sorunumuz gitmemezlik yapamazdık. Kaldı ki 70 yıl önce yaşanmış bir insanlık dramının üstü örtülmek isteniyordu. Bu konferansın medyada duyurulmasıyla birlikte Dışişleri Bakanlığı nezdinde bir 


engelleme girişimi başlatılmıştı. Bunda başarılı olunmadı. Konferans gerçekleşti. Konferans yapıldığı gün konferans bitmeden bu açıklamalar yapıldı. AKP’li milletvekili gerçeklikler ayrıdır üslüp ayrıdır diyor. 

Orada bir itiraf var. Yine MHP’li vekile de gelince tabi bugüne kadar üzerinde gelmiş olduğu çizgide bir sapma yok. Red ve inkarın yeniden pekiştirilmiş bir kabulüdür. 

Sizce Türkiye’nin ve diğer ülkelerin Kürt sorununa yaklaşımı nasıl olmalı. Bu 


soruna çözüm önerileri nasıl geliştirilmeli? 

Ağlamayan çocuğa mama yok. Kürtlerin siyasi dinamikleri Kültlerin durumunu dünya kamuoyunda tartışılacak duruma getirdi. Biz Kürtler, Türkiye’nin AB’ye girmesi için gereken normları yakalaması için de çalışıyoruz. 
Nedir bu normlar, Türkiye’nin demokratikleştirilmesi. Bizim 15 gün önce TBMM’ye sunmuş olduğumuz Demokratik Çözüm Projesi vardı. Tabi bu demokratik çözüm projesinde biz demokratik özerkliği anlatmıştık. 
İlginç yanı milletvekilleri¬ 


nin çöp kutularında çıktı bunlar. Ve bağırmaya başladılar bu bir ihanet projesidir diye. Anlaşılıyor ki adamlar kitapçığın bir tek sayfasına bakma¬ dan kapağını açmadan kendi önyargılarına göre değerlendirme yaptılar. 
Türkiye ortak vatanı üzerinde yani toprak talepli bir proje değil ortak vatan üzerinde eşit yurttaşlık temelinde herkesin kendi kültüründe yaşaması projesiydi. Tabi bu ilk defa bizimle öne sürülmüş bir anlayış da değil. Daha önce Celal Bayar, İsmet İnönü, Tansu 


Çiller döneminde bu gibi projeler sunulmuştu. Hatta kendileri bile benzer laflar etmişlerdi. Ama söz konusu proje bizden gidince okuma ve araştırma gereği duymadan ihanet projesi diye reddetme durumunda kaldılar. 

Sizce Ergenekon davası ne zaman sonuçlanır? 

Ergenekon sonuçlandı bence. İslami derinleşme isteyenler mevcut derinlik yerine kendilerini koyma¬ ya çalıştılar. İki derin güç birbirini dengeledi ve öyle kaldı. Ergenekonun asıl amacı tek millet, tek devlet, tek bayrak ülküsü etrafında refleks gösteren bir örgüt. Ve bunun yerine İslami derinlik geçme¬ ye çalıştı. Birbirini kısmen dengeledi ve durdular. 

Ergenekon gerçekten eşelenseydi amacının Kürtlerin yaşadığı bölge¬ ye yönelik olduğu anlaşılırdı. Üstüne gidilmedi. 
Mafyatik dosyalar hazırlandı. Deyim yerindeyse canavarın kuyruğuna basıldı ama canavarın kendisi olduğu gibi duruyor. 

İngiltere başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türkiyelilerden partinize nasıl bir destek var, bu desteğin eksik veya yeter¬ li düzeyde olup olmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu noktada beklentilerinizi aktarabilir misiniz? 

Başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın ve dünyanın diğer yerlerinde yaşayan insanlar için bunu söylemek gerekir. 
Bunların gerçekten Türkiye demokrasisi üzerine bir duyarlılıkları varsa mutlaka buradaki güçlerini demokrasiye sunabilecek olanaklarını Türkiye demokratik mücadeleleri¬ ne sunmaları gerekiyor. 

En basiti Türkiye’ye gidip seçimlerde oy vermeleri gerekir diye düşünüyoruz. Evrensel hukuku biraz baskı gücü olarak örgütlemek gerekir. 



DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis 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THE 

SENSE 

güzellik merkezi 






f ikinci > 

ŞUBEMİZ 
^ AÇILDI ‘ 






Kliniğimiz haftanın 
7 günü açıktır. 



Müşterilerimiz iç] 
car park mevc 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açılış özel indirimi 


LAZER EPÎLASYON 


Koltuk Altı: £100 
Tüm Vucut: £1500 
Yarım Bacak: £450 


Kliniğimizde GilJşBak Lazer EfDİlasyon 
Takma Tımaklar Ve Ağda, Âkne T ddâvisifiırn a k Bak ımı gibi hizmetl^rimiz öülunrna*ktddrr. 

■ ı .şube ■_T"*_ı_ 

869 High Road, London N17 8EY 251-253 High Street, Enfıeld EN3 4DR 


2. ŞUBE 


Tel: 020 888.5-2299 


Tel: 0208 804 1020 
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n MQNUNV Arq, 


ÇOLO 


hetn^ i oelîkat 


Passionate about coffee since 1949 


.dim crtt limited 


i Garden Foods Cash & Carry 

V Tel: 0208 345 6600 

Fax: 0208 345 6610 

www.gardenfoods.co.uk info@gardenfoods.co.uk Block Dİ, Stonehill Business Park Harbert Road, Edmonton N18 3LD 


Tel: 08700 616 661 
Fax: 0208 887 9686 

Unit 1B Rivermead Road Lee Valley Estate Edmonton London N18 30W 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Prınt^alle 


design & print company 


Son 

Teknoliji ile 
Digital 
Baskı 
Hizmeti 


r Poster, 
Kanvas, Tişö 
Şapka ve çok daha 
V fazlası 


Her 

türlü matbaa hizmetini veriyoruz 


Profesyonel 

Tasarımlar 

sunuyoruz 


Size ve firmanıza daha iyi servis vermeyi ilke edinerek kurduğumuz son teknoliji ürünlerle donattığımız tasarım ve baskı merkezi 

Haringey’de hizmetinizde 

♦ 

Bizimle çalışırsanız Matbaa ve Tasarım işleriniz 

çok daha profesyonelce 

ve zamanında yapılacak. 


Logo tasarımı, kurumsal çalışmalar, magazin, el broşürü, kartvizit, antetli kağıt, fatura, menü, poster, tişört, şapka, yastık, kanvas ve ihtiyacınız olan 

her türlü baskı işleri için hizmetinizdeyiz 


Barclays Bank, Haringey Belediyesi, Hackney Empire gibi firmalar 

bizimle çalışmayı tercih ettiler 

sizleri de bekliyoruz \ 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Zamanda yolculuk başladı 


Bilim 

Teknolojisi 

Dünyasından 

kısa haberler 

Kirli hava dünyanın ısınma sorununu örtüyor 

■ BM Çevre Programı, Asya kıtasında büyük kentlerden yayılan kirli havanın dünyanın ısınma sorununu “çarpıttığı” görüşünü dile getirdi. Çin’in başkenti Pekin’de konuşan BM Çevre Programı Başkanı Achim Steiner, “Hava kirliliği sorunu, sanayiden karbondioksit salimi¬ nin dünya atmosferini ısıtmada (sera etkisi) etkisinin tam anlaşılmasını da kötü biçimde örtebiliyor” dedi. 
Kirli hava katmanı güneş 
ışığını yaklaşık yüzde 75 
oranı gibi anormal ölçüde keserek, sıcaklığı 2 derece düşürebiliyor. Başta fabrikalar ve otomobillerin yarattığı karbondioksit emisyonu ve hava kirliliği, canlıların yaşamı için çok önemli olan su kaynaklarını besleyen buzulları da erimeye ve kirlenmeye itebiliyor. 
Dünya hava kirliliği Kuzey Amerika, Amazon Havzası, Afrika ve Avrupa’nın yanında en çok Asya’nın büyük kentlerinden kaynaklanıyor. Kirli hava katmanı kaynaklandığı alandan başka temiz alanları da kirletebiliyor. 

Windows Live sosyal ağa dönüşüyor 

Microsoft, internet odaklı servis portalı Windows Live’a sosyalleşmeye dayalı yeni hizmetler ekleyecek. 
Windows Live Hotmail, Windows Live Messenger, Live Search, Windows Live Search gibi hizmetleri içeren Microsoft’un internet servisi Windows Live, anlık durum iletkeni Twitter ve fotoğraf paylaşımı sitesi Flickr gibi sosyal ağ uygulamaları ile entegre hale geliyor. Windows Live, böylelikle kullanıcılarına diğer sosyal ağ sitelerinde olduğu gibi bir çok farklı aracı aynı mecra üzerinden takip edebilme, arkadaşlarının hayatını daha yakından takip edebilme yeteneklerine kavuşacak. Masa üstü yazılım devi Microsoft, internet kullanıcılarına profesyonel sosyal ağ sitesi Linkedln, internet radyosu servisi Pandora, konum bazlı sosyal ağ sitesi Yelp ve fotoğraf paylaşım sitesi Photobucket gibi bir çok servisi aynı çatı altında görüntüleme ve takip etme olanağı tanıyacak. 


Google Earth kullanıcıları artık sadece bugünü değil, geçmişi de tüm detayları ile görebilecek. 


G 


o o g 1 e 
Earth kullanıcıları geçmişi tüm detayları ile görebilecek. Kaliforniya ve Milan üniversitelerinin birlikte yürttükleri "Rome Reborn" (Roma Yeniden Doğuyor) adlı proje, M.S. 320 yılındaki Roma'yı yeniden hayata geçirmeyi planlıyor. Yakın zamanda bu projeye Google da destek verdi ve 15 kişilik bir kadronun tam 1 yıl boyunca sürdürdüğü çalışma nihayet tamamlandı. 
Çalışma sonucunda sanal olarak 6.700 tarihi bina, aslına uygun bir şekilde dijital ortamda 3 
boyutlu halde yeniden hazırlandı. 

İlk olarak 1974 yılında başlatılmış olan "Rome Reborn" projesi böylece şimdiye kadarki en büyük başarısına imza atmış oldu. 

Bu sayede milyonlarca 



internet kullanıcısı Google Earth kullanarak 
ünlü Roma şehrinin 1 
Nisan 320 yılında öğlen saatlerinde nasıl göründüğünü bilecekler. 


Günümüzde eski Roma 1 dan sadece 300 bina ayakta kalabilmiş durumda. Bu yapıların gerçeğini görmenin yerini tutmasa da, zamana kar¬ 


şı koyamadıkları için görmenin mümkün olmadığı binlerce binayı internet üzerinde görebilir, hatta 10 kadarının içini bile gezebilirsiniz. 


Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin fotoğrafları elde edildi 

Daha önce farklı yöntemlerle keşfedilen Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin fotoğrafları iki farklı ekip tarafından elde edildi. 


“Science” bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, iki ayrı astronom ekibi, teleskoplarla trilyonlarca kilometre uzaklıktaki üçü aynı yıldızın yörüngesinde olmak üzere dört gezegenin optik flu (net olmayan) fotoğraflarını elde ettiler. 

YENİ EVİMİZ İÇİM 
ADIM 

Araştırma ekiplerinden biri Hubble teleskopunu kullanırken, diğeri farklı iki teleskopu kullandılar. 
İki teleskopu kullanan ekibe başkanlık eden Bruce Macintosh, bu fotoğrafları, Dünya gibi gezegenler bulunup bulunmadığı ve orada potansiyel yaşamın olup olmadığını anlamak yolunda bir adım olarak değerlendirdi. Ma¬ 


cintosh, Pegasus takımyıldızındaki bu gezegenlerin 

► bir yıldızın etrafında dönen 3’lü olduğunun doğrulanmasının zaman aldığını belirtti. Macintosh, 
767 trilyon mil (1,234 trilyon kilometre) uzaklıktaki güneş sistemindeki yıldızın HR8799 olduğunu, üç gezegenin de Jüpiter’den 
7 ila 10 kat daha büyük 
olduğunu söyledi. 

JÜPİTER'İN ÜÇ KATI 

Hubble’m keşfettiği diğer gezegeninse şimdiye kadar saptanan dış gezegenlerin en küçüklerinden biri olduğu, Jüpiter’in üç katı kadar büyüklüğe sahip ve Satürn gibi halkaları bulunabileceği belirtildi. 
Fomalhut yıldızı etrafında dönen bu gezegenin Piscis Austrinus takım yıldı¬ 



zında, 148 trilyon mil uzakta olduğu kaydedildi. 
Gezegenin 200 milyon yaşında ve dört milyar yaşındaki Dünya ile kıyaslandığında çok genç olduğu ifade edildi. Bilim adamları, son 13 yıldır gü¬ 


neş sistemimiz dışında 
300 civarında gezegen 
keşfetti. Ancak bu gezegenler dolaylı yollardan, yıldızların etrafındaki ışıklar, hız, ağırlık ölçümleri değerlendirilerek bulunuyor. 


Bilim 

Teknolojisi 

DönyasHidan 

kısa haberler 

Homo Erectus, sanılandan daha yapılı 

■ Modern insanların atası olduğuna inanılan “Homo erectus” mdınına ait leğen kemiği fosili, “Homo erectus”un şimdiye dek sanılandan daha yapılı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, Etiyopya’nın Afar bölgesinde bulunan 1,2 milyon yıllık kemik fosilinin neredeyse hiç bozulmamış halde bugüne kadar kalan, kadına ait ilk leğen kemiği olduğunu belirttiler. Kemik fosili üzerinde yapılan incelemeler, “Homo erectus” kadını¬ nın daha yapılı olduğunu ve daha büyük beyinli bebekler dünyaya getirebileceğini düşündürüyor. Indiana Üniversitesi’nden Sileshi Semav ve ekibi, bugüne dek kalan kemik kalıntılarını bir araya getirerek leğen kemiğini tekrar oluşturdu. 
Bilim adamları, bunun daha önce Kenya’da bulunan erkek çocuğuna ait 1,5 milyon yıllık leğen kemiği fosiline göre yapılan tahminler¬ den yüzde 30 daha geniş olduğunu gördü. 

NASA, Ay tatbikatını yaptı 

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Havaii’de yaklaşık iki hafta süren Ay seyahatinde kullanılacak teçhizat ve araç denemelerini tamamladı. NASA yetkilileri, denemeleri yapılan In Situ Resource Utilization Project ile astronotların Ay’da inilen bölgedeki kaynakları kullanma ve Ay toprağından ihtiyaçları olan oksijeni elde etme yöntemlerinin test edildiğini belirtti. Havaii’nin volkanik toprağının Ay’ın “regolit” adı verilen toprağına çok benzediğini ifade eden NASA yetkilileri, Ay’da inilen bölgedeki kaynaklarla yılda bir ila iki bin metreküp oksijen üretilebileceğini, bunun da 
Ay istasyonundaki 4 ila 6 
kişinin bir yıl boyunca nefes almasına yeteceğini kaydetti. Havaii’deki denemelerin Ay’da yaşam için gerekli olanların nasıl elde edebileceğini ortaya koyduğunu belirten yetkililer, Ay’daki materyallerden oksijen elde etmeye yarayan hidrojen dönüştürme sisteminin ve oksijenin nasıl depolanacağının denendiğini bildirdi. 
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Day-Mer Gençlik Konferansında gençlerin sorunları masaya yatırıldı 


7 Kasım Cuma günü bir konferans düzenleyen Day-Mer Gençlik, İngiltere’de yaşayan gençlerin sorunlarını masaya yatırdı. 




D ay-Mer Gençlik İngiltere’de yaşayan gençlerin sorunlarını tartışmak ve önümdeki dönem yürüteceği çalışmaları belirlemek amacıyla North London Community House’da bir konferans düzenledi. 
Türk- Kürt göçmen işçi, ortaokul, kolej ve üniversiteli gençlerin katılımıyla gerçekleşen konferansta İngiltere’de genel gençliğin durumu, yürütülen savaş ve eği¬ 


tim politikalarının gençliğin yaşantısına etkilerine değinildi. Konferansı yöneten Day-Mer Gençlik Komisyonumdan Oktay Şahbaz, savaşlara harcanan milyonlarca sterlinin hesabı yapılmazken, okullarda yaşanan öğretmen, kütüphane, bilgisayar gibi eksikliklerin bütçe yetersizliği öne sürülerek giderilmediğini vurguladı. 
Devletin sorumlu olduğu ortaokulların kapatılıp yerine akademilerin açılmasıyla 


öğretmenlerin örgütlenme hakkının ortadan kaldırıldığını, askeri disiplinle eğitimin yapıldığına dikkat çeken Şahbaz, eğitimin sponsor firmalara “akademi” adıyla teslim edildiğini, eğitimin şirketlere bırakılarak ucuz kalifiyeli eleman yetiştirme amaçlı olduğunu dile getirdi. 

"İŞÇİ VE EMEKÇİ 

ÇOCUKLARINA 

ÜNİVERSİTE 

KAPILARI 

KAPANIYOR” 

Konferansta Day-Mer Gençliğe bağlı ortaokul, kolej, üniversite ve işçi grupların konferans öncesi buluşarak birlikte hazırladıkları çalışma raporları okundu. Bu alanlarda gençlerin durumu ve yaşadığı sıkıntılara değinilenerek Day-Mer Gençliğin şimdiye kadar yürüttüğü 


çalışmalar ve önümüzdeki dönem bu alanlarda yürütüceği çalışmalar konuşuldu. 
Üniversite grubunun raporunda öğrencilerin en büyük sorunu olan kayıt parası ve borçlanmaya değinilirken, her geçen gün işçi ve emekçi çocuklarına üniversite kapılarının kapandığı vurgulandı. Ortaokul ve kolej grupları bu alandaki gençlerin çeteleşme, uyuşturucu, aile sorunları ve okullarında öğretmen yetersizliği, kendilerinin başarılı öğrenci olabileceğinin düşünülmemesi, devamsızlık gibi sorunlarla yüzyüze kaldıkları belirtildi. Day-Mer Gençlik İşçi Grubunun hazırladığı raporda ise bu alandaki gençlerin başlıca sorununun kötü çalışma koşulları olduğu vurguladı. İşçi grubu raporunda uzun çalışma saatleri ve düşük ücretler temel 


sorunlar olarak dile getirildi. 
Day-Mer Gençlik üyeleri şimdiye kadar şenlikler, kültürel çalışmalar ve kamplar düzenlediklerim, önümüzdeki dönem grupların düzenli bir araya gelmesi ve bu alanlardaki gelişmelerle ilgili toplantılar, bilgilendirme toplantıları, ortaokul gençlerinin yaşadıkları ile ilgili ailelere yönelik toplantılar, kültürel çalışmalar, turnuvalar, sendikayı tanıma ve üye olma, geziler, şenlikler 


ve kamplar gibi çalışmalar yürüteceklerini ve her genci aralarında görmek istediklerini vurguladılar. Day-Mer Gençliğin bu misyona uygun olarak gençliğin birlikte mücadelesi için çalışmalarını yürüttüğü, çalışmalara katılmak isteyen her gence kapılarının açık olduğu vurgulandı. 50 kişinin katıldığı konferasta önümüzdeki dönem çalışmalarınıo yürütmek üzere 5 kişilik Gençlik Komisyonu da seçildi. 



Postcards 


mtA DAVALARI 


"Araymhakkinin 

araya/ tm * 


Postcards 


ss 


YILBAŞI ÖZEL İNDİRİMİ 


BURADAKİ TEK 
AVUKATLIK 
FİRMASI BİZİz 

ARACI BBĞİLİZ 


Leaflets 


Letterheads 


Business Cards 


Note Pads 


NCR Invoices 


Fol ders 


Gsfe Menus 


A Boards 


Led Sİgns 


Printed T-Sirts 


indirim 31-12.08 tarihine kadar gecerlidir 

KEBAB VE PİZZA LEAFLET’LERİ İÇİN 
ÖZEL İNDİRİMLER.. 

3 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR 


www.matbaa.co.uk 


T. 020 7209 9191 


VVorkvvears 


64 STOKE NEVVINGTON RD. 
LONDON N16 7XB 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Dünyadan kısa kısa haberler... 

Saddam kimyasal silahları 

Hollanda’dan aldı 

■ Saddam Hüseyin döneminde Kürt halkına karşı kullanılan zehirli gazlar ve kimyasal silahların yaklaşık yarısmı Hollanda’nın sağladığı bildirildi. Hollanda’da “Silah Ticaretine Karşı Kampanya” adlı örgüt tarafından, Birleşmiş Milletler’in 
1997 yılında hazırlanan ve 
bugüne dek gizli tutulan raporuna dayanılarak yapılan açıklamada, Hollanda’nın Irak’a kimyasal gaz ve silah sağladığına ilişkin sözkonusu rapomn önemli bilgi ve belgeler içerdiği kaydedildi. 
Örgütün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, 1997’den bu yana gizli tutulan rapomn gizlilik kaydı geçen haftadan itibaren kaldırıldı. Örgüt kendi internet sayfasında da (www.stopwapenhandel.org) söz konusu rapordan kimi bölümlere yer verdi. Örgüt, Hollanda’nın, 1980’li yıllarda Irak’a sağladığı kimyasal silahlar konusunda parlamento araştırması yapılarak o dönemde bu işlerle ilgili olan iş ve politika çevreleri¬ nin açığa çıkarılması çağrısında bulundu. 

Avrupa İslami 
Medya Ağı kuruluyor 

Müslüman haber siteleri Webislam ve Saphirnews yöneticileri Madrid’de Avrupa Müslüman dünyasının farklı aktörlerini bir araya getirerek “Avrupa İslami Medya Ağı”nı kurmayı tartıştı. Geçen hafta yapılan toplantıya Avrupa’daki İslam dünyası organizasyonları ve medya temsilcilerin¬ den yaklaşık 30 kişi katıldı. 
Katılımcılar İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Rusya’dan geldiler. 
Fransız Saphirnews internet sitesi müdürü Mohammed Colin, medya ağına ilişkin , “Müslüman olayı ve Avrupa düzeyinde İslami enformasyonun en iyi şekilde anlaşılmasına” katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Colin, geliştirilen fikirlerden birinin Müslümanlığa ilişkin bir Avrupa Basın Ajansı’mn kurulması olduğunu söyledi. Bunun da kıtadaki farklı medyalar arasında ilişki kurmaya yarayan bir internet sitesini kurmaktan geçtiğine vurgu yapıldı. Avrupa’da yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. 



Euro Bölgesi ilk kez resesyona girdi 

Avrupa istatistik Ofisi Eurostaf ın verilerine göre Euro Bölgesi yılın üçüncü 
çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılada yüzde 0,2 gerileme ile kurulduğu 1999 
yılından bu yana ilk kez resesyona girdi. Tek para birimini kullanan Avrupa Birliğinin 15 ülkesi için şu aşamada “teknik bir resesyon” olduğu belirtildi. 

urostat, Euro 

E Bölgesi’nde yurt için gayri safi milli hasılanın bir önceki döneme göre bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 gerilediğini bildirdi. Euro Bölgesi’nin 13 ülkesi için bu durum “teknik resesyon” olarak ifade edilirken, 

AB’nin 27 ülkesinin şimdilik resesyondan kurtulduğu kaydedildi. 

ABD’de başlayan ve küresel düzeyde finansal kriz ile ekonomik durgunluğa yol açan kredi krizi Avrupa ülkelerinde sert etkide bulunmaya başladı. Dünyanın üçüncü ve Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’dan sonra, İtalya da, makroekonomide reel gayri safi yurt içi hasıla¬ nın iki veya daha fazla çeyrek yıllık dönemde arka arkaya azalması anlamına gelen resesyona girdi. 

İTALYA: 

İtalya istatistik bürosu (İstat) tarafından yayınlanan geçici rakamlara göre, 

İtalya’da yılın ikinci çeyreğine oranla üçüncü çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla yüzde 0,5 küçüldü. Gayri safi yurt içi 
hasıla’daki düşüş son 10 



yılın en büyük düşüşü oldu. Yılın ikinci çeyreğinde de küçülme kaydedildiği için İtalya resmen resesyona girmiş oldu. 

FRANSA: 

Fransa yılın üçüncü çeyreğinde 0,1 oranında büyüme kaydettiğini açıkladı. Fransa maliye Bakanı Christine Legarde, bir radyoya yaptığı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,14 oranında büyüme sağladıklarını söyledi. Legarde “Bu rakam gerçekten şaşırtıcı çünkü herkes negatif bir rakam bekliyor ve resesyona hazırlanıyordu” diye konuştu. Fransa yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 oranında küçülmüştü. 

İ$^ i I YA: 

İspanya ise 1993 yılından bu yana ilk kez küçülme 

► kaydedildi. İspanya istatistik bürosu, yılın üçün¬ 


cü çeyreğinde yüzde 0,2 oranında küçülme kaydedildiğini açıkladı. Yılın ikinci çeyreğinde büyüme kaydeden İspanya resesyona girmedi. Ancak yılın son çeyreğinde resesyonun ‘güçlü bir ihtimal’ olduğu ifade edildi. 

HOLLANDA: 

Ekonomide büyüme oranı gerileyen Hollanda’da resesyona girmekten kıl payı kurtuldu. Merkezi İstatistikler Bürosu (CBS) tarafından açıklanan rakamlara göre Hollanda yılın üçüncü çeyreğinde de ekonomik büyüme oranı 0’da kaldı. Yılın ikinci çeyreğinde de büyüme 0 düzey olarak kaydedildiği için resesyona girilmedi. Bununla beraber, geçen yıla oranla, yıllık bazda ekonomik büyüme 1,8 olarak kaydedildi. CBS, Hollanda’da 
2005 yılından bu yana bu 


düzeyde yavaş büyümenin kaydedilmediğini belirterek, büyümenin özellikle tüketim mallarının alımındaki düşüş ile iş dünyasında yatırımlarda¬ ki gerilemeden kaynaklandığını bildirdi. 

ALMANYA: 

ABD ve Japonya’dan sonra, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Almanya resmen resesyona girdiğini açıklamıştı. 
Almanya ekonomisi yıllın üçüncü döneminde yüzde 0,5 oranında küçüldü. 
Küçülmeye yol açan nedenler ise, tüketim mallarının alımındaki gerileme, yatırımların küçülmesi ile elektronik ve otomotif sektörde üretimin düşmesi olarak gösterildi. Ancak buna rağmen ülkedeki enflasyon oranının ekim ayında yıllık bazda yüzde 2,4’e düştüğü açıklandı. 


Stone, Garry Adams'a suikast girişiminden suçlu bulundu... 

İrlanda’da Katolik liderler Gerry Adams ve Martin McGuinness’e suikast girişiminde bulunan Protestan paramiliter Michael Stone, mahkeme tarafından suçlu bulundu. 


3 yaşındaki Michael Stone, 24 
Kasım 2006’da 
Belfast yakınındaki Kuzey İrlanda Meclisi’ne bıçak ve patlayıcı maddelerle sızma yaparak İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA)’nın siyasi kanadı Sinn Fein yöneticileri Gery 



Adams ve Martin McGuinness’i öldürmeye teşebbüs etmişti. 

Belfast mahkemesine görülen davanın birinci duruşmasında savcı Charles Adair, Stone’un her iki Sinn Fein yöneticilerinin “boğazını kesmek” istediğini belirtti. Savcıya göre Michael Stone polise verdi¬ 



ği ifadede ilkin birkaç bomba atarak karmaşa yarattıktan sonra hedefine ulaşmayı amaçladığını söyledi. 

Bu suikast girişimi McGuinness’in, Katolik ve Protestanların iktidarı paylaştığı Kuzey İrlanda Başbakan yardımcılığına seçildiği gün gerçekleşmişti. 


Dünyadan kısa kısa haberler... 

Castro: “Obama da ABD’yi değiştiremez” 

Küba’nın eski lideri Fidel Castro, ABD’nin 44’üncü başkanı seçilen Barack Obama’nın ABD’ye değişiklik getirmeyeceğini savundu. 
İnternet sitesine makale ya-I zan 82 yaşmdaki Fidel Castro, seçimden sonra ilk kez adını belirtmeden Barack Obama hakkında yorumda bulundu. Castro, makalesin¬ de “Birçok kişi imparatorluğun başının değişmesiyle imparatorluğun daha hoşgörülü ve daha az kavgacı olacağmı söylüyor. Akıllı bir insanın iyi niyetlerinin, yüzyılların çıkarlarını ve bencilliğini değiştireceğine inanmak saflık olur” dedi. ABD seçiminden önce Castro, Obama’nın “zeki ve Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain’den daha az savaş kışkırtıcısı” olduğunu, ancak “Amerikan ırkçılığının Demokratları Beyaz Saray’dan uzak tutacağını” söylemişti. 
Açıklanmayan bir hastalıktan mustarip olan ve 49 yıl sürdürdüğü görevini şubat ayında kardeşi Raul’a devre¬ den Fidel Castro, birkaç günde bir genellikle uluslararası konulardaki görüşlerini belirten makaleler yazma¬ ya devam ediyor. 

AİHM301 dosyasını açıyor 

■ Türk Ceza Kanun’nun (TCK) tartışmalı 301. maddesi hakkında ilk dava başvurusunu incelemeye başlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türk hükümetinden maddeyle ilgili ayrıntılı bilgi istedi. AİHM, TCK 301 
konusunda ayrıntılı bilgi talebini, Ermeni soykırımı konusunda yazığı kitaplarla tanınan Taner Akçam’m Ankara’ya karşı yaptığı dava başvurusu kapsamında geçtiğimiz günlerde Türk hükümeti¬ ne iletti. AİHM’nin özellikle, 
301. maddenin hem 29 Nisan 
2008 tarihinde yapılan değişiklik öncesi, hem de bu tarihten sonraki versiyonu hakkında bilgilendirilmek istediği öğrenildi. Mahkeme, pratikte devlet görevlilerinin gözünde “Türklük” ve “Türk milleti” kavramlarının anlamı ve bu kavramların nasıl yorumlandığı konusunda Ankara’nın kendisini aydınlatmasını da istedi. AİHM Ankara’dan TCK 301’in Avmpa İnsan Hakları Sözleşmesiyle uyumlu olup olmadığı konsunda görüşünü ve TCK 301 temelinde başlatılan somşturma ve dava sayısını da öğrenmek istiyor. 
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Sağlıktan kısa kısa haberler 

Yumurtalık nakli yapılan kadın anne oldu 

■ İngiltere’de dünyanın ilk başarılı yumurtalık nakli ameliyatını geçiren ve ikiz kız kardeşinin bir yumurtalığını alan kadının anne olduğu açıklandı. Söz konusu kadının yumurtalık nakli ameliyatını yapan Dr. Sherman Silber, doğumu yaptıran doktorun 3,5 kilogramlık kız bebeğin dünyaya gelişini ilk olarak kendisine haber verdiğini belirtirken, “Hamilelik bile bizde müthiş bir heyecan yaratmıştı. Doğumu duymak bize bambaşka bir duygu yaşattı” dedi. 39 yaşındaki Alman asıllı İngiliz vatandaşı annenin de çok mutlu olduğu ve uzun bir çabanın ardından dünyaya getirdiği bebeğinin son derece sağlıklı 
olduğu belirtildi. Annenin 15 
yaşında yumurtalıklarının işlevlerini yitirmesiyle kısırlaştığına işaret eden bilim çevreleri, adı açıklanmayan kadının ikiz kız kardeşinden alınan bir yumurtalıkla yeniden adet görmeye başlayıp anne olmasını devrim niteliğinde bir gelişme olarak değerlendiriyor. 

Ingiltere Üreme Derneğinden sperm bağışı çağrısı 

■ İngiltere Üreme Derneği, daha fazla sperm bağışında bulunulması çağrısı yaptı. 
Spermlerini bağışlamak isteyen erkeklerin sayısında azalma olduğunu belirten İngiltere Üreme Derneğinin yönetim kurulu üyeleri ve İngiltere Tıp Dergisi çalışanları Mark Hamilton ve Allan Pacey, sorunun nedenlerinden birinin, 2005 yılında isimsiz sperm bağışının yasaklanması olduğunu kaydetti. Bağışçı spermiyle dünyaya gelen çocukların 18 yaşına geldiğinde biyolojik ailelerini araştırdıkları bildiriliyor. İngiltere’ae yılda ortalama 4 bin kadının hamile kalmak için bağışlanmış spermler için başvuruda bulunduğu, ancak 2006 yılında sadece 307 erkeğin bağış için kayıt yaptırdığı kaydediliyor. Üreme kliniklerinin, ellerinde uzun süredir bekleyen listeler ve yüksek ücretlerle bağışçı bulmak için mücadele ettikleri belirtiliyor. 


telgraf 


"Bel ölçüsündeki fazlalık ölüm riskini artırıyor" 

Araştırmacılara göre kilonuz normal olsa da bel çevresinde fazladan yağ taşımak, erken ölüm riskinizi büyük ölçüde artırıyor. 


okuz 
Avrupa ülkesin¬ den yaklaşık 360 
bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, bel ölçüsünün bu anlamda "güçlü bir gösterge" olduğunu ortaya koydu. BBC'de yer alan habere göre fazladan her bir 5 santimetre, erken ölüm riskini yüzde 13 ile 17 arasında artırıyor. 

New England Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırma, genel sağlık durumunun değerlendirilmesinde ucuz ve kolay bir yöntem olarak aile hekimlerinin düzenli olarak hastalarının bel ölçülerini almalarının önemini vurguladı. 
Beldeki yağ ve sağlık sorunları arasındaki bağlantı bir süredir bilinmekteydi, ancak bu araştırmanın boyutları bilim adamlarına daha net bir resim vermiş oldu. Bazıları Londra Imperial College'dan olan araştırmacılar, çalışma¬ 
nın başında ortalama 51 
yaşında olan gönüllüleri 
10 yıl boyunca izlediler. 


Bu süre içinde gönüllülerden 14 bin 723'ü öldü. 

Araştırma sonucunda obezitenin standart ölçüm yöntemi olan vücut kitle endeksi (BMI), 


sağlık sorunlarının tahmin edilmesinde makul bir yol olmayı sürdürdü. 
Bu endeks açısından yüksek değerlere sahip olanların kardiyovasküler hastalıklar ya da kanserden ölme olasılığı daha yüksek bulundu. 
Ancak araştırmacılar, 


'basen/bel oranı' veya tek başına bel ölçümünün, en yüksek risk grubunda bulunanları tespit etmek için faydalı yöntemler olduğunu söylüyor. BMI puanı 


normal görünen ama ortalama bel ölçüsünün üzerinde değerlere sahip kişilerin erken ölüm riski, ciddi oranda artıyor. Bel ölçüsü 119 santimetreyi aşan erkeklerin erken ölüm oranı, 80 
santimetrenin altındakilere oranla iki kat daha 


fazla. Benzer şekilde kadınlarda da bel ölçüsü 99 santimetreyi aşanlardaki erken ölüm oranı, ölçüsü 64,7 santimetrenin altında olanlara oranla iki kat daha yük¬ 


sek. Buna ek olarak, aynı BMI ölçüsüne sahip olan iki kişiden birinin 
bel ölçüsündeki her 5 
santimetrelik fazlalık, diğer kişiye oranla erken ölüm riskini erkekler için yüzde 17, kadınlar için yüzde 13 oranında artırıyor. 




'AIDS fonları kesilirse milyonlarca ki$i ölür' 


BM AIDS’le mücadele ajansı (UNAIDS), küresel mali krizle boğuşan önde gelen bağışçı zengin ülkelerin 6 ay için bile fonları kesmesi durumunda milyonlarca AIDS hastasının öleceğini bildirdi. 


N Al D S başkanı 
Peter Piot, böyle bir durumda da en ağır darbeyi Afrika ve Asya’daki en yoksul ülkelerin alacağını belirtti. Fonların 6 ay ya da 1 yıl kesilmesinin milyonlarca kişinin ölümüne yol açacağını kaydeden Piot, bu faali¬ 


yetlere ara verilmesi durumunda bunun bedeli¬ nin ileride daha fazla kişinin AIDS’e yakalanması ya da bu hastalığa yol açan HIV virüsü bulaşması olacağını söyledi. 

Uzmanlar ile önde gelen bağışçılardan Microsoft’un kurucusu Bili Gates, zengin ülkelerin sağlık yardımı giderlerinde kesintiye gitmele¬ 



rine neden olan küresel mali krizin 2-3 yıl sürebileceği uyarısında bulunmuştu. 

UNAIDS’in verilerine göre, dünya çapında HIV bulaşanların sayısının 33 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. 2006’da 33.2 milyon olan HIV bulaşanların sayısındaki az da olsa azalma, hastalıkla mücadele çabalarına bağlanıyor. 



Sağlıktan kısa kısa haberler 

Domates, endometriyozise iyi gelebilir 

■ Yapılan bir araştırma, domatesteki bir antioksidan maddenin, kadınlarda şiddetlUte^ş|ğrısının sebeplerin¬ den endometriyozisin tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koydu. ABD’nin Detroit kentindeki Wayne Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, dokular üzerinde yaptıkları çalışmalarla, domatese kırmızı rengini veren likopen adlı pigmentin, endometriyoziste görülebilen normal dışı doku yapışmasına yol açan proteinleri engelleyebildiğini belirledi. Bulguların henüz ilk aşamada olmasına rağmen, araştırma sonunda domates ve domates ürünleri ağırlıklı beslenmenin, karın¬ da ağrılara yol açan doku yapışmasını denetim altına alabileceğinin ip uçlarına ulaşıldı. Araştırmaya başkanlık eden doktor, laboratuvar ortamında insan hücrelerini likopene maruz bırakarak, doku yapışmasına yol açan proteinler üzerindeki etkisini ölçtü. Araştırma sonunda protein seviyesinin önemli oranda azaldığı tespit edildi. 
Yapılan tespit sonunda doktorlar, domateste bulunan likopenin ameliyat sonrası doku yapışmaları ya da endometriyozis tedavisinde faydalı olabileceğini öngördü. 

Müzik kalp-damar sistemi için de iyi 

■ İnsanın, sevdiği bir müziği dinlemesinin kalp-damar sistemine iyi geldiği belirlendi. 
ABD Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi Önleyici Kardiyoloji Merkezi Başkanı Dr. 
Michael Miller, sevilen bir müziğin dinlenmesi sırasında kan damarlarının genişlediğini belirlediklerini söyledi. 
Miller, “Kan damarları o sırada, tıpkı kahkaha atıldığı veya kanla ilgili ilaç alındığı sıradakiyle aynı derecede genişliyor. Ulaştığımız bu sonuç çok etkileyici. Kan damarlarının çapı genişliyor, damarlar mükemmel biçimde açılıyor. 
Damarlardaki bu açılma düzeyine, eksersiz ve benzeri aktiviteler yapılırken ulaşılıyor” dedi. Miller’in verdiği bilgiye göre “statin ve ACE inhibitörü” grubu ilaçlar alındığında da aynı etki elde ediliyor. Damarlar açıldığında kan, daha sakin ve düzenli akmaya başlıyor ve bu sırada, kalp krizleri ve felçlere yol açan pıhtıların oluşması azalıyor. 
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m telgraf — 

'Ekonomik kriz yılbaşı harcamalarını etkilemeyecek' 


Deloitte, tüketicilerin yılbaşı öncesi şenel alışveriş eğilimlerinin yanı sıra küresel ekonomik koşulların yıl sonu harcamalarına etkisini 17 ülkede araştırdı. Araştırmaya göre AvrupalIların yüzde 53 u yıl sonu alışverişine bütçe ayırdıklarını açıkladı. Britanyalılar yılbaşında sevdiklerine hediye olarak giyim eşyası veya kitap almayı düşünüyor. 


ılbaşı yaklaşır- 

Y ken, Deloitte’un perakendecilere tüketicilerin alışveriş eğilimleri konusunda yol gösterecek “Yıl Sonu Alışveriş Harcamaları Anketi 2008” raporunu yayınlandı. 
İngiltere’nin ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa’nın 16 ülkesini ve Güney Afrika’yı kapsayan araştırma, ekonomik kriz koşullarında yılsonu alışveriş hazırlıklarını değerlendirdi. Araştırmada alınan sonuçlar Avrupa’da yıl sonu alışverişleri konusunda en ihtiyatlı yaklaşımın Türkiyeli tüketicilerden geldi¬ 


ğini ortaya koydu. 
Deloitte’un Avrupa çapında bu yıl ll’nci defa gerçekleştirdiği anket, tüketicilerin kriz ortamındaki davranış eğilimlerini yansıtan ipuçları içeriyor. 

2008’in Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilen araştırmaya göre Yıl Sonu Alışveriş Harcamaları Anketi 2008, araştırmalarına yanıt veren ve yıl sonu alışverişi¬ ne bütçe ayıran AvrupalIların sayısında yüzde 17’lik bir artış oldu. Araştırmaya yanıt veren AvrupalIların yüzde 53’ü yıl sonu alışverişine bütçe ayırdıklarını açıkladı. 

AvrupalIların yüzde 64’ü 


enerji fiyatlarındaki artışın satın alma güçlerine olumsuz yansıyacağını da düşünüyor. 

HEDİYEDE GİYİM 
TERCİH EDİLİYOR 

Araştırmaya yanıt veren Türkiyeli, Britanyalı, İspan¬ yol, Portekiz ve RomanyalIlar yılbaşında sevdiklerine hediye olarak giyim eşyası veya kitap almayı düşünüyor. Aynı şekilde hediye bekleyenler de en çok tercih ettikleri ürünler arasında ilk sırada giyim eşyasına yer veriyor. Üçüncü sırada¬ ki hediye beklentisinde ise cep telefonu ve MP3 Player gibi cihazlar ağırlık kazanı¬ 



yor. Hediye vermek isteyenlerin sıralamasında da ilk iki sırayı giyim eşyası/ayakkabı ve kitap alıyor ama ilk iki sıranın ardından cep telefonu gibi pahalı hediyelikler değil parfüm ve kozmetik malzemesi gibi görece hesaplı ürünler geliyor. 

Araştırmaya yanıt veren AF manlar ve Ruslar ise hediye yerine nakit para vermeyi tercih ediyor. 


AvrupalI yaşlıların sağlık haritası çıkarıldı 


Avrupa'daki yaşlıların sağlık durumlarının, ülkeden ülkeye değiştiği, yaşam süresinin uzun olduğu ülkeler arasında bile farklılık gösterdiği bildirildi. Ingiltere'de ortalama yaşam süresi genelde, bazı AB ülkelerine kıyasla daha düşük olsa da, sağlıklı yılların sayısı bakımından konumu o kadar kötü değil. 


Lancet dergisinde yayımlanan ve Leicester Üniversitesince yürütülen araştırmaya göre, Estonya, Letonya ve Finlandiya'da yaşayanların, 
50 yaş sonrası sağlıklı yılları, 
diğer ülkelere kıyasla daha düşük. İngiltere'de yaşayanlar ise görece iyi dummdalar ve ortalama 20 yıl daha, sağlıklı bir ömür sürdürüyorlar. 
Araştırma ekibi, ortaya çıkan verilerin, hükümetlerin geleceğe ilişkin sağlık projeleri üretmelerinde yararlı olacağını kaydediyor. 
Araştırmacılar önce ülkelere göre yaşam sürelerine ilişkin veri topladılar; ardından her ülkedeki yaşlı insanlara, hastalık yüzünden günlük yaşamlarının etkilenip etkilenmediğini sordular. 
Böylece Avrupa Birliği ülkelerinin her birinde 50 yaşın üzerindeki kadın ve erkeklerin daha kaç yıl sağlıklı yaşayabildikleri hesaplandı. 
Bazı durumlarda, sadece ya¬ 


şam süresi çizelgelerine bakılarak görülemeyen sorunlar ortaya çıktı. 

Örneğin Avusturya'da kadınların ortalama yaşam süresi 84, erkeklerinse 79 yıl. 
Ancak AvusturyalI kadın ve erkekler, 50 yaşından sonraki ömürlerinin yalnızca yarısında saolklı yaşıyorlar. 
Almanya ve Finlandiya'da, ömür süresiyle, sağlıklı yaşlılık yılları arasındaki uçurum daha da büyük. 

Avrupa Birliği'nin en yeni üyelerinde ortalama yaşam süresi eski üyelerden de düşük. Araştırmaya göre, yine bu ülkelerde yaşlılık yılları müzmin hastalıklarla geçiyor. 

İngilitere'de erkeklerin ortalama yaşam süresi 80 yıla yakın, kadınlarmkiyse 82 yılın üzerinde. Ve İngiltere'deki erkekler 70 yaşma kadar, kadınlar da 70'inden biraz sonrasına dek sağlıklı bir ömür sürdürüyor. 


DANIŞMAN ARANIYOR 

Kürt Toplum Merkezi (KCC) yardımlaşma projesi için part-time olarak çalışabilecek, İngilizce, Kürtçe ve Türkçe bilen danışman arıyor, 

'Yardımlaşma projesi* Çalışanları Danışmanlık servisinde yer alarak yardıma ihtiyacı olan bireylere tavsiyede bulunma ev, iltica, eğitim ve sağlık gibi bir çok 

konuda hizmet sunar, 


Aynı zamc 


Koşullar: 

- iyi düzeyde Türkçe ve İngilizce bilmek Danışmanlık alanında deneyim ve tecrübe sahibi olmak 

amanda başvurucuların Kürtçe ve lehçelerini iyi dercede bilmesi tercih edilir. 


Çalışma gün ve saatleri: Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Sabah 09:00 ile Akşam 17:00 


Bu pozisyonda çalışacak olan kişinin CRB (Sabıka Kaydı) kontrolü yaptırmış olması ve Britanya'da çalışma iznine sahip olması zorunludur, 

Son başvuru tarihi 26 Kasım 2008 Çarşamba günü saat 17:00 (5pm). Görüşmeler 3 Aralık 2008 tarihinde yapılacaktır, 

Daha fazla bilgi için 

www. ku rd ishcentre. org coordinator@kurdishcentre.org 
0208 8880 1804 

Başvuru adresi 

KCC (Kurdish community) Centre Koordinatör ('Supporting people*) 

11 Portland Gardens London, N1 4HU giriniz, 
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‘Oetlîama Dersime jenosld e' * 


Konferansa Dersîm 1938 li Parlamentoya Ewrûpaye pek hat. Di daxuyanîya Konferanse de hat destnîşankirin ku tişte di salen 1937-1938 de li Dersime qewimîye jenosîd e. 


onferan- 

K sa Dersim 1938 
roja bohirî li paytexta Ewrûoaye, Bruksele û di avayîya Parlamentoya Ewrûpaye de pek hat. 
Di Konferansa ji alîye Komeleya jinûvdeavakirina Dersime û bi pişteanîya parlamentera kurd ya Ewrûpaye Feleknas Ucaye hatibû organîzekirin, de parlamenterin kurd yen Meclîsa tirk Şerafettîn Halîs û Aysel Tugluk, şaredara Dersime Songül Abdîl, seroke Komeleya jinûvdeavakirina Dersime Haydar Işik, seroke Federasyona Ermenîyen Ewrûpaye Hîlda Çobanyan, Prof.Dr.Ronald Monch, parlementera Partîya Çep ya Almanyaye Feleknas Uca axivîn. Di 



Konferanse de gelek siyasetmedaren ewrûpî, kurd û rewşenbir jî amade bûn. 

Axeveran behsa plana qirkirina dersîmîya û îslaha Dersime kir û got tişte di van salan de li Dersime qewimî jenosîdek bi plan û program bû. 

Di daxuyanîya Konferanse de jî hat destnîşankirin ku qetlîama Dersime ya salen 1937- 
1938 jenosîdek li hemberî gele kurd e û hat xwestin ku welaten ewrûpî, Rûsya û Amerika arîşeven xwe yen di ve derbare de vekin, jenosîda Dersime be belgekirin û Tirkîye be mecbûrkirin ku tezmînate bide. Henveha di daxuyanîye de hate xwestin ku cîhe gora seroke serhildana Dersime Seyîd Rıza jî be tesbîtkirin. 


Kürden Lubnane diwazin li parlemene bene temsîlkirin 

Civata Kürden Libnane ya Qenciye, ji Parlamentoya Lubnane xwest ku ji bo nûneriya wan kursiyeke bide wan. 


i gor beyana- 

L meyeke Civata Kürde Libnane ya (fenciye ku kopiyeke we keti- ye deste PUKmediaye, nûnere Civata Kürde Libnane ya Qenciye daxwaznapeyek peşkeşi seroke Parlamentoya Lubnane Nebîh Birrî kiriye û te de daxwaz kiriye ku hikumeta Lubnane biryara jimare 5247-e ya 20/06/1994'an ya taybet bi dayîna regeznameye bi koçberan, ber çavan derbas bike, bi awayekî wan arîşeyan çareser bike ku di dema wergirti- 


na regeznameye de ten peşiya koçberen li wî welatî. 


Di daxwaznemeye de her wiha daxwaz hatiye kirin ku dive hikûmeta 



Lubnane destûra welat bi awayekî verast bike ku mafeke zedetir ji kemîneyan, di nav de kurd jî hene re be dayîn. 

Her wiha di damûdezgehen giştî de derfeta karkirine ji xorten kurd re be dayîn û di heman deme de di parlamentoye de kursiyek ji nûnere kürden li Lubnane re be terxankirin. 

Di bersiva daxwaznameye de, seroke Parlamentoya Lubnane piştevaniya xwe ji bo daxwazen civate nîşan da û soz da ku ve daxwaze bigihîne aliyen pewendîdar en hikûmete. 



cemalatas2@hotmail.com 


Cemal Ataş 


Li Tirkiye’ye, rojeva siyasete, her diçe germ dibe. 
Ji alîyekî ev demeke direje ku şere di navbera arteşa Tirk û Tevgera Azadîya Kurd de berdewam dike, operasyonen ji deste dewlete ve li hemû deveren Kurdîstan’e pek tîne hene; ji alîyekî din amedekarîyen hilbijartinen heremî en partîyen sîyas^edî derdikevin hole û dikevin rojeva sîyaseta li Tirkiye’ye. 

Di ve rewşe de nûner û xebatkaren sîyaseta kurdan jî vala nasekinin. 
Wisa te kifşe ku, ve gave, se mijar an jî pirsgirek di serî de DTP, dûre jî bi giştî hemî sîyasetmedar û mirove Kurd difikrîne, di ramanen wan de cîhekî girîng û mezin digre. Em bi semavî van mijaran rez bikin: Doza girtina DTP’e, şere berdewam dike (bi navekî din ve çareserkirina pirsgireka kurd), a seyemîn eynî deme de ya ketîye rojeve; hilbijartinen heremî. Em dikarin xebaten ji bo Partîya Sersîwan jî bijmirin. Le ez wisa bawerim ku ev, bi naverok û cudahîyen xwe mijareke din e. Wekî te dîtin, ev mijaran bi hev- du re ne cüda ne. Di bî- ne de, gelekî zelalî, bi pirsgireka Kurd re tekîldar in. 

Dewleta Tirk, ji bo mafen kurdan xwezayî ti gav neavetin. Dijî ve, di polîtîqayen xwe yen ku paşverû û nijadperest de İsrar kirin. Di dawîya polîtîqayen ku îmha û tunekirina gele Kurd de îro şer be rawestan berdewam dike. Sedeme ve rewşe, dewleta tirkan a ku ji bo çareserkirina pirsgireka Kurd, reyen aştîyane qebûl nekirîye ye. A ku ji bilî tekoşîna li 


Dîsa Li Ser 
Dozgirtina 
DTPe 


ser çîyan, reyen sîyasetşT ke demokratik ji kurdan re nehiştîye ye. Ger ku qenalekî demokratik, ji bo sîyaseta heza Kurd bihata vekirin, em bi hesanî dikarin bibejin ku; îro, di rojeva Tirkiye’ye de ji dewsa denge bombeyan, denge dirûşmen aşitîye bihatan li ber gûhen me. 

Le wan dijî ve, ji îradeya mirove Kurd DTP’e re doza girtine vekirin. E DTP’e bigrin an na? Me, hefta dawî, ji bo ve pirse hin tişt nivisîn. Le, du tişt an jî xal gelekî baş aşkere ne: Yekemin, armanca dewlete ya ku bi deste AKP’e ve tek birina DTP’e.. di hilbijartinen heremî de sereke ye. Bawer bikin ku, ji bo deste AKP’e xurt bibe, dewleta asîmîlasyonîst e di berî hilbijartine hin gaven piçûk, derew biaveje an jî bi destûra wan ve Tayyîp Erdogan’e, wek derewen bere kirin, e dîsa ji bo kurdan bi devkî behsa mafen kurdan bike, ku reyen kurdan deste xwe bixe. DTP, be girtin an jî neye girtin... dewlete li gorî min e li peş hilbijartine van bike. 

Le, ger ku DTP be girtin; ev e bibe nîşaneya çi? Ye baş be dîtin ku, dewleta Tirk, bi tene şer dixwaze. Di çareserkirina pirsgireka Kurd de wek bere difikre û sîyaseta demokratik ji bo kurdan dil nake. Gelekî vekirî, dibeje ku: “Ez te nasnakim.” 
Bele hesanî girtina DTP’e e be ve wateye ku raste jî... 

Di alîye din de jî Kurd, hene. Kürd’e çi bikin? 
Em kurdan dizanin edî.. 
ye bibejin ku: “Em ji bo aştîye çawa amade bûbûn; em ji bo şere rûmete jî, her dem amade ne... Di ve mijare de hûn kurdan baş nasdikin!..” 
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Pirtûken Obama wekî nan û pîvaz ten firotin 

Barack Huseyîn Obama piştî bu hat hilbijartin eleqeya ji bo her du pirtûken wî zedetir bû. 


erketina seroke 

S nû ye Dewleten Yekbûyî yen 
Amerîkaye 
(DYA) Obama tesîr li pirtûken wî jî kir. Obama heta niha du pirtûk nivîsandine bi nave "Dreams from My Father" û "The Audacity of Hope". Her du pirtûk jî niha li ser İnternete rekora firotine dişkînin. 

Di malpera firotina pirtûkan Amazone de her du 
pirtûk ketin nav lîsteya 25 
pirtûken ku herî zede tene firotin. "Dreams from My Father" di salen 1990'î de hatibû weşandin û li ser bînanînen Obama ne. 
"The Audacity of Hope" jî di sala 2006'an de hatiye weşandin li ser fikren Obama yen siyasî ye. Her wiha hate gotin ku pirtûken dijberî Obama ku ve havîne hatine weşandin jî bi eleqeyeke re rû bi rû mane. 


BARACK OBAMA 


Dreams from 
My Father 



t Story af Küte *tmt İnhrfitnncr 




Kurdistan: Kampanya li hember şideta li dijî jinan 

Di çarcoveye bernameye feu hifeûmeta herema Kurdistyane karî li ser difee, ji bo wekheviya cenderî û avafeirina civakeke modern, feu te de mefen hemû tafe (ferd) en civafeî parastî bin, di rojen 19-25-e ve mehe de kampanyaya li dijî şideta li hember jinan li jer druşma (slogan) "Bele bo wefeheviya cenderî, ne bo şidete!" li herema Kurdistane destpe difee. 


v kampanya- 

E ye bi alîkarî û çavderiya 
Neçîrvan Barzanî seroke h i k û m e t a Kurdustane û bi hevkarî û hemahengiya parlamentoya Kurdistane, tevaya wezareten Kurdistane, rexistinen medenî û saziyen mediyaye te kirin. Bi we heviye ku em bikarin bi ve çende gavek din ber bi peş ve biçin bo regirtin li hember we şideta li dijî jinen Kurdistane ten encam¬ 


dan. Em daxwaze ji hemû rewşenbîr, nivîskar, kes û çalakvanen ware mafe jinan û mafe mirov, qanûnzan, zanayen olî, 



m' 


mamosteyen zanîngehan, rexistinen civaka medenî dikin ku hevkarî û hemahengiye bi ve kampanyaye re bikin. Ev jî weke derfetek ji bona hişiyarî- ya rewşenbîrî û qanûnî bo hevwelatiyan ji bona paşerojeke geş û pirşingdar bo jin û afreten Kurdistane. Di dawiye ve kampanyaye de de merasîmeke berfireh di bin nave Xelate Jinpareziye het pekanîn, ev jî bo rezlenana wan kesane yen ku di ware parastina mafe jinan de çalak in 


Ev ya heri xweşik ya cîhane ye... 

Ya herî xweşife ya cîhane li Parîse hat hilbijartin xwedîya we Melanie Nunes Froncfewiafea brazîlî ye. Ji 26 welatan 
45 feeç û jin beşdarî fînala ve peşberfee bûn. 

i Parîse ya herî xweşik ya cîhane hat hilbijartin. Xwedîya we jineka brazîlî ye û 



nave we jî Melanie Nunes Fronckwiak e. 

Ji sedan welatî bi dehhezaran keç û jin beşdarî ve peşberke bûn û 45 ji wan ji bo fînala li Parîse hatin vexwandin. Di encame de jina brazîlî hate hilbijartin, bû xwedîya xelata 15 hezar Euroyî û peymana modeltîye. 



Kelaten Huseyîn 
Celebî hatin belavkirin 


elaten 16. 

X t > eşbaziya 
Çîrok û Helbestan a Huseyîn Çelebî hatin belavkirin. Di şahiya diyarkirin û belavkirina xeleten peşbaziye de hem nivîskar û xwendevan gihîştin hev, hem jî ziyafeta muzîke hebû. Şeva Peşbaziya Çîrok û Helbestan a Huseyîn Çelebî ya ku her sal ji aliye Yekîtiya Xwendekaren Kurdistane (YXK) ve te organîzekirin îsal li bajare Frankfurte bi beşdariya bi sedan xwendekaren zanîngehan ve hate lidandstin. Digel panelen li ser wejeye, diyarkirina helbest û çîroken ku hejayî xelate hatine dîtin hatin diyarkirin. 

505 BERHEM HATİN 
ŞANDİN 

îsal bi giştî ji 359 kesan 
505 berhem ji bo peşbaziye hatibûn rekirin. Di kategoriya helbesten kurmancî de bi giştî 112 helbest hatibûn rekirin û ji wan helbestan bi nave “Hevî” ya Welat Esen ji Girtîgeha Tîpa F Kirikale 


wekî yekemîn, helbesta bi nave “Aşop” ya Yilmaz Demîr ji Girtîgeha Tîpa E ya Semsûre wekî duyemîn û helbesta bi nave “Bakur” ya Mihemed Elî ji Swîsre û “Kevalber” ya Serkan Avagon ji Selhedîne wekî seyemîn hatin xelatkirin. Juriya beşa kurmancî ya helbestan ji Jana Şeyda, Arjen Arî û Ehmed Hüseynî pek dihat. Di Kategoriya çîroken kurdî de ku juriya we beşe ji Firat Cewerî, Xelat Ehmed û Cîhan Roj pek dihat, çîro- ka bi nave “Tazî” ya Şev- ger Çiya ji Stenbol wekî yekemîn, “Evîna be sînor” ya Eyüp Turgay ji Girtîgeha Sîncane duyemîn û “Şahîn, Baze Çiyan” ya Kawa Şexe ji Almanyaye wekî seyemîn hatin hilbi¬ 


jartin. Ji bo ve kategoriye jî 29 berhem hatibûn rekirin. 

Ji bo beşa helbest û çîroken bi zazakî jî 5 helbest û çîrokek hatibûn rekirin le bele juriya ve beşe ku ji Kamer Söylemez, Haydar Diljen û Îlhamî Sertkaya pek dihat, berhemen hatine rekirin hejayî xelate nehatin ditîn. 
Ji bo kategoriya beşa tirkî ya helbestan 209 helbest hatibûn birekirin û “Zaman” a Aykan Erdem ji Stenbole wekî yekemîn hate hilbijartin û her wiha di beşa çîroken tirkî de jî ku 75 berhem hatibûn rekirin, “Güvercin” a Murat Türk ji Gîrtîgeha Boluye ya Tîpa F wekî yekemîn ji hela juriya ve kategoriye ve hate hilbijartin. 
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dorVt pay inere than 


Contact with child ren Wardship & Guardianship Dec tarat ions of parentage Guardıanship Orders Supervision Orders AdoptEon 

Residence U 

Surragacy Aı 


Ali Personal 
Irıjury Glaims 


• No need to Travel 

* Only ÛuaHfled solicrto rs will handle your matter Freehdd sale and purchase only for prices up to £499,001] (exdudes VAT & dlsbursemonts) 


Student / Marrlage application Appeal to ali courts Bail Applications Family Reunions 
Entry clearance Natura! isation 
Work Permits 
Asylum 


Ali aspects of Civiî Litigation Professionai Negligence Wllls & Probate disputes Consumer Disputes 
Debt & Insolvency Tertant Disputes Unfair Dism İssal Lega 

Discrimination Avali 


Ali family & chlldren related matters Property &ftnancîal Disputes Di vorce/se parat ion Domestic Violence Injunctîons 
Child Protection 

Legal Aid 
Avaitable 


Disability Living Allowance Appeals AJI types of benefit advice Housîng/Coundl Tax Benefits Possessron proceedings Homelessness 
Benefit fraud 

Disrepair Legal Aid 


Immlpaflon 

Detention 

07824355186 


0800 740 8514 


East London (Hackney) One Kingsland High Street, Da Is ton, E8 2JS 

West London (Harrow) VikirtgHouse, 17-19 Peterborough Road, Harrowon the Hill, HA1 2AXJel 020 7923 4020 Fax 020 7923 3320 VVebsite www.0uneanlewis.co.uk 
E-mail contact@duncanlewis.com 24hr Domestic Violence Emergency Service 07946 634 667 24hr Grime Emergency Service 07957 331 436 / 07956 374 988 


duncan ievvis & co solicitors 


With över 240 staff to assist 


meseleleri 


çözümleriz 


family & child çare 


personal injury 


conveyancıng 


divorce & domestic violence 


litigation & employment 


housing & vvelfare benefits 


immigration 


freephone 


freephone 
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G20 krize karşı eylem planında anlaştı 

Washington’da toplanan sanayileşmiş büyük ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler (G20) uluslar arası mali krize karşı bir “eylem planı” konusunda anlaştı. 


anayileşmiş 

S büyük ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler 
(G20) uluslar arası mali krize karşı bir “eylem planı” konusunda anlaştı. 
Küresel ekonominin koordineli olarak canlandırılması kararını alan ülkeler bu amaçla talepleri desteklemek ve uygun para politikası hayata geçirmek için bütçe tedbirlerine başvura¬ 


caklar. Uluslar arası Para Fonu (IMF) ve kalkınma bankalarının da kırılgan ülkelere yardım etmesi gerekecek. 

Eylem planı ayrıca bugünkü gibi bir mali krizin yeniden yaşanmaması için mali pazarlar¬ da regülasyonu iyileştirmeyi öngörüyor. Yoksul ve kalkınmakta olan ülkeler de dünya ekonomisinin yönetimine dahil edilecekler. Sonuç bildirgesinde korumacı 


SuMMrr Financial MarkET5 «®™ < WORLD ECONOMY 


SUMMTT — FuAMflAİ Mj 



tedbirler ise reddedildi. 
Beş sayfalık eylem planı ile bu ilkelerin hayata geçirilmesine çalışılacak. 

G20 Maliye Bakanlarının taleplerde bulunması ve 31 Mart 2009’a kadar bu planın uygulanmasına ilişkin bir rapor sunması bekleniyor. 
Yeni bir G20 toplantısı 
da bu rapor ışığında 31 
Mart ve 30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 
G20, G8 ülkeleri; Almanya, Fransa, ABD, Japonya, Kanada, İtalya, İngiltere ve Rusya ile Avrupa Birliği ve 11 gelişmekte olan; Arjantin, Avustralya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Brezilya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Türkiye’den oluşuyor. İsviçre zirveye davet edilmedi. 


'2009 sonuna kadar ırakta İngiliz askeri kalmayacak' 

Ingiliz askerlerinin tümünün Irak'tan 
2009 sonuna kadar çekileceği bildirildi. 


rak Ulusal Gü- 

I venlik Danışmanı Muvaffak El Rubaiye, İngiliz askerlerinin tümünün Irak'tan 2009 
sonuna kadar çekileceğini söyledi. Rubaiye, "2009 sonuna kadar Irak'ta İngiliz askerinin kalmayacağını, 2009 ortasına kadarsa İngiliz askerlerinin sayısında büyük ölçüde azalma olacağını" belirtti. 

Iraklı yetkili, İngiliz yetkililerle konuya ilişkin müzakerelerin 2 hafta önce başladığını ve "tatmin edici şekilde ilerlediğini" söyledi. 
Rubaiye'nin bu açıklamasının hemen ardından İngiltere Savunma Bakanlığı Irak'taki 4 bin İngiliz askerinin çekil¬ 


mesi konusunda takvim olmadığını açıkladı. 
Bakanlık sözcüsü, "Şu an için bir takvim yok. 
Basra kentinde ilerleme kaydediliyor" dedi. 

Irak'ı temmuzda ziyaret eden Başbakan Gordon Brown, İngiltere'nin 


Irak'tan asker çekmeye devam etmesinin beklendiğini, ancak "yapay bir takvim" belirlemeyeceğini söylemişti. 
Irak'taki 4 bin İngiliz askerinin büyük bölümü, güneydeki Basra'da görev yapıyor. 



eleman arayanlar k , Paeı arayan(ar •s arayanlar konser yerenler ^ 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üass & Co 


Kemal Has Yönetiminde 


Her türlü muhasebe işleriniz profesyonel kadromuz tarafından yürütülür... 

HHM) 


ECONOMIK 


MUHASEBE İŞLEMLERİ YAPILIR 

* SÜPERMARKETLER * KEBAP RESTAURANTLAR * TAKE AWAY * TAKSİ ŞOFÖRLERİ * ANKARA ANLAŞMASI 


1 Swiftsden way 

236 GRAHAM ROAD 

Bromley 

HACKNEY 

Kent 

LONDON 

BR1 4NS 

E81BP 

Tel: 07727 108 290 • E-mail:kemal has@yahoo.co.uk 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Farketmez 

Temel'e gazeteciler sormuş: 

-"Son günlerde benzine gelen zamlara ne diyorsunuz?" 
Temel: 

-"Valla benum için farketmez, ben hep 10 milyonluk alıyorum." 

Kızılderili Bakışı 

Bir gün New York'ta bir grup iş arkadaşı, yemek molasın¬ da dışarıya çıkar. Gruptan biri, Kızılderilidir. İnsan kalabalığı, siren sesleri, yoldaki iş makinelerinin çıkardığı gürültü ve korna sesleri arasında ilerlerken, Kızılderili, kulağına cırcır böceği sesinin geldiğini söyleyerek cırcır böceği aramaya başlar. 

Arkadaşları, bu kadar gürültünün arasında bu sesi duyamayacağını, kendisinin öyle zannettiğini söyleyip yollarına devam eder. 

Aralarından bir tanesi inanmasa da, onunla aramaya devam eder. Kızılderili, yolun karşı tarafına doğru yürür, arkadaşı da onu takip eder. Binaların arasındaki bir tutam yeşilliğin arasında gerçekten bir cırcır böceği bulurlar. 

Arkadaşı, Kızılderiliye: "Senin insanüstü güçlerin var. Bu sesi nasıl duydun?" diye sorar. 

Kızılderili ise; bu sesi duymak için insanüstü güçlere sahip olmaya gerek olmadığını söyleyerek, arkadaşına kendisini 


takip etmesini söyler. 

Kaldırıma geçerler ve Kızılderili cebinden çıkardığı bozuk parayı kaldırımda yuvarlar. 

Birçok insan, bozuk para sesini duyunca sesin geldiği tarafa bakarak, paranın ceplerinden düşüp düşmediğini kontrol eder. 

Kızılderili, arkadaşına dönerek: 

"Önemli olan, nelere değer verdiğin ve neleri önemsediğindir. Her şeyi 

ona göre duyar, görür ve hissedersin." der. 

Eşeğe Yazık Olur 

Nasreddin Hoca hayvanlarına ağır yükler yükleyip onlara eziyet eden köylülerine iyi bir ders vermek istemiş. Bir gün eşeğine binerek köy meydanında dolaşmaya başlamış. İşin garibi dolu bir çuvalı da sırtına vurmuş, öyle geziyor. Köylüler şaşırıp sormuşlar: 

- Yahu Hoca Efendi, hem eşeğin üzerindesin, hem çuvalı sırtında taşıyorsun. Nasıl bir iş bu? Hoca cevabı yetiştirmiş hemen: 

- Zavallı hayvan, demiş. Zaten gece gündüz demeden hizmet ediyor bana. Sırtına bindiriyor, yüklerimi taşıyor, değirmeni çeviriyor. Bu kadar hizmetlerinden sonra dolu çuvalı da ona yüklemek istemedim. Bu yüzden ben vurdum sırtıma. 



Başbakan Erdoğan kendisi hakkında «obama jjJbı İktidara geldi» şimdi Bush'a benzedi" diyen Fehmi Koru'ya “Sevsinler seni* 

Biz ne Obama’yız ne Bush’uz» Biz blzJz* yanıtını verdi» 








KOC - 21 Mart - 20 Nisan 


Kariyerinizi ve işinizi ilgilendiren olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz günlet deşiniz. Hafta içerisinde, tamamladığınız işler veya bitirdiğiniz görüşmeler kanalıyla elinize toplu para geçebilir ancak, toplu ödemeler yapmanızı gerektirecek durumlarla da karşılaşabilirsiniz. i. ^ 



BOĞA - 


21 Nisan - 21 Mayıs 


Hafta ortasına yakın günlerde, parasal konular gündeminizde yer almaya başlayabilir. 13 Kasım’da Boğa burcunda meydana gelen dolunay, bazı konular¬ da sonlanmalara neden olurken, uzun süredir devam eden çalışmaların veya problemlerin de sonuçlanmasına ve son formunu almasına neden olacak, 



İKİZLER - 22 


Mayıs - 21 Haziran 


Haftaortası civarında, sağlığmızake gizli düşmanlıklara dikkat etmelisiniz. 
Ortaya çıkan sırtar veya saklamanız gerekenler, bazı konuların sonuçlanmasına ya da sonlanmasma neden olabilecek güçte olabilir. Haftasonuna doğru, işle ilgili ani gelişmeleMmya seyahatler gündem de. 


YENGEÇ - 22 Haziran - 23 Temmuz 


Bu hafta katılacağınız sosyal aktivitelerde yeni kişilerle tanışabilir, eskiden tanıdığınız ama çok fazla tanıma imkanı bulamadığınız kişilerle ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. Mevcut bazı ilişkileriniz ise sonlanma noktasına gelebilir. 
Haftasonuna doğru veya haftasonu, seyahate çıkmak için uygun günler, 


ASLAN ^^^^emmu2^^3^ğustos 


Sosyal açıdan hareketli veya duygusal anlamda renkli günlerdesiniz. Ancak, bu hafta, özellikle hafta ortası civarı günlerde, parasal kazançlarınız, gelir gider dengeleri veya para kazanma yollarınız hakkında köklü değişimler yaşamanıza neden olacak ani ve beklenmedik olaylar yaşanabilir. _ A 


BAŞAK - 24 Ağustos - 23 Eylül 


Uzlaşma sağlayacağınız konuların uzun süreli olacağı günlerdesiniz. Haftaortası civarında seyahat planları yapabilir veya seyahate çıkabilirsiniz. Aşk açısından da olumlu bir haftadasınız. Ancak, bazı ikili ilişkilerde zorlanmalar devam ediyor. _ J 






TERAZİ - 24 Eylül - 23 Ekim 


j 


Maddi konular ve evinizi ilgilendiren gelişmeler gündemde; yeni kazançlar sağlamış olabilirsiniz, ancak harcamalarınız da bir o kadar fazlalaştı. Haftaortası civarı günlerde, maddi açıdan önemli ve yüksek meblağlı ödemeler yapmanız gerekebilir. y 


AKREP - 24 Ekim - 22 Kasım 


j 


Önemli görüşmeler yapabileceğiniz günler. Özel yaşamınızdaki bazı ilişkilerinizle veya iş birliklerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz, ilişkilerinizi bir adım ileriye taşıyabilir ya da tam tersi, tamamen sonlandırabilirsiniz. Harcamalarınızı kontrol etmekte zorlanabileceğiniz bir dönem başlıyor. j 


YAY - 23 Kasım - 22 Aralık 


D 


Haftaortasına yakın günlerde, üzerinde çalıştığınız bir iş ya da proje sonlanabilir. 
Bu durum, üst pozisyonunuzdaki kişilerden övgü almanız ve parasal kazançlarınızı arttırmanız ya da tam tersi,(düşük ihtimal ama) konunun bu kişiler tarafından sona erdirilmesi şeklinde gelişebilir. Sağlık konuları da gündemde olabilir. 


OĞLAK - 23 Aralık - 20 Ocak 


D 


Yakın çevrenizden bazı kişilerin size olan sevgisini hissedebilir, desteğini alabilirsiniz. Haftaortasına yakın günlerde, yeni kişilerle tanışabilir ya da mevcut partnerinizle veya arkadaşlarınızla oldukça enteresan ve keyifli saatler geçirebilirsiniz. y 


KOVA - 21 Ocak - 19 Şubat 


j 


Arkadaşlarınızdan destek görebileceğiniz günlerdesiniz. Yeni bir iş veya kendi işiniz için gerekli parayı bulmanız keyfinizi yerine getirebilir. 
Haftaortasına yakın günlerde, uzun süredir neticelenmeyi bekleyen ya da evinizi veya ailenizi ilgilendiren konular sonuçlanabilir veya bu konularda kararlarınız kesinleşebilir. _ J 


BALIK 


20 Şubat - 20 Mart 


j 


Bu hafta ilişkilerinizde zayıf halkalar yavaş yavaş kopuyor. Bazı projelerin olumsuz sonlanma ihtimali var, ama bu çok düşük bir ihtimal. Herşey yoluna girmeye başlayacak, korkmayın. Sadece aşk konusunda biraz daha sabırlı olamalısınız. y 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Ekonomik kriz fantazi ürün satışlarını artırdı... 

Ekonomik çalkantılar yüzünden kasalara kilitlenen kredi kartları A.B.D’de satışların 9610-15 civarında azalmasına neden oldu. Peki alışverişi azaltan insanlar ne satın almaya başladılar? 



rizlerin 
•olduğu zamanlarda genelde klasik ve trend dmayan temel parçaların satıldığı zannediliyor. Ancak gerçekler sanıldığı gibi değil. 
Araştırmalar gösteriyor ki, ekonomik durgunluk zamanlarında satılan kıyafetler, daha ziyade değişik ürünler ve giyilecek yeri çok olmayan zor parçalar. 
Los Angeles’taki Openening Ceremony adlı marka, müşterilerinin daha fantazi parçalara yatırım 


yaptığını bu sayede krizi kafalarından çıkartmayı çalıştıklarını söylüyor. Kirna Zabete’nin sözcüleri de, web satışlarına bakarak bu kaçışı onaylıyorlar. 
Müşterilerinin daha gösterişli, çok kaliteli ve bir giyildiğinde unutulmayacak parçalara yatırım yaptıklarını söylüyorlar. Yumuşak deri ceketlere talep arttığını açıklayan marka, özellikle Rick Owens’ın deri ceketlerini Elise Overland’in deri taytlarını ve Azzedine Alaia’nın kemerlerini telaffuz ediyor. Fark yaratan detaylara para harcamaya yeltenen tüke¬ 


tici, yeni arayışlara giren piyasalara da aslında yol gösterir konumda. Yani yakın gelecekte moda, farklılaşmaktan, bireyselliği yüceltmekten geçecek. 
Markalar kendilerini bu gerçeğe göre konumlayacak. Herkesin bilmediği, dolayısıyla etrafta çok olmayan parçalar, markalar ve butikler yakın geleceğin arzu nesneleri olacaklar. Öte yandan bu yeni oluşumun, alışverişe çıkmanın maliyetlerini hesaplayan tüketiciyi önüne alışverişe daha çok yönelteceği de beklentiler arasında. 



Beyonce kostümde geleceği seçti 

Göz kamaştırıcı kıyafetlerle görmeye alıştığımız Beyonce, MTV EMA Ödüllerine Gareth Pugh'dan seçtiği bir kostümle katılınca tarz değişikliği yüzünden dikkat çekti. 




ıvrımlı hatlarını kaplayan mini etekler, parıldayan tuvaletler ve 
;öz kamaştırıcı parçalar giymeyi seven Beyonce’nin Gareth Pugh’nun 2009 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan seçtiği fütüristik parçalar şaşırttı. Çılgın ve “zor giyilen” kıyafetler tasarlayan İngiliz tasarımcı Gareth Pugh, göz kamaştıran kı¬ 


yafetler giyen Beyonc^ için çok farklı bir seçim. 
MTV’nin EMA Ödüllerine Beyonce’nin Gareth Pugh’dan seçtiği iki fütüristik elbise de yeni trend ^Hanna sahne olabilir. 
Gelecek yaz için koleksiyonlarını sunan tasarımcılarda bu sefer fütüristik çalışanların sayısı fazlaydı. 
Bu sayede fütüristik akımı modaya yavaş yavaş el atmaya başlamıştı. Hem Beyonce’nin gençlere yöne¬ 


lik bir ödülde böyle kıyafetler giymesi, hem de on¬ dan önce Moloko grubunun eski solisti Roisin Murphy’nin yine bu koleksiyondan bir parça giymesi, sanatçıların farklı arayışlar içinde olduğunun göstergesi. Trendlerin oluşumunda ve yayılmasında “ünlü”lerin yadsınamaz bir rolü olduğuna göre bu tarz arayışların türevlerini gelecekte sıkça görebiliriz. 


Taytlar yeni pantolonlar 

Pantolonu renklendirmek cesaret ister, desen katmak ise hayal gücü. 80 ’lerden çıkma taytların günümüze adapte olmuş olanları pantolonların yerini almaya hazır. 


aytlar renk- 

T leri ve desenleriyle günümüz modasının vazgeçilmezleri olurken desenli çoraplarla da akraba¬ 


lığını sürdürüyor. 
Renkli ve desenli taytlarda işte bu ihtiyacı karşılamak için geçen yıl tasarımcıların elin¬ den çıktı. Podyumları gezen taytlar arasında fermuarlılar, grafik de¬ 


senler, delikliker ve çiçekliler var. Üzerine uzun bir tünik ya da düz bir elbiseyle de giyilebilecek taylara ilgi çok olacak. Çünkü yeni nesil taytlar yeni ifade şekli. 






Bir lezzettir hayat... 


Buhara Pilavı 


Malzemeler 


Yarım kilo kuşbaşı et, 1 Demet maydanoz 
1 Adet orta boy havuç, 1 Adet küçük domates 
3-4 Adet sivribiber, 2 Adet soğan 
2 Su bardağı pirinç, 3 bardak su, Yarım su bardağı sıvıyağ 
1.5 Çorba kaşığı tereyağı, Tuz, karabiber 


Hazırlanısı 


▼ 


Etin üzerini geçecek kadar su ilave edip, yumuşayıncaya kadar haşlayın. Kalan suyunu ayırın. Yayvan bir tencerenin içine soyulmuş . 
ve iri doğranmış soğanları koyun. Soğanların üzerini kapatacak şekilde karabiber serpin. Üzerine kıyılmış maydanozları koyun. 
Maydanozun üzerine soyulmuş ve küçük küçük doğranmış domates, sivribiber ve rendelenmiş havucu ekleyin. Diğer tarafta bir saat tuzlu suda beklettiğiniz pirinci sıvıyağda pirinçler şeffaflaşana dek kavurun. Tenceredeki malzemelerin üzerine yerleştirin. 
Suyu ve ayırdığınız etsuyu- 


nu katıp, tereyağını ekleyerek kısık ateşte ve kapağı kapalı olarak pişirin. Pilavı ateşten indirdikten sonra bir süre dinlendirin. 
Büyükçe yuvarlak bir tabağı tencerenin ağzına kapatarak ters çevirin ve servis yapın. 



PRATİK BİLGİLER 


* Yemekleri pişirme süresi, kaynamaya başladıktan sonra hesap edilmelidir. 

* En iyi yemek, dibi kalın ve düz olan tencere¬ de pişer. 

* Yemeklerin yanmaması için tencere zaman zaman oynatılmalıdır. 

* Domatesler, yemeğe konmadan önce kaynar suya batırılıp çıkartılmalı, soyulmak ve çekirdekleri çıkartılmalıdır. 

* Soğanları soyarken gözlerin yanmaması için soğanlara sirke serpilir. 

* Yemeklerde fazla salça kullanılmamalıdır. 

* Limon, börek hamurlarına unu çürütmek için konur. 

* Hamurlar dinlendirilirken üzerine nemli bez örtülürse kabuk tutmaz. 

* Unla yapılan tatlılara az tuz konursa tadı artar. 

* Bonfilenin baş tarafından külbastı, ortasından bonfile, kuyruk bölümünden ise fileminyon olur. 

* Koyunla kuzu eti, üzerine biberiye otu serpilir, 


kemik uçlarına birer parça sarmısak sürülür ve az rafine yağla fırında kızartılırsa tadı daha güzel olur. 

* Kebaplı etlerin daha lezzetli olması için bunları bir kahve fincanı soğan suyu, bir kahve fincanı zeytinyağı ve bir kahve fincanı süt karışımıyla ovup 10-12 saat buz dolabında bekletmek, sonra pişirmek gerekir. 

* Dışarıdan satın alınan yumurtalardan bazıları bozuk olabilir. Onun için yumurtalar daima önce bir kaba tek tek kırılmalıdır. 

Böylece bütün yemek malzemesinin ziyan olması önlenir. 

Yumurta akının sarısın¬ dan kolayca ayrılması için, küçük bir kaba kırılmış olan yumurta bir kabın içine oturtulmuş ince delikli bir süzgece boşaltılır. Yumurtanın akı süzgecin deliğinden altındaki kaba süzülüp akar. Sarısı da süzgeçte kalır. 
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yeni çıkan kitaplar 


Hazırlayan 
AHMET ATAŞ 

Endülüs, İlker Özünlü, İş Bankası Kültür Yay. 

Endülüs, çok kültürlü ve çok etnik¬ li Akdeniz sularında yaratılmış en renkli mozaiklerinden biri olarak kabul edilir. Ne var ki bir Akdeniz mozaiğini anlatmak, ucu bucağı belli olmayacak kadar iç içe geçmiş bir uygarlıklar yumağını da açmak demektir aynı zamanda. Boğa güreşlerinden flamengoya, Kristof Kolomb’dan Garcia Lorca’ya, hasımları buluşturan satrançtan Ziryab’ın ilk Avrupa konservatuarına, efsane¬ 



vi çapkın Don Juan’dan şövalye El Cid’e, plateresco’dan mudejar’a açıldıkça açılan, çoğaldıkça zenginleşen bir Akdeniz yelpazesidir Endülüs. Dolayısıyla bir kültür sohbeti sıcaklığında kaleme alınmış bu “kent anlatı” kitabı sadece Endülüs’ün değil, tarihi “akrabalık ilişkilerinde tüm bir Akdeniz’in de hikayesidir. İlker Özünlü’den, sürükleyici bir roman üslubunda, kapsamlı bir kent rehberi. Gezmeden görmek, görmeden gezmek, gezerek okumak, görerek tanımak, bir kentin yüreğine dokunmak için... 

Yaşlandıkça Hayat Neden Çabuk Geçer, Douwe Draaisma, Çeviren: Gürol Koca, Metis Yay. 

Bellek, sakladığı anılar konusunda "canı nereye isterse oraya oturan bir köpek gibi" keyfi midir? Yakın geçmişteki anılarımızı doğru düz¬ gün hatırlayamazken, nasıl olup da en eski anılarımızı daha dün olmuşçasına net bir şekilde hatırlarız? 
Ölüm anında hayatımız neden "bir film şeridi gibi" gözlerimizin önün¬ den geçer? Belleğin zaman algımız üzerindeki etkisi nedir? Çocuklu- 


İNE ÇAYKARA 


EMANET 

GÖLGE 

*THF ENTRU5TED SHADOW* 



ğumuzda bir ay gibi bir zaman dilimi bize son derece uzun gelirken, yaşlandığımızda aylar ve yıllar nasıl olup da biz anlamadan geçip gider? 

Daha önce Bellek Metaforları adlı yapıtı Türkçeye çevrilen Douwe Draaisma, otobiyografik belleğin işleyişini incelediği bu kitapta, dünyayı ve kendimizi algılayış biçimimize ilişkin pek çok ilginç soruya yanıt arıyor. Bir akademisyen titizliği ve şair duyarlılığıyla kaleme alınmış bu eserde dejavu, ölüm anında yaşananlar, "aptal dâhilerin zihin yapısı ve şiddetli travma¬ 


ların bellek üzerindeki etkisi gibi sıradışı fenomenler mercek altına yatırılıyor. Yaşlandıkça Hayat Neden Çabuk Geçer akıcı anlatımıyla bir edebiyat eseri gibi okunan, okura hem bilimsel hem de bireysel düzeyde seslenen başarılı bir çalışma. 

Emanet Gölge, Emine Çaykara, Everest Yay. 

Nehir söyleşileri ve biyografi kitaplarıyla tanıdığımız Emine Çaykara, bu kez farklı bir çalışma ile çıkıyor okurlarının karşısına. 1914’de Yeni Zelandalı bir Anzak’la birlikte yola koyulan, Mısır’daki kamp hayatlarında gezinen ve İstanbul’da Abud Yalısı’nda noktalanan bir negatif albümün öyküsünü anlatıyor. Biyografisini yazdığı Mehmet Abud’un kendisine emanet ettiği ve ilk kez yayınlanan bu albümdeki fotoğraflar arasında hem Süveyş Kanalı yakınındaki Zeytun kampında savaşa hazırlanan Anzakların hem de Abud Yalısı’ndaki insanların görüntüleri var. Gelibolu’da yaşanan tarihin en ilginç ve trajik savaşlarından birinin farklı bir yüzüyle karşılaşacaksınız. İşte kitaptan bir bölüm: 


“92 yıl önce çekilmiş bu fotoğraflardaki hiç kimse bugün hayatta değil... Ne fotoğrafı çekilen askerler ne İsmailiye’deki insanlar... Sadece bazı karelerde bir gölge var... Bir fotoğrafçının geride bıraktığı gölgesi... Yeni Zelandalı bir askerin... 
1900’lü yıllarda çıkmış körüklü, aslında çok da küçük olmayan fotoğraf makinesini gizlice cebine koymuş, yaşadıklarını belgelemek istemiş ve savaşa doğru yola çıkmış bir gölge... I. Dünya Savaşı’na katılan pek çok asker gibi.” 





i £5 kömürünüzün gelmesi için yazıp gönderin 



Cep telefonunuzdan £5 kesildiğine dair SMS mesajı gelicektir 

numarasını arayıp, istediğiniz telefonu numarasını çevirin (00 90 XXXXXXXX ve baglanmayi bekleyin). 


I 5p Türkiye'ye mesaj yaz! 

tim başma göndereceğin Cep T.letonu numoreım 'İcran sonra mesajınızı yazın (WS 42 H»H selam) 

17797 807 37 


2p/min 
14 p/m in 
4p/min 
14p/min 


Qurocoll% 

T-TALK 


Helpline: 020 8341 2021 I www.au raca İL co m/tu rfcey 


Ws easy... try NQW* 



tek bili payete permissiDn. SMS cosü £5 t Standard SMS rale. T-Talk account wıi ı bs eraftted mttı £5. Caınstiım fee vsies bel-ntcn l.5p to l5p. Cails ta İte Û2Û mimi» cost metni? îünüiiNl rale ta a öndliM w ray t» nîed üs [wl al indusrrö nknulcs. To stop anla necterge ıriıen credit ıs İm-, tat AUTCOFF İd 8l£l S (Standard SMS raic). Cîıaıgos apply from ne momml ai omiköiki. Cails bılled permnute. Cails madeiomübıles may ros mae " Coslpcr SMS. eıcfüdfl Standard SMS ral&wfcc& may be used as paıt uf bundtefl SMSs, acupt tor T-Mobıle Typt İte ımernaJKital metnte rumba at Bin starı of your rıiKîagü. Talat cteraclırs sflûuld not eaued 160. Yûur ıtehtcrt operatör may cinrga yor roı eıcass ehmclers. Thrs service 
ıspravrfed byAuraoii Ud. AgentsiH}uirfld. p*wecaii 084 4545 3788 



Turkey londline 3p/min - 084 4988 4305 

Turkey mobile Turkcell 9p/min - 087 1305 4305 
15p/min - 091 1553 4305 
Turkey Cyprus iandiine 4p/mln - 084 4901 4305 
Turkey Cyprus mobile 7p/min - 087 1412 4305 


ourocoli^ 


CLASSIC 


Helpline: 020 8341 20211 www.auracall.com/turkey 


irs easy... try NOW! 


Tfcdt tek b>lı payete pemission Ali pn» 3ne per (nıııİB & nehrisYAT, Cadts bılled per mirüte Ctarçjsappty itam the gl omectıon Calls made to mobiles may cost men; Mıılnun cali charçe 5*> byBT Ccsi Ccaitskûm non SToppators^ nobitosmayvary Check’ayithyeniropensCoı Tfıtsîffvjûe isjmcMded byteracaü Ud Ager-fâ ısquir«d. presse cali 4545 3?E3, 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PrınÇallery 


design & print company 


Profesyonel 

Tasarımlar 

sunuyoruz 


Her türlü matbaa hizmetini veriyoruz 


Son k Teknoliji ile Digital 
Baskı 
Hizmeti 


Poster, 
r Kanvas, Tişört 1 
Şapka ve çok daha fazlası 


EN İYİ KALİTEDE TASARIMIN EN GÜZELİNİ EN İYİ FİYATA 
BİZ YAPIYORUZ 


BİZ SADECE KALİTELİ İŞ YAPIYORUZ 


Green Lanes, Harringay, London N8 ORG 

Tel: 020 8348 8315 Mob: 07944 324 410 

www.myprintgallery.co.uk print@myprintgallery.co.uk 


SATILIK DÜKKAN 


Old Street Bölgesinde, dört yıldızlı otel karşısında bulunan okul, anaokulu, yüzme havuzu ve jimnastik salonu gibi yerleşim birimlerine yakın, kuruyemiş, kurutulmuş meyve, çikolata ve confectionary ürünleri satan dükkan, Londra dışına taşınma nedeniyle satılıktır. 
Dükkan geliştirilebilinir bir durumdadır. Ciddi alıcılar arasın lütfen. 

Haftalık Kirası:£ 106, Haftalık Business Rate:£30 

Lease: 20 yıl Satış fiyatı: £38000 (stok ve malzemeler içinde) 

Tel: 07977 129 485 


Kaleci 

Aranıyor 


Spor bölümünde takımımızda oynayacak iyi kaleci aranıyor. 

Tel : 07961 05 45 54 


Satılık Coffe 


Essex Road üzerinde 

A3 ve alkol lisansı ile bahçesi olan caffe satılıktır 

Lease: 8 yıl 
Kira: £12.000 
Rate: £2.300 
Fiyat: £ 90.000 

TEL: 020 7226 7546 


Satılık Sandewich ve Cafe Shop 

Hayes merkezinde bulunan ve iş yapma potansiyeli yüksek, geliştirmeye çok uygun olan Sandewich ve Cafe Shop satılıktır. 

Lease: yeni ve önü açık Taking: £2,500 -£3,000 Kirası: £25,000 
Rate: £1,600 yıllık Satış fiyatı: £ 100,000 Tel . 02085613420 


Strategy Finance 


Com merci al & Resİdentiat Finance & Insurance Services 




MORTGAGE 

İlk defa ev almak * Mortgage yenilemek"’ 

* Kiraya vermek için ev satın almak *Oturmakta olduğunuz belediye evini satın almak 


SECURED 
LOANS * 

Mevcut mortgage banakanızı değiştirmeden ve erken aynlma cezasını vermeden, mülkünüzün üzerinden ekstra çıkartılacak kredidir. 


ticari kredi * 

Dükkan, altı dükkan üstü ev, restaurant kebap, pizza, take-away, hotel, pub, fabrika, arsa veya arazî kredisi. 

DEVELOPMENT 
FİNANCE* 

Eski binaların satın alınıp yeniden düzenlenmesi veya boş arazilerin alınıp üzerine inşaat yapılması durumunda maliyeti karşılayacak 




SİGORTA 

Hayat, İşyeri, ev, sağlı kaza ve işsizlik sigortası. 

Koşullarınız ne olursa olsun. 


BRIDGING 
LOANS * 

Satın alma İşlemlerinin, hızla tamamlanması için kullanılan kı şa vadeli 

finanstır 


tüm mortgage ve finans ihti yağlarınıza sağlıklı güzüm. 


Ücretsiz ve kaliteli uzman tavsiyesi için bizi arayın ! 
0208 588 7083 
0845 601 7164 
moö: 07812 921 155 

Fax 020 7254 814S 


Kokot oüul biz. burayız... 

173 Balis Pond Road, 
London N1 4AA 

www.5trategyfinance.com 

sale5@strategyfinance.com 


Firmamız, /eni hânını gerefli her ytaal Mtırtgsge ftntyttı için zomrvlu olân The Finârtcial Sefvıtes Aulhorüy IFSAl ruhsalın* sahiptin. 

Btanfefy Finance Is imitofi/od and rejmlated t> v Lh« finarKial Services Auiiıority (f SA), UH 

w Ihın mmn\ ™rr&jpı ma oAm Ham» öfts art not tepOM I* töe FSA ind mu te üfler s aı»ww rçuiaiuı ihu wiı te kmihI sı4nHy ühui Kıs a tr* pnm nl m* 

"Your home may be repossessed, if you do not keep up the repayments on your mortgage or other loans secured on İt/* 


KAZA ARANIYOR 


Kaza mı yaptınız? Binlerce pound tazminat talep etme hakkinizin olduğunu biliyor musunuz? 
Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki numaradan Hüseyin bey ile irtibat kurunuz. 

Tel: 079 3265 8632 


Ipswich , de Satılık Take Away 


20 yıllık lease’ı olan take away satılıktır. 

Üstünde flatı var ve önü açıktır. Alt ve ust katlar yeni dekor edildi. 
Yıllık kirası: 11 000 
Rate: 800 
Fiyatı: 79 000 

Takin: 3700-4100 / Tel: 077822547411 07916362557 

Saat 3’ten sonra aranması rica olunur. 





Su Tesisatçılık 


Kalorifer Sistemi Döşeme Banyo-Mutfak Su Sistemi Tamirat ve Yenileme 
7 Gün 24 Saat Hızlı Servis 
İşlerimiz Sertifikalıdır 

Özkan: 07814 530 947 


Satılıktır Süpermarket 


Yüksek potansiyeli olan, yeni açılmış Süpermarket sadıktır. 
Hackney Clapton bölgesindedir. 
Kira: £11.000 
Rate: £900 
Fiyat: £45.000 

Tel: 078 28 08 1222 


ELEMAN 

ARANIYOR 


Ofiste ve pazarlamada çalışabilecek bayan 

elemana ihtiyaç vardır. 
Tel : 07944 044 165 


Satılık Dükkan 

Enfield bölgesinde ana cadde üzerinde bulunan boş dükkan satılıktır. 

Lease: 12 yıl 
Rates: £2800 
Yıllık kirası: £11.000 
Mob: 07853 804 742 


Satılık Pizza & Kebab 

SE14 New Cross bölgesinde bulunan Pizza Kebab Satılıktır. Delivery and Takeavvay, 

kira: £9000, rate: £1.100 
Taking: £3000-£3500 
Tel 07754 084 211 


ELEMAN ARANIYOR 


St. Albans bölgesinde bulunan Kebab takevvay’de çalışacak tercübeli elemana ihtiyaç vardır. Dolgun ücret 

ve kalacak yer verilir. 

Tel: 07954321205 


ELEMAN 

ARANIYOR 


New Barnet bölgesinde bulunan sandevvich barda çalışacak, bayan elemana ihtiyaç vardır. 

Tel: 07876 060 960 


ELEMAN 

ARANIYOR 


Euston' deki cafede full time ya da part time çalışacak bayan elaman aranıyor. 

Çalışma izni olan ve servis yapabilecek olanların araması rica olunur. 

Tel: 077 95 14 8875 
020 73 83 2888 
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Satılık Cafe restaurant 


Stoke Nevvington High Road’da bulunan Cafe ve Restaurant satılıktır. İş yerinin altında sütüdyo flat bulunmakta ve yıllık £ 5,200 gelir burdan gelmektedir. 

Yeni dekor yapılmış, ocak başı yapılmaya çok müsaittir ve A3 lisansı vardır. Yalnızlıktan dolayı acilen satılıktır. 

Taking : £1,700 -£2,000 / Kira : £17,500 yıllık Lease : 8 yıl ve önü açık / Rates: £1,600 yıllık 
Satış fiyatı: £45,000 / Tel: 079 31 61 68 99 


Satılık Cafe Shop Malzemeleri 


Altılık dualit marka toster, panini ve valentine chips makinesi satılıktır . 

Tel : 07886 973 022 


Satılık Cafe Shop 


Kentbury’de iş yapma potansiyeli yüksek, üstünde dört flat ve 
20 arabalık park yeri 
olan cafe shop satılık. 

Tel: 078 94 56 0582 


Satılık Kebap Shop 

Acil durumdan dolayı kebap shop satılıktır. 

Taking: £2,500 
Kirası :£ 12,900 yıllık Lease: 6 yıl (önü açık) Rate: £4.000 yılık Fiyatı: £49,000 
Tel: 078 94 64 9690 


ELEMAN 

ARANIYOR 


Kasaplıktan anlayan veya kasaplık yapabilen elemanlara ihtiyaç vardır. 
Kalacak yer verilir. 

Tel :020 85 73 2208 
079 62 36 9642 


Double Kiralık Oda sadece evli çiftelere verilir 

Tel: 07935 621 524 


Satılık Off - Llcence 


Londra’ya 100 mile uzaklıkta üstünde 3 yataklı odalı ve £650 aylık gelir odalardan gelen yeni off-lincece satılıktır. 

Taking: 5,000 -5,500 Fiyat :45,000 
Tel :079 55 38 75 87 


Satılık Off - Lincence and Mini Market 


Camden Tovvn’da bulunan iş yapma potansiyeli yüksek Off- Lincence acilen satılıktır. Fiyatta kolaylıkla anlaşabiliriz. 

Taking : £6,500 -£7,000 Lease : 9 yıl (önü açık) 

Kirası: £9,600 Rate : £3,250 

Not :Takine Pay Zon dahil edilmemiştir ve Bus Pass yoktur eğer istenilirse bus pass da konulabilinir. 

Tel: 079 50 50 70 66 


Satılık Kebap ve Pizza Shop 

Newcastle merkezinde tekini £4,500 - £5,000 kar oranı yüksek olan kebap ve pizza shopu satılıktır. 

Rate ve Kirası: £6,000 Lease: 5 yıl ve önü açık 


Tel: 07878388569 


Satılık 

Sandwich Bar 

Londra’nın merkezinde bulanan ve iyi iş yapan sandevvich bar satılıktır 

Taking :£2.200- £2.300 
Least: 14 yıl Kirası: £15.000 
Rate: £1.800 yıllk Tel: 07852121019 02076135333 
(Lütfen Saat 16.00’dan sonra arayınız) 


Satılık Cafe Shop 


Satılık kebap-burger vanı 

Camden Tvvon’da bulunan 42 
kişilik oturum yeri olan cafe shop satılıktır 


Çalışmaya hazır, çekmeli, kebap-burger vanı bütün 

Lease : 10 yıl ve önü açık Kirası: £16,500 yıllık 

Rates: £4,000 yıllık 


malzemeleriyle birlikte yersizlikten dolayı satılıktır. 

Ciddi olan alıcılar arasın 


Fiyat: £4000 

Tel: 078 52 38 8369 


Tlf: 078 33 91 0191 


Satılık Restorant 


Cardiff merkezinde bulunan full araç gereçleri olan ve iyi iş yapma potansiyeli olan medetariyen restoran satılıktır. 

Lease : 15 yıl ve önü açık Taking : £2,500 -£3,000 arası Kirası : £15,000 yıllık • Satış fiyatı: £45,000 
Tel: 079 64 48 44 50 


1* [EftusMÜ r ©cîlaı 

Edmonton bölgesinde uygun fiyata kiralık odalar bulunmaktadır. 

Tel: 079 03 08 22 96 


Satılık Araba 

İyi bir şekilde kullanılmış, 
7 kişilik, 2002 dizel 
model, 45,000 miles yapmış olan Mütsubishi pejero arabası satılıktır. 

Tel: 07830 346 303 


Satılık Cafe Shop 


Enfield bölgesinde ana cadde üzerinde bulunan ve 50 
kişilik oturma yeri olan cafe shop satılıktır. Potansiyeli yüksek, çevresinde 550 tane yeni ev yapılıyor ve takini iki katına çıkarma potansiyeli bulunmaktadır. 

Taking : £2,300- £2,500 - Rates: £3,200 yıllık Kira : £11,000 yıllık - Lease : 4 sene ve önü açık 
Satış fiyatı: £80,000 / Tel: 077 88 81 4811 


Eleman Aranıyor 

Enfield'e 10 dakika uzaklıktaki Cuffley 

bölgesinde çalışacak tecrübeli Cafe şefi aranmaktadır. 

Tel: 07904503081 (Bektaş) 


Satılık Villa Arsası 

Didim Akbük’te 270 
metrekare deniz manzaralı villa arsası sahibinden satılıktır. Yatırım için çok güzel yer. 

Fiyatı: £15500 
Tlf: 078 90 17 7181 


^ ©dİ® 

Tottenham, Bruce Grove üzerinde temiz ve tam dayalı çift veya tek kişilik kiralık oda. İnternet, çamaşır makinesi, satellite ve ayrı oturma odası mevcuttur. 

Tel: 078 46 92 59 98 


KEM 

HAIRDRESSER 
& BARBER 


Bütün Saç Kesimi ve bakımı Yapılır. Çok uğun fiyata 

servislerimizden yararlana bilirsiniz 

Contact: 07724 376 600 


SATILIRA 

BERBER SALONU \ 

Lease: 5 - 10 yıl arası Kirası: £12.000 yıllık Rate : £1000 yıllık 

Berber salonunda bütün araç ve gereçler vardır Adres: Marsh Hill Road, Homerton High Street (near Homerton Hospital) Hackney 

Tel: 079 61 82 54 56 


SATILIK COFFEE 
_SHOP_ 

Nottingham’a bağlı Redford’ta bulunan ve üstünde iki kat flat olan cafe shop satılıktır. 

Taking: £3,300 -£3,600 Lease : 15 yıl ve önü açık 

Fiyat: £100,000 (Ciddi alıcılarla fiyatta anlaşılır) 

Tel: 078 05 32 95 22 


Satılık Kebap ve 
Pizza dükkanı 

Kent bölgesinde bulunan iş 

yapama potansiyeli yüksek olan dükkan satılıktır. 

Taking :£ 4,000 -£4,500 Kirası: £12,000 yıllık Rate : £2,500 yıllık Satış fiyatı: £ 125,000 Tel . 07889126052 (Haydar Bey) 


Satılık Cafe Restaurant 


West End’de SOHO’da yeni dekorlu, içerde 15 ve dışarda 4 kişilik oturma yeri olan Cafe Restaurant satılıktır. İş yapma potansiyeli yüksektir ve iş kurmak isteyenler büyük fırsat. 

Lease : 15 yıl - Rates: £9, 000 
Kira: £18,000 
Taking : £2,000-£2,500 Satılık fiyatı: £80,000 
Tel: 07960 109 479 



Satılık Kebap Vanı 

Londra dışında Huntington bölgesinde bulunan yeni kebap vanı yeri ile beraber veya yersiz satılıktır. Belediyeden çalıştırma izni bulunmakta, taking 

£600 -£800 arası yapmaktadır ama potansiyeli yükseltilmeye elverişlidir. 

Tel: 07765523642 07853616033 


Zeugma Cleaning 

We are providing ali kind of cleaning Services to restaurants, pubs, off licenses, houses, offices. 

We are proving excellent service to our customers. 

You can cali us anytime and any days 

Tel: 075 33 375 517 



BEST OUALITY PHOTOGRAPHY 

Professlonal vvedding event and portralt ptıotography 

we shoot portraits in studlo and on location from vvedding and famlly to klds. 

Professlonal Service, the best photographs, low prlce 

Elif Çalar: 079 30 94 Ol 25 
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Fenerbahçe Ankaraspor'un hızını kesti: 2-0... 


Şükrü Saraçoğlu'nda 1999'dan bu yana değişen birşey yok. Fenerbahçe kötü günler geçirdiği ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 4-1 yendi. Sarı-lacivertliler ezeli rakibine karşı sahasındaki yenilmezlik serisini 12 maça çıkarırken, zirve yarışında da umut tazeledi. 


enerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 
11. hafta mücadelesinde sezonun flaş ekiplerinden Ankaraspor'u konuk etti. Başkent temsilcisi karşısında ilk yarıyı 32. dakikada Roberto Carlos'un attığı golle 1-0 önde kapatan sarı-lacivertli takım, 54. dakikada Lugano bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 


19'a yükseltirken, 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Ankaraspor 22 puanda kaldı. 
Uğur Boral ve Gökhan Gönül ile kanatlar¬ dan etkili olan Fenerbahçe, 32. dakikada bir duran top organizasyonunda golü buldu. Sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Deivid topu penaltı noktasına koşu yapan Roberto Carlos'a çıkardı, Brezilyalı futbolcu da yerden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe, orta alanda rakibine üstünlük sağladı. Uğur Boral ve Güiza ile rakip ceza sahasında etkili olan ancak sonuca gidemeyen sarı-lacivertli takım, 54. dakikada yine bir duran toptan golü buldu. Kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda Roberto Carlos yaklaşık 30 metreden çok sert bir vuruş yaptı. Önce sol sonra sağ direğe çarpan topa Lugano dokundu ve Fenerbahçe bu golle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. 

Kalan bölümlerde Ankaraspor topla daha çok oynasa da pozisyon üretemezken, mücadele ev sahibi Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. 





eçtiğimiz haf- 

G ta derbide Fenerbahçe'ye farklı yenilen Galatasaray, 
11. haftanın kapanış maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ağırladı. Sarıkırmızılılar Kewell ve Lincoln'ün golleriyle rakibini 2-0 yenerek, haftayı 3 puanla kapattı. 

Ali Sami Yen Stadı'ndaki maçın ilk dakikalarında orta alan mücadelesi görülürken, iki takım da hücumda çoğalmakta zorlan¬ 


dı. Devrenin sonlarına doğru baskısını artıran Galatasaray'da Servet'in bir şutu direkten dönerken, sarı-kırmızılılar aradığı gole bir köşe vuruşunda Kewell'ın kafa vuruşuyla ulaştı. 

Konuk ekip adına ise 42. 
dakika Erman Kılıç müsait pozisyondan yararlanamaymca devre 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçildi. 
Sarı-kırmızılılar ikinci yarı¬ nın ilk bölümünde Baros ve Lincoln ile etkli ataklar yaparken, İstanbul Büyük- 


haftanın son maçında evinde İstanbul BB'yi her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. 

şehir Belediyesi ise 67'de Bebbe ve 70'te Erman Kılıçla eşitlik sayısına çok yaklaştı. Konuk ekibin topa daha çok sahip olduğu bu bölümde savunmada kalan Galatasaray, 83. dakikada gelişen kontratakta Lincoln'ün golüyle rahatladı. 

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, 2-0'lık sonuçla sahadan galip ayrıldı. Bu sezon evinde oynadığı 6. maçta 5. 
kez kazanan Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirerek, puanını 20 yaptı ve 11. 
haftayı 5. sırada kapattı. 


Aslan 

lanmadı 


Galatasaray, Turk¬ 


cell Süper Lig'de 11. 


Sivasspor'dan tek atış: 1-0 


Sivasspor, Turkcell Süper Lig'in 11. 
haftasında sahasında Konyaspor'u Musa Aydın'ın golüyle 1-0 mağlup etti. 


ivasspor saha- 

S sında kazanma¬ ya devam ediyor. Ligin 11. 
haftsmda Konyaspor'u konuk eden Yiğidolar, 3 puanı tek golle alarak zirve iddiasını sürdürdü. 

Maçın ilk yarısında taraftarının da desteğini arkasına alan Sivasspor, rakibine oranla daha 



baskılı bir oyun sergilerken rakibi Konyaspor ani ataklarla gol bulma¬ ya çalıştı. Her iki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı ilk yarının son anlarına doğru Musa Aydın ev sahibi ekibi soyunma odasına önde götüren golü attı. 
Skor avantajıyla ikinci yarıda rahat bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılar, bir çok pozisyondan yararlanmadığı maçı 1-0'lık skorla kazanmayı bildi. 

Bu sezon sahasında oynadığı 6. maçta 5. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 21'e çıkarırken, ligdeki 5. yenilgisini alan konuk Konyaspor ise 14 puanda kaldı. 



Trabzonspor liderliği bırakmadı: 0-1 


Turkcell Süper Lig'de 11. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek liderliğini korumayı başardı. 


Maçın ilk yarısında ev sahibi Gençlerbirliği özellikle Engin Baytar ve Kahe ile gol pozisyonları üretmeye çalışırken, deplasman takımı Trabzonspor ise rakibine oranla pozisyon bulmakta biraz daha zorlandı. İlk yarıda her iki takım gol şanslarını değerlendiremeyince devre golsüz berabere sona erdi. İkinci yarıya Trabzonspor biraz daha derli toplu başlarken, ev sahibi Gençlerbirliği de ilk yarıdaki iyi oyununu sürdür¬ 


dü. Ev sahibi takımda Troisi ve Engin Baytar etkili olurken, Trabzonspor ise Gökhan Ünal, Umut Bulut ve Yattara ile önemli pozisyonlar üretti. Trabzonspor'da Umut Bulut, 
78. dakikada Gökhan Ünal'ın kafa ile verdiği pası güzel bir kafa vuruşuyla Gençlerbirliği ağlarına göndererek deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi. 
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 26'ya çıkartırken, Gençlerbirliği ise 10 puanda kalmış oldu. 


Kartal deplasmanda uçamıyor: 0-0 

Beşiktaş 11. haftada zorlu Bursa deplasmanından 0-0Tık beraberlikle ayrıldı. Bu sezon deplasmanlarda 4. kez puan kaybeden siyah-beyazlılar, lider Trabzonspor'un 4 puan gerisine düştü. 


Turkcell Süper Lig'de 11. 
haftanın zorlu mücadelesinden gol sesi çıkmadı. 
Bursaspor ile Beşiktaş'ın Bursa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmasında taraflar 90 dakika sonunda 0- 0'lık beraberlikle birer puan aldılar. Karşılaşmanın ilk yarısında konuk Beşiktaş daha etkili bir oyun sergiledi. Bursaspor'un ise kontrataklarla gol aradığı devrede iki takımda net pozisyonlar üretti. Orta sahada karşılıklı top kayıplarıyla başlayan ikinci yarıda daha etkili atakları yine Beşiktaş geliştirirken, 73'te Serdar Özkan net bir fırsatı daha harcadı. Son bölümlerde Bobo ve Batuhan'ı oyuna alarak gol 


arayan siyah-beyazlılar, rakip kalede baskı kurmasına karşın aradığı gole ulaşamadı. Beşiktaş 0-0'lık sonuçla bu sezon çıktığı 6. deplasman maçında 3. beraberliğini aldı. Dış sahadada 6 maçta toplam 9 puan bırakan siyah-beyazlı takım averajla ikinci sıraya yükselmesine karşın, zirve yarışında Trabzonspor'un 4 puan gerisinde kaldı. 
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TKFF'de bu hafta lig 



T KFF bu hafta lig maçlarına sahne oldu, l.lig de toplam üç maç oynanırken dördüncü maç olan Day-Mer Fc 
- Gençliğin Sesi maçı ertelendi. 

1. ligde Ciwan Karakoçan’ı 5-3’lük bir skorla eli boş olarak evine gönderdi. Geçen hafta Federasyon Kupasında 
6 gole imza atan Shiqi- 


ponja, Anadolu Gençlik ile 4-4’lük bir skorla yenişemeden puanları paylaşmak zorun¬ da kaldı. 

Dynamic rakibine 5 
gol atmasına rağmen rakibi Birlik Spor’un attığı 7 golü engellemeyerek malup oldu. 

SİVAS RAKİBİNE 
TAM 8 GOL ATTI 

Bu haftanın 2.lig karşılaşmalarında Halkevi 


yeni kurulan bir takım olmasına rağmen rakibi Göksün Spor’u 3- 2’lik bir skorla devirdi. 
Sivas Spor rakibini gol 
yağmuruna tutarak 8 
gole imza atarken rakibi Demircilik ancak 
4 gol bulabildi. Tohum 
Fc Tilkileri 5-3’lik bir skorla yenerken Bozcadere ile Nurhak ikişer gol atarak sahadan puanları paylaşarak ayrıldılar. 


maçları oynandı 


Geçen haftanın bol gollü federasyon kupası maçlarından sonra TKFF bu hafta lig maçları ile devam etti. 

Geçen hafta Civan Fc’ye yenilen 2.Lig tabımı Sivas Spor bu hafta Demircilik Spor’u gol yağmuruna tutarak 8-4 yendi. 


Ciwan Karakoçan’ı 5-3 yendi. 


TKFF 6. HAFTA SKORLARI 


TKFF 1. LİG 

Ciwan .5 

Anadolu Gençlik.4 

Dynamic .5 

Day-Mer Fc. 

TKFF 2.LİG 

Halkevi .3 

Demircilik.4 

Tohum FC.5 

Bozcadere.... .2 

mm 

Birlik Spor .. 

Dynamics Fc. 

Day-Mer Fc.. 

Cıvvan Fc_ 

Göksün Spor. 

Halkevi Azadi Demircilik Fc 
Tohum Fc ... 


TKFF ÖNÜMÜZDE HAFTANIN LİG MAÇLARI PROGRAMI 


Karakocan .3 

Shiqiponja _4İ,.4 

Birlik.7 

Gençliğin Sesi (Ertelendi) 

Göksün spor.2 

Sivas Spor.8 

Tilkiler .3 

Nurhak.2 

he 

1. LİG 

.Gençliğin Sesi 

.Shigiponja Fc 

.Karakocan -Dep Fc 

.Anadolu Gençlik 

2. LİG 

.Sivas Spor 

.Tilkiler Fc 

.Nurhak Spor 

.Genç Atılım 



Bozcader FC 


Bay 


Birlik Spor Dynamic’i 7-5’Iik skorla geçti. 
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